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Wintermistijden vanaf 1 december 2023 
 

  Mistijden St. Martinuskerk Tegelen 
Iedere zondag 10.30 uur 
 

Mistijden St. Urbanuskerk Belfeld 
Iedere zaterdag  18.30 uur 
 

Verzorgingshuis St. Julia/ De Nieuwe Munt 
Iedere maandag 10.00 uur 
Iedere dinsdag 10.00 uur 
Iedere woensdag 10.00 uur 
Iedere donderdag 10.00 uur 
Iedere zondag 09.15 uur 
 

Verzorgingshuis St. Anna (PavoZorg) 
Iedere vrijdag 19.00 uur 
 

Verzorgingshuis ’t Prônk Eppelke 
Iedere woensdag 10.uur uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus, de vreugde van ons hart, de hoop van onze wereld, een innerlijke vrede die niets of niemand ons kan ontnemen. 

Zalig Kerstfeest! Namens het kerkbestuur, het pastorale team en Pastoor Anu Kalarickal 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang 7/6 november– december 2023 

Advent 
 

Net als Maria de dagen aftellen en samen 
op Zijn geboorte wachten. 

 
Al de verhalen en de dromen aan elkaar 

vertellen die de komst van dit Kind 
oproepen. 

 
Ons huis klaarmaken, zodat elkeen die nu 

reeds binnenkomt voelt dat het Kind 
welkom is. 

 
Met verlangen de naam uitspreken die 
straks op de dag van zijn geboorte met 

vreugde zal klinken: ‘Jezus’. 
 

Advent is volop dromen van de dag dat dit 
Goddelijke Kind er zal zijn. 

 
Bron: A. Vandeputte 

 

Kerstvieringen Sint Martinuskerk Tegelen 
 

24 december 
om 17.00 uur 

Kinderviering en kerstspel 
 

24 december 
om 19.00 uur 

Eerste nachtmis 
 

24 december 
om 23.00 uur 

Tweede nachtmis 
 

25 december 
om 10.30 uur 

Eerste Kerstdag 
 

 

 

Oud en nieuw Sint Martinuskerk 
 

31 december 
om 10.30 uur 

Oudjaarsviering 
 

1 december 
om 10.30 uur 

Nieuwjaarsviering 

 
 

Kerstvieringen Sint Urbanuskerk Belfeld 
 

24 december 
om 18.30 uur 

Kinderviering en kerstspel 

24 december 
om 21.00 uur 

Eerste nachtmis 

26 december 
om 10.30 uur 

Tweede Kerstdag 

 

 

Let op: 
 

De Heilige Mis van 4e advent op zaterdag 23 december om 
18.30 uur St. Urbanuskerk gaat gewoon door.  

 

De Heilige Mis van 4e advent op 24 december om 10.30 uur 
in de St. Martinuskerk gaat ook gewoon door. 
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Plechtige Zegening op de Opening van het 
Bondsschuttersfeest in Tegelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zondag 3 september 2023 was er de 
opening van het Bondsschuttersfeest in 
Tegelen die georganiseerd werd door 

Schutterij Broederschap St. Martinus Tegelen. 
Na een plechtige zegening van Pastoor Anu 

was er een bijzondere historische optocht rond 
het openluchttheater De Doolhof. 

 
Die middag ging het Bondsfeest gezellig verder 
bij Schutterij St. Martinus en waren er tevens 

schietwedstrijden. 

De Frei-Husaren van Glasenapp 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 22 september 2023 vond er op het 
binnenplein van Kasteel Holtmühle te Tegelen 

een Vaandel Eedaflegging van de  
Frei-Husaren van Glasenapp plaats. 

 
Hartelijk dank Frei-Husaren van Glasenapp 

voor deze bijzondere avond! 
 

 
 

Gebed voor onze aarde 
 

Almachtige God, U bent aanwezig, in heel het 
universum en in de kleinste van uw schepselen. Teder 

omarmt U alles wat bestaat. 
 

Stort de kracht van uw liefde in ons uit, zodat wij 
leven en schoonheid beschermen. Vervul ons met 

vrede, zodat wij als broers en zussen leven en 
niemand kwaad doen. 

 

God van de armen, help ons te redden wat op deze 
aarde in de steek gelaten en vergeten is, maar wat in 

uw ogen zo kostbaar is. 
 

Genees ons, zodat wij de wereld beschermen en niet 
uitbuiten, zodat wij schoonheid zaaien en niet 

vervuiling en vernietiging. 
 

Raak de harten aan van hen die enkel winst zoeken 
ten koste van de armen en de aarde. Leer ons de 

waarde van elk ding te zien, zodat wij vol 
verwondering tot bezinning komen en gaan inzien 

dat wij, op onze weg naar uw oneindig licht, 
diepgaand verbonden zijn met alle schepselen. 

 

Dank dat U elke dag met ons bent. Bemoedig ons 
alstublieft in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en 

vrede. 
 

Uit milieuencycliek Laudato Si’ (2015) vertaling: J. Douma 

 
 

 

Kijken met de ogen van een kind 
 

Kijken met de ogen van een kind bevrijdt de wereld 
van zijn zorgen. Licht dat wenkt, een dag die 

nieuw begint verkondigen de taal van morgen. 
 

Woorden met gevoel voor tederheid die zachtheid 
en onschuld doen vermoeden, blijken sterker dan 
de bitterheid waarmee geweld en oorlog woeden. 

 

Vieren dat de aarde toekomst heeft begint met 
uitgestoken handen. God die aan zijn Zoon 

vertrouwen geeft behoedt de hoop van alle landen. 
 

Bron: J. Vanachter 

 

Vergroot mijn waakzaamheid, zodat ik oog heb 
voor de medemens die treurt omwille van de 

afzondering van zijn geliefde. 
 

Vergroot mijn waakzaamheid, zodat ik oor heb 
voor de medemens die smeekt om aanvaarding en 

respect voor zijn zwakte. 
 

Vergoot mijn waakzaamheid, zodat ik stem geef 
aan de medemens die zijn onmacht en spijt niet 

weet te verwoorden. 
 

Vergroot mijn waakzaamheid, zodat ik de hand 
reik aan de medemens die dreigt te verzuipen in 

zijn zorgen en tegenslagen. 
 

Vergroot mijn waakzaamheid, zodat ik er ben 
voor de medemens die in deze dagen voor 
Kerstmis levenskracht en nabijheid zoekt. 

 
Bron: A. Vandeputte 



3 

3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

Beëdiging van de nieuwe kerkbestuursleden 
in Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kim Schouwenberg, Huub Brouwers, Harry 
Schmitz en Bram Ewals zijn als nieuwe leden van 

het kerkbestuur beëdigd. Deze kleine 
plechtigheid gebeurde tijdens het Visitatiebezoek 
van Mgr. Jos Spee en het dekenale bestuur aan 

de parochiefederatie in de sfeervolle St. 
Martinuskerk te Tegelen. 

 
Nieuwe kerkbestuursleden van harte 

gefeliciteerd!  

Het brandend kaarsje 
 

Er leefde eens een brandend kaarsje, het was 
liefdevol en wijs. Het wilde de wereld graag 
verlichten, pakte z'n koffer en ging op reis. 

 
Hij droeg zijn vlammetje met vreugde en deelde 

rijkelijk om zich heen. De warmte die er voelbaar 
werd, stroomde vrij voor iedereen. 

 
De mensen werden hierdoor gelukkig en vrede 
was werkelijk in de maak. Het kaarsje had met 
zijn intentie de mens diep in het hart geraakt. 

 
Zonder dat hij in kracht verminderde, straalde hij 

tot in de lucht. Waar hij dan ook maar 
binnenkwam, sloeg het donker op de vlucht. 

 
Hij keek verwonderd en ontdekte deze afnemende 
duisternis. Hij juichte blij en opgetogen, dat dit de 

kracht van Liefde is! 
 

Bron: Joke Borst 

Engel 
 

Stuur af en toe een engel naar mij, God, die mij 
toefluistert dat ik niet bang moet zijn om mijn 
hart voor U open te stellen en mijn leven af te 

stemmen op Uw golflengte. 
 

Laat mij groeien in eenvoud, opdat Jezus met 
Kerstmis ook mijn kind kan worden en opdat ik 

zelf een zichtbaar teken wordt van de belofte dat 
U mét ons bent, in dagen van vreugde én in dagen 

van pijn. 
 

Dank U wel, God, dat ik ook zelf af en toe zo’n 
‘engel van een mens’ mag zijn. 

 
Bron: E. Roosen. Uit: Liefde maakt je mooi. 

 
 
 
 

125-jarig bestaan van Kapel der 
Aartsengelen Michaël, Raphaël en Gabriël  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Op vrijdag 29 september is het 125-jarig 
bestaan van de Kapel der Aartsengelen 

Michaël, Raphaël en Gabriël in Steyl gevierd 
met een Openluchtmis. Hartelijk dank aan 

allen die aan deze viering hebben 
meegewerkt en in het bijzonder Stichting 

bestuur, de vrijwilligers en buurtbewoners. 
 

Volgens de kerk zijn engelen pure 
geestelijke wezens die door God geschapen 

zijn om God te eren en de mensen van 
dienst te zijn. De engelen worden aan je 

gegeven om je te helpen om dichter bij God 
te komen. Rafaël is de engel van genezing, 
Michaël is je hulp bij het gevecht tegen het 
kwaad en Gabriël van de Blijde boodschap.  

 
Juist in deze tijd waar God’s stem niet veel 

meer klinkt heeft God u en mij nodig om 
getuigen te zijn van de Blijde boodschap. Er 
zijn overigens ook gevallen engelen, waar 
we al helemaal niet op moeten gaan lijken. 
Het is dan goed om God in alle bekoringen 
te vragen je Zijn goede engelen te sturen. 
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Allerheiligen… of toch Allerzielen!? 

 

Allerheiligen en Allerzielen zijn twee feesten die 
nogal eens door elkaar worden gehaald. Zo gek 
is dat eigenlijk niet, want de twee dagen volgen 

elkaar op en hebben ook alles met elkaar te 
maken. Alleen is één een echte feestdag en het 

andere vooral een gedenkdag. 
 

Met Allerheiligen (1 november) staan we stil bij 
alle heilige mensen die ooit geleefd hebben en nu 
bij God zijn. Het gaat dan niet alleen om degenen 

die door de kerk officieel heilig verklaard zijn, 
maar ook om al die heilige mensen die in 

verborgenheid hebben geleefd en waar niemand 
meer aan denkt. Maar dat maakt hen niet minder 
heilig. In de ogen van God is iedereen heilig die 

als een voorbeeld voor andere geleefd heeft. 
 

Bij Allerzielen (2 november) staan we stil bij alle 
mensen die overleden zijn. We denken dan 

speciaal aan familieleden, vrienden en 
parochianen die kort of langer geleden naar God 
zijn gegaan. We bidden dan nog eens extra voor 
hun zielenrust en zegenen de graven. Het is een 
moment om stil te staan bij de eindigheid van ons 
aardse leven en het vooruit kijken naar ons leven 

bij God. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Een vliegreis naar Rome  
 

Velen hebben te kennen gegeven interesse te hebben in een unieke reis naar Rome. Samen met Mgr. Dr. Paul 
Hamans organiseert het pastorale team een 7-daagse reis naar Rome van zondag 10 maart t/m zaterdag 16 

maart 2024. Wij zullen logeren in het priesterhuis Casa Del Clero, vlak bij het Vaticaan. 
 

Tijdens de reis zullen we ook vele kerkelijke en historische monumenten bezoeken onder leiding van Mgr. Dr. 
Paul Hamans (kerkhistoricus). Natuurlijk proberen wij een audiëntie bij Paus Franciscus te plannen alsook 

een Heilige Mis op het graf van de Heilige Petrus in de Sint-Pieter. 
 

De kosten van de reis hangen af van het bedrag dat er betaald moet worden voor een vliegticket. De 
verblijfskosten bedragen voor een twee persoonskamer €660,- en €450,- voor een eenpersoonskamer. Tevens 

betaalt u €15,- per maaltijd. 
 

 Wilt u Rome ontdekken en beleven en deze bijzondere en speciale reis niet missen, dan is dit uw kans! Meld u 
uiterlijk 17 december 2023 aan via parochie-centrum@rkdebestte.nl onder vermelding ‘Vliegreis naar Rome’ 

of via 077-3731579.  

 
 
 

 

Wij vieren Sintermerte, kom je ook? 
 

Op zaterdag 4 november is er om 17.30 uur een 
Sintermertesviering in de Sint Martinuskerk. Wij 

zouden het superleuk en fijn vinden als u ook zou 
komen. Wij nodigen u en uw (klein)kinderen dan ook 
graag uit om naar deze viering te komen en gezellig 
mee te lopen met de Sintermertesoptocht naar de 
troshoop die Comité Kinderfeesten georganiseerd 

heeft. In de optocht lopen Broederschap St. Martinus 
en de beide harmonieën van Tegelen ook mee, dus 

jullie kunnen ook nog eens genieten van mooie muziek 
tijdens het lopen! 

 

Met Sintermerte worden er vaak mooie lampionnen 
gemaakt met een lichtje erin. Nu zijn wij ontzettend 

benieuwd naar die mooie lampionnen van de kinderen 
en zouden het fantastisch vinden als zij deze mooi 
versierde lampionnen willen meenemen. We willen 

namelijk aan het eind van de viering alle lichten in de 
kerk uitdoen, zodat iedereen hun mooie lampionnen 

kan zien. 
 

Komt u ook? Dan er samen een mooie avond van! 
 

 
  
 
 
 
 

Toen Hij komen moest sloten mensen deuren en ramen 
en werd het nieuwe leven bijna onmogelijk. 

 
Sluit daarom je deur niet voor hen die aankloppen en 

zoeken naar wat warmte. 
 

Sluit je deur niet voor hen die eenzaam zijn en zoeken 
naar wat genegenheid. 

 
Sluit je deur niet voor hen die uitgesloten zijn en zoeken 

naar wat erkenning. 
 

Sluit je deur niet voor hen die armoeziek zijn en zoeken 
naar wat nabijheid. 

 
Zet in deze advent je deur op een kier en neem de kans 

om nieuw leven mogelijk te maken. 
 

Bron: A. Vandeputte  

Allerheiligenviering in de St. Martinuskerk: 
 

Op woensdag 1 november zal er in de St. 
Martinuskerk om 18.30 uur de 

Allerheiligenviering zijn. 
 

Allerzielenviering in de St. Martinuskerk: 
 

Op donderdag 2 november zal er om 18.30 
uur een Allerzielenviering zijn in de St. 

Martinuskerk. Hierbij worden de namen van 
alle overledenen genoemd en voor ieder van 
hen een kaarsje aangestoken. Aan het eind 

van de viering zullen de kruisjes aan de 
nabestaande(n) worden uitgedeeld. 

 

mailto:parochie-centrum@rkdebestte.nl
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Jezus, Gods kostbaarste gave aan onze wereld 
 

Jezus’ geboorte geeft ons het vertrouwen: 
Geborgen in de trouw aan hem die zich noemt: ‘Ik zal 
er altijd voor u zijn’ kunnen we de uitdaging van het 

leven aan. 
 

Jezus’ leven geeft ons het vertrouwen: 
Innig veel van elkaar houden schenkt ons het diepste 
leven en is de waarborg iemand te worden naar het 

hart van God en van elkaar. 
 

Jezus’ verrijzenis geeft ons het vertrouwen: 
De liefde is sterker dan de dood, over de grens van dit 
bestaan wacht ons hét Leven dat geen grenzen heeft. 

 
Bron: Valeer Deschacht 

Ceciliamis in de St. Urbanuskerk 
 
 
 
 
 
 

 
Zaterdag 21 oktober mochten we tijdens de 

Ceciliamis genieten van de prachtige zang van 
het Urbanus koor ‘Zang en Vriendschap’. Het is 
geweldig dat het koor bijna elk weekend klaar 
staat om hun prachtige zang te laten horen in 

de St. Urbanuskerk in Belfeld. Het is erg fijn dat 
ze met hun bezielende kerkelijke liederen een 

Hemelse sfeer scheppen om te bidden. 
 

Muziek is via zang in staat om ons met God in 
verbinding te laten komen. Daarom wordt er 

ook gezegd dat als je zingend bidt, je eigenlijk 
twee keer bidt. Tevens raakt muziek mensen 

van binnen en buiten en verhoogt het 
levensgeluk. Het Urbanuskoor ‘Zang en 

Vriendschap’ zorgt hiervoor en daar zijn we ze 
erg dankbaar voor! 

 Zalig 
 

Zalig die als de nacht het donkerst is durven 
vertrouwen op die ene ster. 

 

Zalig die met een onbevangen geest verwachting 
blijven koesteren. 

 

Zalig die speuren naar vonkjes hoop om ze als een 
fakkel aan te steken. 

 

Zalig die woorden spreken waaraan velen zich 
verwarmen. 

 

Zalig die mateloos goedheid tonen waarin je mag 
wonen. 

 

Zalig die in huizen van vrede mensen nader brengen. 
 

Zalig die met zachte moed vriend en vreemde 
tegemoet gaan. 

 

Zalig die bewogen knielen naast wat nietig is in deze 
wereld. 

 

Zalig die Gods weerloosheid herkennen in de ogen 
van een pasgeboren kind. 

 

Zalig die met kerstlicht in de ogen dag aan dag meer 
mens worden. 

 

Bron: K. Gelaude 
 

 
  

 
 
 
 

 
Het gedenken van Jezus’ geboorte herinnert ons aan 

Gods menslievendheid: “Heer, in uw zorg voor ons 
weet ik me veilig geborgen.” 

 

Het feestelijk bijeen zijn met geliefde mensen geeft 
de zekerheid van een innig verbonden zijn: “Nooit 

zal ik er alleen voor staan.” 
 

Het elkaar begroeten, hartelijker dan op andere 
dagen, geeft het goede gevoel van genegenheid: 

“Velen hebben het zeer goed voor met mij.” 
 

Zo schenkt de kersttijd ons een innerlijke vrede die 
niets of niemand ons kan ontnemen. 

 
Bron: Valeer Deschacht 

 
 

Op weg naar Kerstmis met de Bijbel 
 
Ter voorbereiding op het Kerstfeest vinden er twee 
Bijbellezingen plaats in onze parochiefederatie. Op 
maandag 20 november en maandag 11 december 
willen we kijken naar twee bekende verhalen uit 
het Lucasevangelie. Tijdens de eerste bijeenkomst 
staat de ‘Aankondiging van de Heer’ door de engel 
Gabriël aan Maria centraal. De tweede avond 
behandelt de geboorte van Jezus in Bethlehem. 
 
De lezingen worden verzorgd door priester 
Roderick van Attekum, die docent is voor het 
Nieuwe Testament op het Grootseminarie Rolduc.  
 
De avonden duren telkens van  
20.00 uur tot 21.30 uur en vinden 
plaats in D’n Ingelbewaarder  
(Grotestraat 66 in Tegelen). 
 
U bent van harte uitgenodigd! 
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Een Kerstconcert in de  
St. Martinuskerk, komt u ook? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij nodigen u van harte uit om op zondag 17 
december 2023 om 16.30 uur naar het kerstconcert 

in de St. Martinuskerk in Tegelen te komen.  
 

Tijdens het concert kunt u genieten van de mooie 
gezangen van Vocaal Esemble Campanella onder 

leiding van Jan Knaapen, Harmonie Sempre Avanti 
o.l.v. Jacques Claessens en het Mannenkoor Animo 

o.l.v. José Bartels-Boom. 
 

Laat u verwarmen door de winterse kerstsfeer en u 
meevoeren door de mooie klanken van de zangers 

en muzikanten.  
 

De entree is gratis, waarbij een vrijwillige bijdrage 
erg gewaardeerd wordt.   

 

Dank aan Vocaal Esemble Campanella voor het 
organiseren van dit kerstconcert. 

In Gods handen geborgen 
 

In Gods handen geborgen, beschut en beschermd; 
Hij zal voor je zorgen, Hij heeft zich ontfermd. 

 

In Gods handen geborgen, in weer en in wind; 
daar voel jij je veilig, geliefd als Zijn kind. 

 

In Gods handen geborgen, daar voel jij je goed; 
met vreugde gedragen, omgeven met moed. 

 

In Gods handen geborgen, daar lijk je wel klein; je 
mag als Maria, Jezusdrager zijn. 

 

In Gods handen geborgen, als hoopvolle mens, 
met uitzicht op morgen is wat ik je wens. 

 

In Gods handen geborgen, een heerlijk gebaar. Hij 
geve je vrede in ’t komende jaar. 

 
Bron: F. Weerts 

 

  
 
 
 
 

 
Komt u ook naar het Kerstspel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstmis, wat is het toch een bijzonder feest 
om even bij het geloof stil te staan. Ook wij 
staan, zoals elk jaar, stil bij het prachtige 

kerstverhaal over de geboorte van Jezus. Het 
is een verhaal dat niet vergeten mag worden 

en overgebracht moet worden op elkaar. 
 

Ook dit jaar willen de kinderen van Tegelen, 
Steyl en Belfeld dit bijzondere verhaal met u en 

uw (klein)kinderen delen.   
  

Zowel wij als de kinderen zouden het daarom 
ontzettend leuk vinden als u met uw familie 

komt kijken. Het kerstspel in Tegelen zal op 24 
december om 17.00 uur zijn in de St. 

Martinuskerk. Het kerstspel in Belfeld zal ook 
op 24 december zijn, maar zal beginnen om 

18.30 uur.  
  

Lijkt het uw kind leuk om ook mee te doen? 
Laat ons dit eventjes weten via  

parochie-centrum@rkdebestte.nl onder 
vermelding van ‘Kerstspel 2023’ of via  

077-3731579 

 
 
 
 

Adventskrans maken en de  
1ste Adventsviering 

 

Graag nodigen wij u en uw kind(eren) voor 
de volgende gebeurtenissen uit: 

 

Op woensdag 29 november om 16.00 uur 
tot 17.30 uur kunnen kinderen een 

adventskrans maken in D’n 
Ingelbewaarder (Grotestraat 66 in 

Tegelen).  
 

Op zaterdag 2 december zal er vervolgens 
om 18.30 uur een gezinsviering zijn in de 
St. Urbanuskerk waar 1ste Advent wordt 

gevierd. 
 

Wil uw kind ook graag een adventskrans 
maken? Dat kan! Meld uw kind(eren) aan 

via parochie-centrum@rkdebestte.nl onder 
vermelding ‘Adventskrans 2023’ of via 

077-3731579 
 

Meer informatie: zie www.rkdebestte.nl  
 
 
 

  
 
 
 
 

mailto:parochie-centrum@rkdebestte.nl
mailto:parochie-centrum@rkdebestte.nl
http://www.rkdebestte.nl/
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Van harte gefeliciteerd! 

Roobini en Jonas zijn op 7 oktober 2023 
getrouwd in de St. Martinuskerk! 

Het mooiste woord dat een mens tot een 
mens kan zeggen is:  

 

‘Ik geloof in jou. Ik ben niet bang voor wat 
mij nog wacht. Met jou sta ik er nooit alleen 

voor.’ 
 

Dit woord van vertrouwen sprak Maria tot de 
Heer die haar vroeg de moeder te worden 

van Jezus de Messias. 
 

Zoals zij, bidden we: 
 

‘Getrouwe God, wat de toekomst ook wordt, 
wij samen zullen het aankunnen. Ik ben 

zeker van U.’ 
 

Bron: Valeer Deschacht 

 

40-jarig jubileum! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thea draagt al 40 jaar een warm hart toe als 
lid van het Urbanuskoor ‘Zang en 

Vriendschap’ en daar zijn wij heel trots op en 
dankbaar voor. Al vele jaren is Thea een grote 
steun en toeverlaat en heeft zij een plekje als 
lid, maar ook als bestuurslid in het koor. We 
hopen van harte dat we nog velen jaren van 

jouw inzet mogen genieten! 
 

Thea hartelijk gefeliciteerd! 

Dhr. en mevr. Claessens-Vogelzangs 
zijn 60 jaar getrouwd! 

 Een bid- en wandeltocht naar het graf van de Heilige Arnold Janssen 
 

Op zaterdag 13 januari 2024 is er weer een bid- en wandeltocht naar het graf van de Heilige 
Arnold Janssen in Steyl. 

 

Tegelen zal om 14.30 uur vertrekken vanuit de St. Martinuskerk. Belfeld vertrekt om 14.50 uur 
vanuit het kerkplein in Belfeld. Beide groepen komen rond 15.30 uur samen bij Kapelke van Geloë 

en pelgrimeren samen naar de tombe van de Heilige Arnold Janssen in Steyl. 
 
 

Wie is Heilige Arnold Janssen? 
Priester Arnold Janssen vluchtte eind 19e eeuw uit Goch naar Nederland om in Steyl zijn ideaal 

vorm te geven. Hij stichtte maar liefst drie missiecongregaties: De missionarissen van Steyl 
(S.V.D.) – De zusters dienaressen van de Heilige Geest (de blauwe zusters) – De dienaressen 
van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding (de roze zusters). In 1909 overleed hij en 

ligt sinds dien begraven in het Missiehuis in Steyl.  
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(Kerkbestuur parochiefederatie Tegelen, Belfeld en Steyl), 

Van rechts naar links op de foto Bram Ewals, Huub Brouwers, 

Pastoor Anu Antony Kalarickal, Kim Schouwenberg en Harry 

Schmitz.) 

 
 

U kunt thuis de H. Mis volgen op: 

 

MEDEDELINGEN 

 

 Inloopmiddagen in D’n Ingelbewaarder: 
 

- Dinsdag 21 november 14.00-16.30 uur 
- Dinsdag 19 december 14.00-16.30 uur 

 
 Soepcafé in D’n Ingelbewaarder na de H. Mis: 
 

- Zondag 5 november 
- Zondag 12 november 
- Zondag 19 november 
- Zondag 26 november 
- Zondag 3 december 
- Zondag 10 december 
- Zondag 17 december 

 
 Allerheiligenviering in de St. Martinuskerk: 
 

- Op woensdag 1 november om 18.30 uur 
 
 Allerzielenviering in de St. Martinuskerk: 
 

- Op donderdag 2 november om 18.30 uur 
 
 Bijbelavonden in D’n Ingelbewaarder met   
 priester Roderick van Attekum (docent voor  
 het NieuweTestament op Grootseminarie Roduc): 
 

- Op maandag 20 november om 20.00 uur  
- Op maandag 11 december om 20.00 uur 

Pastoor Anu persoonlijk spreken? 
 

Of wilt u vragen om een gebed, een 
speciale zegen, enz.? 
Belt u mij gerust voor een afspraak. 
 06 - 343 223 62. 
De koffie staat voor u klaar. 

 
Heeft u een priester nodig en is uw eigen 
parochiepriester niet bereikbaar, dan kunt 
u dag en nacht bellen:  06 - 248 455 66 

 

Ogen openen voor de nood van 
medemensen 

 
Goede Vader, Wij danken U voor dit Kerstfeest. 

Een feest van ontmoeting en gezelligheid; een feest van 
geborgenheid en warmte.  

 
Maar voor velen is dit ook een moeilijke tijd. Mensen 
die zich eenzaam en ongeborgen voelen, in ons eigen 

land, maar zeker ook in gebieden van oorlog en 
honger. 

 
Wij danken U voor uw komst onder ons in Christus. In 

Hem toont U uw solidariteit met daklozen en 
eenzamen, en uw verbondenheid met vluchtelingen. 
Geef dat het geboortefeest van uw Zoon ons de ogen 

mag openen voor de nood van medemensen. Dat wij, in 
kracht van uw Geest, willen delen wat wij uit uw hand 

hebben ontvangen. Door Christus onze Heer. 
 

Amen 
 

Bron: G. De korte (bisschop van ’s-Hertogenbosch) 

 

Parochiekantoor: 

 

Maandag en vrijdag geopend van 13.30 uur t/m 

16.30 uur 

Adres: Bongerdstraat 2, 5931 NG Tegelen 

Telefoonnummer: 077-3731579 

E-mail: parochie-centrum@rkdebestte.nl  

 

Website: www.rkdebestte.nl 

Bankrekeningnummer: 
NL 25 RABO 01 5050 3059 

t.n.v. Parochiefederatie 

Tegelen-Steyl-Belfeld 

 

Zend uw engel, God 
 

Zend uw engel, God, bron van alle barmhartigheid, en 
behoedt dit weerloze kind, toevertrouwd aan onze 

handen. 
 

Laat het opgroeien tot een mens naar uw hart, die in 
liefde en respect verbonden is met U in den Hoge en 

vrede en gerechtigheid doet op aarde. 
 

Omwille van Jezus Christus, uw kind in ons midden, 
uw licht in onze duisternis, vandaag en tot in 

eeuwigheid. 
 

Amen. 
 

Bron: A. Holleboom en Abdis Sint-Josephsberg 

mailto:parochie-centrum@rkdebestte.nl
http://www.rkdebestte.nl/

