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Wintermistijden vanaf 1 december 2023 
 

  Mistijden St. Martinuskerk Tegelen 
Iedere zondag 10.30 uur 
 

Mistijden St. Urbanuskerk Belfeld 
Iedere zaterdag  18.30 uur 
 

Verzorgingshuis St. Julia/ De Nieuwe Munt 
Iedere maandag 10.00 uur 
Iedere dinsdag 10.00 uur 
Iedere woensdag 10.00 uur 
Iedere donderdag 10.00 uur 
Iedere zondag 09.15 uur 
 

Verzorgingshuis St. Anna (PavoZorg) 
Iedere vrijdag 19.00 uur 
 

Verzorgingshuis ’t Prônk Eppelke 
Iedere woensdag 10.uur uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u en uw dierbaren Gods zegen over het nieuwe jaar! 
Namens het  kerkbestuur, het pastorale team en Pastoor Anu 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang 8/1 januari– februari 2024 

Geef hen de hand 
 

Ik wens je uit de grond van m’n hart een ‘goed’ jaar! Een 
‘goed’ jaar voor jou en voor alle mensen! Ik zeg je: Geef 

elkaar de hand, ook hen die je reeds lang geen hand meer 
gegeven hebt. Een hand met een hart vol goede en 

oprechte wensen. Wensen die langer duren dan een dag! 
Schrijf een kaartje en plak er een kus op! 

 

Een nieuw jaar begint! Maak er een goed jaar van. Laat je 
eigen goedheid voelbaar zijn, thuis, op school, op het werk. 

Leg alle ruzies bij. Slik je ‘kwatong’ in. Maak je man, je 
vrouw, je kinderen gelukkig. Niet alleen met woorden, 

want je hebt hun geluk namelijk ook nodig, om zelf 
gelukkig te zijn. 

 

Zoek nooit geluk voor jou alleen. Help ons een wereld te 
maken, waarin wij niet alleen elkaar verdragen, maar 
elkaar gaan liefhebben. Een wereld waarin er ruimte is 

voor een glimlach, een bloem en een hart. Maar vooral ook 
voor ‘een stukje hemel’ op aarde! 

 

Bron: P. Bosmans. Uit: Menslief, ik wens je vrede en alle goeds 

 

Open Inloopmiddagen: Nieuwe datums 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Komt u ook gezellig naar de ‘Open Inloopmiddagen’ in  
D’n Ingelbewaarder? Hier kunt u gezellig samen een kopje 
koffie, thee of iets fris drinken met iets lekkers. Het 
belangrijkste is namelijk het gezellig samen zijn en dat elke 
gast zich welkom voelt. Deze fijne ervaring hebben velen al 
en willen we u ook graag laten ervaren! 
 
Tijdens de inloopmiddag kunt u elkaar ontmoeten, gezellig 
met elkaar een praatje maken, een boek lezen en/of ruilen 
en zijn er diverse verschillende leuke gezelschapsspellen 
die u kunt doen. Ook zijn er enthousiaste vrijwilligers die u 
graag helpen, altijd voor u klaar staan en een luisterend oor 
hebben. Zelfs als u voor het eerst komt en u het een beetje 
spannend vindt, wordt u door onze vrijwilligers met open 
armen ontvangen en de wegwijs gemaakt. 
 

De inloopmiddagen op de volgende 
dinsdagen van 14.00 uur t/m 16.30 uur: 
 

- Januari: 2 – 16 – 23 
- Februari: 6 – 13 – 27 
- Maart: 12 - 26 
- April: 9 – 23 – 30 
- Mei: 14 – 28 
- Juni: 18 
- Juli: 9 – 23 – 30 
- Augustus: 13 – 27 
- September: 10 – 24 
- Oktober: 15 – 22 – 29 
- November: 19 
- December: 3 – 17 
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De Caecilia mis en het 40-jarig 
jubileum van Marga Mommaas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zondag 26 november 2024 en tevens de 
laatste zondag van het kerkelijke jaar, 
hebben we het hoogfeest van Christus 

Koning gevierd. Daarnaast hebben we de 
Caecilia mis van Harmonie Sempre Avanti 

en van het Interparochieel kerkkoor gevierd. 
 

Marga Mommaas werd tijdens de viering 
gehuldigd met haar 40-jarig jubileum als 

kerkkoordirigente. Het kerkbestuurslid Bram 
Ewals heeft een onderscheiding en de 
oorkonde van de Sint-Gregoriusviering 
uitgereikt, waarbij pastoor Anu haar een 
mooi boeket bloemen heeft uitgereikt. 

Marga is dirigent van het Dameskoor, het 
Herenkoor en van het Interparochieel 

kerkkoor en daarnaast ook dirigent van de 
Dames Schola, waarbij het zingen met veel 

liefde en aandacht voor kerkelijk liturgie 
wordt gedaan. Proficiat Marga met uw 40-

jarig jubileum als dirigent! 
 

Ook is er stilgestaan bij de vijf jubilarissen 
van Harmonie Sempre Avanti. Graag 

feliciteren we Leo Denessen met zijn 50-
jarig jubileum, Freddy Kessels met zijn 40-

jarig jubileum, Theo Vestjes met zijn 25-jarig 
jubileum en Ymke Kok en Ilse Leurs met 

hun 12,5-jarig jubileum. 

 
  

 
 

 

Mgr. Harrie Smeets 
Mgr. Harrie Smeets is op donderdag 20 december 2023 

overleden. De oud-bisschop was al een geruime tijd ernstig 
ziek en leed aan een hersentumor. 

 

Mgr. Harrie Smeets werd op 13 juni 1992 in de Sint- 
Christoffelkathedraal in Roermond tot priester gewijd. Van 
1997-2003 is hij pastoor in Maastricht geweest, waarna hij 
van 2004-2018 pastoor-deken in Venray was. Op 10 oktober 

2018 werd Mgr. Smeets benoemd tot de 24e bisschop van 
Roermond, waarna hij op 8 december 2018 in de kathedraal 

in Roermond zijn bisschopswijding ontving. 
 

 Mgr. Harrie Smeets zal in vele harten als een geliefd persoon 
herinnerd worden. Hij heeft veel mensen sterker gemaakt en 
hen de weg gewezen in het geloof. Zijn boodschap was voor 
velen een inspiratie. Laten wij nu zijn boodschap in ons hart 

meenemen: “Heb in Gods naam mensen lief.” 
 

De plechtige uitvaart van Mgr. Smeets zal op zaterdag 6 
januari in de Christoffelkathedraal van Roermond 

plaatsvinden. Deze wordt tevens live uitgezonden om 10.00 
uur op L1 Limburg. 

 

Rust in vrede Mgr. Harrie Smeets, dat God u deel mag geven 
aan het eeuwige licht van Christus. 

 
 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140-jarig bestaan van zangvereniging 
Vriendenkring 

 
 
 
 
 
 
 
 

Op zondag 19 november is er tijdens de Hoogmis en het 
jaarlijkse Caeciliafeest even stilgestaan bij het 140-jarig 

bestaan van zangvereniging Vriendenkring en haar zeven 
jubilarissen. 

 

Graag feliciteren we Jo Jacobs en Frans Dambacher met hun 
65-jarig jubileum, Maurice Houba en Jan Knaapen met hun 

50-jarig jubileum, Hay Testroote met zijn 40-jarig jubileum en 
Paul Benders en Gerd Hebbeborm met hun 25-jarig jubileum. 
We hebben alle reden om als parochie dankbaar te zijn met 

hun jubileum, wat een prestatie! 
 

Zangvereniging Vriendenkring van harte gefeliciteerd met jullie 
140-jarig bestaan en deze 7 bijzondere jubilarissen! 

Het Victorfonds 
 

Het Victorfonds biedt kleinschalige, kortdurend en 
persoonsgerichte hulp, uitsluitend voor de eerste 
levensbehoefte aan personen of gezinnen die in 

moeilijke omstandigheden verkeren in zowel 
Tegelen, Steyl als Belfeld. 

 

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, 
hebben we u hulp en ondersteuning nodig. U kunt 
ons helpen door een donatie of een gift te geven 

voor het Victorfonds. 
 

U mag u gift/donatie storten op rekening: 
NL23 RABO 010 41 79 775 
t.n.v. Stichting Victorfonds. 

 

Alvast héél hartelijk dank voor uw gulle 
gift/donatie! Mocht u mensen kennen die deze 

hulp goed kunnen gebruiken, meldt deze dan aan 
via hulpaanvraag@victorfonds.nl 

 

mailto:hulpaanvraag@victorfonds.nl
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Sintermerte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zaterdag 4 november 2023 hebben we 
‘Sintermerte’ gevierd in de St. Martinuskerk. 

 

Tijdens de viering hebben diverse kinderen een mooi 
stuk opgevoerd over het verhaal van Sint Martinus. 

Hierin hebben ze een mooie boodschap overgebracht 
op anderen: ‘Als je iets hebt, dan moet je dit delen 

met een ander, of deze nu arm is of niet.’ Ook waren 
Isa Waltmans, kinderburgemeester van Venlo, en 
Wethouder Frans Schatorjé namens de gemeente 

Venlo aanwezig. 
 

Daarna was er ‘De installatie van nieuwe leden’ van 
Broederschap St. Martinus Tegelen. Hierbij traden 

nieuwe leden in, waaronder 4 jonge leden. Ook was 
er een bijzondere eedaflegging. Na de viering was er 
een mooie optocht naar de troshoop waar zowel jong 

als oud konden genieten van het mooie vuur.   
 

Graag bedanken we de kinderen die verhaal van Sint 
Maarten hebben uitgebeeld. Ook danken we de 

begeleiders en niet te vergeten iedereen die heeft 
meegewerkt om er een mooie dag van te maken. Aan 

Broederschap St. Martinus willen wij zeggen “Van 
harte gefeliciteerd met de installatie van de nieuwe 

leden.” Waarbij we tot slot Comité kinderfeesten ook 
heel hartelijk danken.  

Sinterklaasmiddag met KBO St. 
Martinus/St. Joseph 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 28 november was er een gezellige Sinterklaasmiddag 
met KBO St. Martinus/St. Joseph. Er is gezellig gekiend, 

waarbij Sinterklaas met zijn beide pieten ook nog op 
bezoek kwamen! 

 

Bedankt KBO St. Martinus/St. Joseph voor de goede 
zorgen en organisatie van deze fijne Sinterklaasmiddag. 

. 
 
 
 

Gebed om en mooi nieuw jaar 
 

Goede God, 
 

Het is een bijzondere dag vandaag. Er is een nieuw 
jaar begonnen! Eigenlijk is het de verjaardag van 

het jaar 2024! 
 

Vandaag, God, denken we terug aan de geboorte van 
Jezus, het verhaal dat we hoorden met Kerstmis. En 

we noemen de naam van Zijn moeder, Maria. Zij was 
zo blij dat al die mensen en dieren op bezoek 

kwamen bij Haar kindje in de kribbe. Zij hoorde dat 
Hij de vrede kwam brengen. 

 

Wij bidden samen met Maria, dat er vrede mag zijn 
in de wereld, en dat wij allemaal een mooi nieuw 

jaar gaan beleven. 
 

Amen. 
 

Bron: Kinderwoorddienst  

 
 
 
 

Samen gezellig adventskransen maken 
 

Woensdag 29 november 2023 hebben we 
samen met de kinderen adventskransen 

gemaakt. De kinderen hebben ook veel geleerd. 
Zo hebben ze geleerd wat advent is, waarom we 
een adventskrans maken en welke betekenis de 

dingen op de adventskrans hebben. Na een 
uitleg over hoe je een adventskrans nu in elkaar 

zet, zijn de kinderen aan de slag gegaan. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

En wat zijn de kransen mooi geworden! 
 

Op zaterdag 2 december 2023 hebben de 
kinderen hun mooie kransen laten zegenen 

tijdens de gezinsviering. Hier hebben we met 
iedereen alvast 1ste Advent gevierd en 

hebben de kinderen nog een liedje 
gezongen. Hierna was het tijd voor een 

kopje koffie, thee of limonade. 
 

Bedankt iedereen voor de begeleiding en de 
fijne 1ste Adventsviering! 
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Goede God, 
 

Met de klank van Kerstmis nog in onze oren, bidden wij 
voor alle families, voor ieder gezin en elk huis. Wij 
danken U voor de twaalf maanden van het voorbije 

jaar. Wij vragen U, kom vandaag in ons midden, Heer, 
met Uw Woord en Uw hart, met Uw gebroken brood 

voor ons allemaal. Dat wij zo de kracht krijgen om een 
toekomst te maken mét allen en vóór allen in het 

komende jaar. 
 

Amen 
 

Bron: Katholieke Universiteit Leuven 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bijbellezingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ter voorbereiding op het Kerstfeest waren er twee 
leerzame Bijbelavonden in Parochiefederatie 
Tegelen-Steyl-Belfeld. De lezingen werden 

verzorgd door priester Lic. R. van Attekum, die 
docent is voor het Nieuwe Testament op het 

Grootseminarie Rolduc. 
 

Hartelijk dank aan zeereerwaarde heer Lic. R. van 
Attekum, het waren twee bijzonder leerzame 

avonden. Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld 
is u hier enorm dankbaar voor. Daarnaast danken 

we alle vrijwilligers die geholpen hebben en 
natuurlijk alle deelnemers. 

 

Fijn dat u er was! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Het jaar van gebed opent met een 
gebedsweek 

 

Ter voorbereiding op het Heilig Jaar in 2025, is 
het jaar 2024 uitgeroepen tot een ‘Jaar van 
gebed’. Het jaar wordt van 18 januari tot 25 
januari prachtig geopend met de jaarlijkse 

‘Week van gebed voor de eenheid van 
christenen’ Het thema van die week luidt dit 

jaar ‘Heb God lief… en je naaste als jezelf’. 
 

Het thema verwijst naar het Bijbelverhaal van 
de Barmhartige Samaritaan (Lc. 10, 25-37). In 
deze parabel laat Jezus zien wat het betekent 
om je naaste lief te hebben. Liefde is het DNA 
van het christelijk geloof. God is liefde en de 
liefde van Christus heeft ons één gemaakt.  

 

We bidden in deze week voor eenheid tussen 
alle christenen, om vrede tussen volken en 

mensen en vooral dat we allemaal onze 
barmhartige liefde kunnen tonen aan iedereen 

die we tegenkomen op onze levensweg. 

Actie Kerkbalans 2024 van start! 
 

Geef vandaag voor de Kerk van morgen 
 

“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek 
waar ik God vind.” “In de kerk kijken we 
naar elkaar om.” “Ik vind er rust in de 

hectiek van alledag.” Het zijn maar een 
paar uitspraken die laten zien welke 

waarde onze kerk voor veel parochianen 
heeft. Heel graag willen we een plek zijn 

en blijven waar mensen rust en verdieping 
vinden en God ontmoeten. Waar we naar 

elkaar omzien en voor elkaar zorgen. 
Waar we klaarstaan voor mensen in de 

samenleving die onze steun nodig hebben. 
 

U kunt ons helpen om dit samen Kerk-zijn 
ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe 
daarom mee met Actie Kerkbalans. U kunt 

uw bijdrage overmaken op  
NL 25 RABO 01 5050 3059 t.n.v. 

Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld 
onder vermelding van  

‘Actie Kerkbalans 2024’. 
 

Alvast veel dank voor uw bijdrage en 
steun! Door vandaag te geven, kan de 

Kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang 
voor staat. Op naar de Kerk van morgen. 

 
  
 
 
 
 

De zondag van het woord van God 
 

Christenen over de hele wereld delen hetzelfde boek, 
namelijk de Bijbel. Dit boek vertelt ons over Gods liefde 
en over wie wij mensen zijn. Paus Franciscus heeft ons 
gevraagd om op de 3de zondag van het nieuwe jaar, ook 
wel de ‘Zondag van het Woord van God’ genoemd, extra 
aandacht te besteden aan de Bijbel. Dit jaar is dit in het 

weekend van 20 en 21 januari. 
 

De Bijbel is geen boek dat ons van kaft tot kaft precies 
voorschrijft hoe we moeten leven. Het is een boek 

(eigenlijk een verzameling boeken), die ons in verhalen 
duidelijk maakt hoe oneindig goed God is en hoe wij iets 
van die goedheid in ons eigen leven kunnen overnemen.  

 

Het is zeker de moeite waard om de Bijbel eens uit de 
kast te pakken en er stukjes uit te lezen en erover te 

mediteren.   
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Kerstviering KBO St. Urbanus 
 

Kerstviering KBO St. Urbanus 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Op 16 december was er door KBO St. Urbanus Belfeld een 

Advent-kerstviering in gemeenschapshuis De Hamer 

georganiseerd. Het was erg gezellig en hebben tevens genoten 

van de prachtige gezangen van Zangvereniging Vriendenkring. 
 

Bedankt KBO Sint Urbanus Belfeld! 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegen in het nieuwe jaar 
 

Zegen, God, de mensen die me lief zijn en de 
mensen die om me geven. Zegen, allen die ziek 

zijn, dat zij zich omringd weten door 
deskundigheid en vriendschap. Zegen de 

kinderen, dat zij gelukkig zijn, dat er liefde en 
goedheid van hen uitgaat. Zegen de mensen die 

om mij heen wonen, buren en kennissen, de 
mensen die mij steunen met soms maar kleinen 

dingen. 
 

Weest gezegend Heer, gezegend zij Uw naam. 
Wees gezegend Heer, Gij stuurde ons Uw zoon. 

 

Zegen de mensen, die het leven van alledag 
bescheiden en eenvoudig gaande houden. Zegen 

het werk van de mensen dat zij werken ten 
dienste van anderen. Zegen ons allen God, dat Gij 

onze diepste keuze blijft. 
 

Wees gezegend Heer, gezegend zij Uw naam. 
Wees gezegend Heer, Gij stuurde ons Uw zoon. 

 

Amen. 
 

Bron: Katholieke Universiteit Leuven 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kerstviering KBO H. Hart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op woensdag 13 december was er een prachtige Advent-
Kerstviering van KBO H. Hart in Cultureel Centrum De 
Haandert. Tijdens de viering werd er genoten van de 

liederen van zowel het Kerstkoor als liederen die muzikaal 
ondersteund werden voor Carina Corbeek. 

 

Heel hartelijk dank voor het goed verzorgde programma 
bestuur van KBO H. Hart en kerstcommissie! 

Kerstviering KBO St. Martinus/St. Joseph 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Bedankt KBO St. Martinus/St. Joseph voor de prachtige 
Kerstviering in de Harmoniezaal op 17 december 2023. 

Tevens dank voor de goede organisatie en goede 
zorgen aan en voor iedereen. Het buffet was heerlijk 

met lekkernijen voor ieder wat wils. Daarna heeft 
iedereen genoten van de Tegelse Hofzangers, wat 

hebben ze weer mooi gezongen. Een geslaagde middag 
dus! 

 

 
 

 
 

 

Kerstviering KBO Steyl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat was het weer een gezellige Kerstviering 
bij KBO Steyl! Gezellig samen genieten van de 
prachtige gezangen van het Sint Urbanuskoor 

Zang en Vriendschap in het Schutterij 
Museum. Samen luisteren naar de mooie 

Kerstgebeden en gedichten. De middag van de 
KBO-leden kon in ieder geval niet meer stuk! 

 
Bedankt voor deze fijne middag KBO Steyl 

 

Blasiuszegen 
 

Elk jaar wordt er op de liturgische feestdag 
van Sint-Blasius na de eucharistieviering 

een Blasiuszegen gegeven. Deze zegen is 
vooral bedoeld ter voorkoming van 

keelaandoeningen en andere kwalen 
waarbij de hulp van Heilige Blasius 

gevraagd wordt.  
 

De Blasiuszegen wordt gegeven op 
zaterdag 3 februari om 18.30 uur in de St. 
Urbanuskerk en op zondag 4 februari om 

10.30 uur in de St. Martinuskerk.  
Iedereen is van harte uitgenodigd! 
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DE VERSPREIDING VAN HET VREDESLICHT  
 

Het Vredeslicht uit Bethlehem is dit jaar ook in onze 

parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld aangekomen, 

dankzij Scouting Belfeld. 
 

Het Vredeslicht wordt jaarlijks in Bethlehem 

ontstoken door een kind en daarna verspreid door 

kinderen over de hele wereld. Zo ontstaat er al meer 

dan 20 jaar vlak voor Kerstmis vanuit dat ene kleine 

vlammetje een oceaan van licht. Ook duizenden 

scouts uit de hele wereld geven het licht in de tijd 

voor Kerst aan elkaar door. Zo vormen zij samen een 

keten van licht, als teken van vrede en vriendschap. 
 

Ook dit jaar wordt door een aantal Nederlandse 

scouts het Vredeslicht uit Bethlehem in Wenen 

opgehaald en brandend per touringcar naar 

Nederland gebracht, waar het verder wordt 

doorgegeven aan andere scoutinggroepen. Ook 

Scouting Belfeld doet al een aantal jaren mee aan de 

verspreiding van het Vredeslicht, waarbij zij ook dit 

jaar het Vredeslicht doorgeven aan belangstellenden. 

 
 
 
 

Moment van inkeer 
 

Vergeven is iemand bevrijden, iemand weer kans 
geven nieuw te worden. 

 

Vergeven is iemand de hand reiken om over de 
zwakheid heen te geraken. 

 

Vergeven is zon brengen, is de muur afbreken, is een 
brug bouwen, is terug contact opnemen, is iemand 

terug durven ontmoeten. 
 

Vergeven is de ander weer zo graag zien als jezelf. 
 

Vergeving vragen is je eigen trots opzij zetten en 
bekennen dat je liefde nodig hebt. 

  
Vergeven is nog eens de liefde gelijk geven. 

 
Bron: Katholieke Universiteit Leuven 

 

 

  
 
 
 
 

Kinderzegen 
 

Op zondagmiddag 25 februari 2024 om 15.00 uur 
zal in de St. Martinuskerk te Tegelen een 

speciale kinderzegen zijn. Deze zegen wordt 
individueel gegeven en is bedoeld voor kinderen 

van alle leeftijden. Voor dopelingen van het 
afgelopen jaar is deze zegen extra bijzonder. 

 

Alle dopelingen van de vijf parochies kunnen in 
één viering in de St. Martinuskerk samenkomen. 

Tevens zullen ook de herinneringskruisjes 
worden uitgereikt die tijdens de doopvieringen 

een plaatsje kregen op ‘de duif’, het symbool van 
de Heilige Geest. 

 

Wij nodigen u van harte uit en hopen op uw 
komst. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kerstspel Tegelen en Belfeld 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

Kerstnacht St. Urbanuskerk 
 

  
 
 
 
 

Kerstconcert in de St. Martinuskerk 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

Wat was het Kerstconcert dit jaar weer een groot succes!  
De foto-impressie zegt al meer dan voldoende over het prachtige 
Kerstconcert in de St. Martinuskerk Tegelen. 
 

In de sfeervolle versierde kerk hebben de koren en harmonie het 
publiek in kerstsfeer gebracht met hun afwisselend en prachtig 
programma. Er waren mooie klanken van de zangers en gezangen 
van Vocaal Esemble Campanella en het Mannenkoor Animo. Tevens 
was er sfeervolle muziek van de muzikanten van Harmonie Sempre 
Avanti. Wat was het hartverwarmend om te zien hoe goed er 
samengewerkt is om iedereen een mooie avond te bezorgen. 
 
Vocaal Esemble Campanella hartelijk dank voor deze mooie avond! 
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Nieuw jaar! 
 

Dank U Heer, U geeft een gloednieuw jaar. 
 

Geef me wijsheid, zodat ik een vriend kan zijn. Geef me een 
oog, zodat ik nood om me heen zal zien. Geef me geduld, 
zodat ik kan volhouden. Geef me dagen die gevuld worden 

met Uw liefde. Geef me handen die zegenen. Geef me 
armen die omhelzen. Geef me een hart dat liefheeft.  

 

Zoals U mij liefheeft, mij omhelst, zij zegent iedere dag 
weer. 

 

Amen. 
 
 

Bron: R.K. Bisdom Paramaribo 
 

 

 Een bid- en wandeltocht naar het graf van de Heilige Arnold Janssen 
 

Op zaterdag 13 januari 2024 is er weer een bid- en wandeltocht naar het graf van de Heilige Arnold Janssen in 
Steyl. 

 

Tegelen zal om 14.30 uur vertrekken vanuit de St. Martinuskerk. Belfeld vertrekt om 14.50 uur vanuit het 
kerkplein in Belfeld. Beide groepen komen rond 15.30 uur samen bij Kapelke van Geloë en pelgrimeren samen 

naar de tombe van de Heilige Arnold Janssen in Steyl. 
 

Wie is Heilige Arnold Janssen? 
Priester Arnold Janssen vluchtte eind 19e eeuw uit Goch naar Nederland om in Steyl zijn ideaal vorm te geven. 
Hij stichtte maar liefst drie missiecongregaties: De missionarissen van Steyl (S.V.D.) – De zusters dienaressen 

van de Heilige Geest (de blauwe zusters) – De dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende 
Aanbidding (de roze zusters). In 1909 overleed hij en ligt sindsdien begraven in het Missiehuis in Steyl.  

 

  

Van harte gefeliciteerd! 

Dhr. en mevr. Coumans zijn  
60 jaar getrouwd! 

Aswoensdagviering 
 

Zes weken voor Pasen begint de voorbereidingstijd 
op het belangrijkste kerkelijke feest met de 40 

dagentijd of ook wel Vasten. De eerste dag van deze 
periode is Aswoensdag. 

 

Als teken van hun sterfelijkheid krijgen gelovigen een 
askruisje op hun voorhoofd tijdens de 

Aswoensdagviering. Deze viering zal op woensdag 
14 februari 2024 om 17.30 uur in de St. Urbanuskerk 

zijn en om 19.00 uur in de St. Martinuskerk. 
 

U bent van harte uitgenodigd!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dhr. en mevr. op het Veld zijn  
60 jaar getrouwd! 

Vastelaovesviering 
 

Vastelaovend is een feest dat te maken heeft 
met de verbinding tussen mensen. Dit moet 

de kern van vastlaovend zijn. 
 

In deze traditie wordt er op maandag 29 
januari om 19.00 uur een vastelaovendmis 

(Oelesmis) gehouden. Een moment van 
bezinning en verbinding. Er is tevens 

prachtige muziek door de Oeles kapel. Een 
aanrader voor iedereen om in de 

vastelaovessfeer en de ‘Dolle Dagen’ weer 
even tot bezinning te komen. 

  
 
 
 
 

Wereldlichtjesdag 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zondag 10 december 2023 hebben we de kinderen die 
overleden zijn herdacht op het kerkhof in Tegelen. 

 

Dank aan iedereen die deze bijzondere avond heeft 
mogelijk gemaakt, in het bijzonder Stichting 

Wereldlichtjesdag Tegelen. 
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Parochiekantoor: 
 
Geopend:  
- Maandag: 13.30 uur - 16.30 uur 
- Vrijdag: 13.30 uur – 16.30 uur 
 
Adres: Bongerdstraat 2, 5931 NG Tegelen 
Telefoonnummer: 077-3731579 
E-mail: parochie-centrum@rkdebestte.nl  
 
Website: www.rkdebestte.nl 

Bankrekeningnummer: 

NL 25 RABO 01 5050 3059 
t.n.v. Parochiefederatie 
Tegelen-Steyl-Belfeld 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MEDEDELINGEN 

 

  Soepcafé in D’n Ingelbewaarder na de H. Mis: 
 

- Zondag 7 januari  
- Zondag 14 januari  
- Zondag 21 januari  
- Zondag 28 januari 
- Zondag 4 februari 
- Zondag 11 februari 
- Zondag 18 februari 
- Zondag 25 februari 
- Zondag 3 maart 

 
 Gezinsmis: 

- Zaterdag 3 februari 2024 om 18.30 uur in 
de St. Urbanuskerk. 

  
 Komt u ook gezellig een kopje koffie/thee    
 drinken? U bent van harte uitgenodigd! 

- Elke laatste zaterdag van de maand na de 
Heilige Mis in de St. Urbanuskerk. 

- Elke laatste zondag van de maand na de 
Heilige Mis in D’n Ingelbewaarder.  

Pastoor Anu persoonlijk spreken? 
 

Of wilt u vragen om een gebed, een 
speciale zegen, enz.? 
Belt u mij gerust voor een afspraak. 
 06 - 343 223 62. 
De koffie staat voor u klaar. 

 
Heeft u een priester nodig en is uw eigen 
parochiepriester niet bereikbaar, dan kunt 
u dag en nacht bellen:  06 - 248 455 66 

Kerkbijdrage 
 

De kerk is van ons samen en wij allen vormen samen de 
parochiefederatie. Het geloof vieren we in de kerk, 

daarnaast is de kerk een plek van bezinning, vreugde en 
verdriet, een plek waar we verbonden zijn, juist bij 

belangrijke momenten van het leven. 
 

Wij streven met z’n allen erna om de kerk haar mooie, 
waardevolle plek te laten behouden in onze 

gemeenschappen, de waarden waarvoor de kerk staat 
en die wij belangrijk vinden, en die we ook in de 

toekomst willen voortzetten en doorgeven. Samen met 
elkaar kunnen we onze parochies overeind houden. Niet 
alles wat we waardevol vinden kunnen we uitdrukken in 
geld. Maar kerkgebouwen, dat voor velen een centraal 

punt is in hun leven, moeten uiteindelijk wel 
onderhouden worden en u kunt ons daarbij helpen met 

een kerkbijdrage. 
 

De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op €130,-. 
 U kunt uw kerkbijdrage overmaken op NL25 RABO 01 

5050 3059 t.n.v. Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld 
onder vermelding van uw eigen naam en adres. 

 

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar bij de 
aangifte van uw inkomstenbelasting. We hopen van 

harte dat u onze parochies extra wilt steunen in deze 
crisistijd. Wij kunnen samen onze parochies voor de 

toekomstige generaties behouden. 
 

Mocht u meer informatie wensen om onze waardevolle 
kerk te helpen, dan kunt u ons mailen via: 

 parochie-centrum@rkdebestte.nl 
 

Bij voorbaat hartelijk dank, 
Kerkbestuur Parochiefederatie Tegelen-SteylBelfeld 

 

 
 

U kunt thuis de H. Mis volgen op: 

Goede voornemens 
 

Heer God, wij maken wel goede voornemens en spreken soms 
plechtige woorden uit, maar slagen er niet altijd in ze waar te 
maken. Niet altijd is het slechte wil van ons, God, soms laten 

de omstandigheden niet toe onze goede bedoelingen te 
realiseren, soms gaat het om kleinmenselijk falen. Gij kent 

ons. Gij weet dat onze beloftes geen holle woorden zijn, maar 
intenties die wij werkelijk wensen te realiseren. Daarom 

durven wij U vertrouwvol te bidden: 
 

Geef dat wij niet moedeloos worden wanneer wij er niet toe 
komen onze intenties waar te maken. Wees niet onverschillig 

voor onze wensen, maar bekrachtig ze met Uw liefde. 
 

Laat niet toe dat wij dingen beloven die niet haalbaar zijn. 
Sterk ons wanneer wij uit onvermogen dreigen ons gegeven 

woord te breken. Zo wordt dit huis een ‘huis van vertrouwen’, 
een plaats waar we weten wat we aan elkaar hebben, omdat 

we weten dat we op elkaar kunnen rekenen. Zo wordt ons 
samenwerken en samenleven beter en kwalitatiever, en 

een afspiegeling van de wereld zoals Gij die gewild hebt. Zo 
wordt het vast en zeker een beloftevol jaar! 

 

Bron: Katholieke Universiteit Leuven 
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