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Sint Martinuskerk  Sint Urbanuskerk 

Zo 13 apr 10.30 uur - Palmzondag 
- Palmhöltjesoptocht 

 Za 12 apr 18.30 uur - Palmpasenviering 

Do 17 apr 19.00 uur - Witte Donderdag 
- Voetwassing en 
nachtwake 

 Za 19 apr 20.30 uur - Paaswake 

Vr 18 apr 15.00 uur - Kruisweg bidden  Ma 21 mrt 10.30 uur - Tweede Paasdag  
- Eieren zoeken met 
de kinderen 

Vr 18 apr 19.00 uur - Goede vrijdag 
- Kruisverering 

    

Zo 20 apr 10.30 uur - Eerste Paasdag 
- Eieren zoeken met 
de kinderen 

    

Jaargang 9/2 maart - april 2025 

Wij wensen u en uw dierbaren een goede veertigdagentijd en een zalig Pasen! 

Ontmoeting met bisschop Van den Hout en de kerkbestuursleden van het Dekenaat Venlo 
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Aswoensdag op 5 maart om 17.30 uur in de St. Urbanuskerk en om 
19.00 uur in de St. Martinuskerk 

 

‘Bedenk o mens dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren.’ Op Aswoensdag begint een periode 
van 40 dagen waarin we ons voorbereiden op Pasen. Aswoensdag markeert de tijd tussen de 

vrolijkheid van carnaval en de ingetogenheid van Vasten. Het is een tijd van soberheid, 
bezinning en inkeer en wijst ons op onze sterfelijkheid, maar ook op het feit dat we als mensen 

niet volmaakt zijn. Het askruisje op Aswoensdag verwijst daarnaar. 
 

Elke jaar is er een Aswoensdag viering. Tijdens deze viering zal elke gelovige op het voorhoofd 
een askruisje krijgen, als teken van hun sterfelijkheid. Dit jaar zal deze viering op woensdag 5 

maart om 17.30 uur zijn in de St. Urbanuskerk en om 19.00 uur in de St. Martinuskerk. 
 

Iedereen is van harte welkom om aan deze vieringen deel te nemen. 
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Gaat u ook mee op pelgrimstocht naar 
de Onze Lieve Vrouwe Kapel in ’t Zand 

te Roermond? 
 

Elk jaar wordt traditiegetrouw een pelgrimstocht 
naar de Onze Lieve Vrouwe Kapel in ‘t Zand 

georganiseerd. U kunt ook dit jaar weer te voet of 
fietsend aan deze bedevaart deelnemen. Graag 

informeren we u hier meer over. 
 

De wandeltocht naar Kapel in ‘t Zand: 
De pelgrimstocht te voet vanuit Tegelen zal starten 

op zondagochtend 4 mei om 03.45 uur vanaf de 
St. Martinuskerk met Pastoor Anu. Om samen te 

starten zullen we om 03.30 uur voor de St. 
Martinuskerk op het Wilhelminaplein verzamelen. 

 

Als u vanaf Belfeld wil meelopen, dan kan dit ook. 
In Belfeld zal de pelgrimstocht om 04.30 uur 

starten onder leiding van diaken Rick. Ook hier zal 
er om 04.15 uur verzameld worden bij het Oude 

Raadhuis op Markt 5, om vervolgens gezamenlijk 
te starten. 

 

De fietstocht naar Kapel in ‘t Zand: 
Vanuit Tegelen zal er tevens een pelgrimstocht op 

de fiets starten. Deze zal starten om 06.45 uur, 
waarbij er verzameld wordt voor de St. 
Martinuskerk op het Wilhelminaplein. 

 

Een Heilige Mis in de kapel: 
Alle groepen zullen rond 08.00 uur aankomen bij 

de Onze Lieve Vrouwe Kapel in ‘t Zand te 
Roermond. Vervolgens zal er een Heilige Mis zijn 

in de Kapel, waar iedereen hartelijk voor is 
uitgenodigd. Na afloop kunt u op eigen 

gelegenheid teruglopen of terugreizen met het 
openbaar vervoer. Echter zijn er ook 

medeparochianen die per auto terugreizen en waar 
u eventueel bij mee kunt reizen. 

 

Aanmelden: 
Gaat u ook mee? Meldt u zich dan vóór zondag 27 

april 2025 aan via  
parochie-centrum@rkdebestte.nl onder vermelding 

van ‘Pelgrimstocht Kapel in ‘t Zand 2025’. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubileum pelgrimage naar 
Roermond 

 

 
 

Zoals we in het vorige parochieblad 
aangegeven hebben is het jaar 2025 een 

Heilig Jaar (ook wel een Jubeljaar 
genoemd). Dit jaar zijn hierdoor diverse 

activiteiten, waaronder de pelgrimstochten 
naar Rome. Echter kan of wil niet iedereen 

een pelgrimstocht naar Rome maken. 
Daarom kunt u in onze eigen regio ook een 

pelgrimstocht van hoop maken. 
 

Speciaal voor het Heilige Jaar is Bisdom 
Roermond aangewezen als een centrale 
plek voor een jubileum pelgrimage. Er is 

dan ook een programma ontwikkeld 
speciaal voor een jubileumbedevaart van 

één dag, waarin pelgrims de Sint 
Christoffelkathedraal, de Munsterkerk, de 

Caroluskapel en de (protestantse) 
Minderbroederskerk kunnen bezoeken. 

 
Voor meer informatie kunt u kijken op: 

https://www.bisdom-
roermond.nl/Jubileumpelgrimages-naar-

Roermond  
 

. 
De Heiligdomsvaart in Maastricht 

 

Het jaar 2025 is niet alleen het Heilig Jaar (Jubeljaar), het is tevens een Heiligdomsvaartjaar. Dit jaar 
wordt dit feest gevierd in Maastricht van 12 juni 2025 t/m 22 juni 2025. Pelgrims kunnen hierbij op 

bedevaart naar het graf van Sint Servaas. Tevens worden er ook vieringen georganiseerd, reliektoningen, 
ommegangen en veel culturele evenementen. 

 
Het motto van deze Heiligdomsvaart is: ‘Wees een bruggenbouwer’. Ben van harte welkom en vorm 

samen de bruggenbouwers in ons geloof. 
 

Voor meer informatie kunt u kijken op: 
https://www.heiligdomsvaartmaastricht.nl/nl  

 

mailto:parochie-centrum@rkdebestte.nl
https://www.bisdom-roermond.nl/Jubileumpelgrimages-naar-Roermond
https://www.bisdom-roermond.nl/Jubileumpelgrimages-naar-Roermond
https://www.bisdom-roermond.nl/Jubileumpelgrimages-naar-Roermond
https://www.heiligdomsvaartmaastricht.nl/nl
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Geloofsavond op donderdag 6 maart 
om 20.00 uur in D’n Ingelbewaarder 

 
"Dat had ik altijd al willen weten of willen 

vragen." 
 

Geloven is meer dan een gevoel.                                                                   
Ons geloof heeft ook te maken met kennis. Het 

is niet voor iedereen gemakkelijk om 
geloofskennis te vergaren of te verdiepen. 
Daarom willen wij in de parochiefederatie 

Tegelen-Steyl-Belfeld een aantal 
geloofsavonden organiseren. 

 
De eerste bijeenkomst, met als thema "De 

Bronnen van ons geloof" zal zijn op: donderdag 
6 maart in D’n Ingelbewaarder op Grotestraat 

66, 5931 CW Tegelen (tegenover de St. 
Martinuskerk). 

 
Ontvangst 19:30 | aanvang 20:00 - einde 21:30 

 
Deelname is gratis | vrijwillige bijdrage voor 

koffie en thee 
 

De avond zal geleid worden door dr. P. Hamans 
 

Iedereen, ook van buiten onze parochies, is van 
harte welkom. 

 
 

De Chrismamis met  
bisschop Van den Hout 

 
In elk bisdom vindt er in de Goede Week 

een chrismamis plaats. Tijdens deze 
bijzondere viering worden door de bisschop 
de oliën gewijd die gedurende het jaar in de 

parochies gebruikt worden voor de 
sacramenten van doop, vormsel, 

ziekenzalving en door de bisschop zelf ook 
voor eventuele priesterwijdingen. Tevens 
vernieuwen de aanwezige priesters hun 

wijdingsbelofte. 
 

Traditiegetrouw wordt de chrismamis in de 
Sint Christoffelkathedraal te Roermond op 

de woensdagavond in de Goede Week 
georganiseerd. Ook dit jaar zal Mgr. Van 

den Hout als nieuwe bisschop deze traditie 
voortzetten. We nodigen niet alleen alle 

vertegenwoordigers van alle parochies uit, 
maar ook u als parochiaan. 

 
U bent van harte welkom om de chrismamis 
op woensdag 16 april 2025 om 19.00 uur bij 
te wonen in de Sint Christoffelkathedraal op 

Grote Kerkstraat 2 te Roermond. 
 

 

De Dodenherdenking en de Soldatenmis 
 

 
 
 
 
 

De Dodenherdenking in Tegelen: 
Op zondag 4 mei 2025 vindt er om 18.30 uur een extra viering plaats in de St. Martinuskerk. 
Dit is een woorddienst waarbij er wordt stilgestaan bij 80-jaar vrijheid. Na afloop zal er een 

stille tocht naar de oorlogsmonumenten aan de Raadhuislaan in Tegelen plaatsvinden. Hier 
zal er een Erewacht zijn, een Last Post en een kranslegging. Tevens wordt het Wilhelmus 

gezongen en stilgestaan bij de overledenen. 
 

De Soldatenmis in Tegelen: 

Op zondag 11 mei 2025 zal er een Soldatenmis plaatsvinden in de Sint Martinuskerk. Er wordt 
dan ter nagedachtenis aan alle soldaten, die vanaf 1939 om het leven kwamen, een 

eucharistieviering opgedragen. Tijdens deze viering worden de namen van de overledenen 
genoemd, waarbij er tevens een kaarsje wordt aangestoken bij het noemen van iedere naam. 

 
 

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze speciale herdenkingen bij te wonen. 
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Samen Palmhöltjes maken en 
meedoen met de 

Palmhöltjesoptocht 
 

 
 

Hee, jij daar! Heb je ook zin om samen met ons 
en andere kinderen een palmhöltje te komen 

maken in D’n Ingelbewaarder op Grotestraat 66 in 
Tegelen? Dan nodigen wij jou en je ouders, 

zusje(s), broertje(s), vriendjes en vriendinnetjes 
uit om op zaterdag 12 april 2025 van 10.00 uur tot 
12.00 uur naar D’n Ingelbewaarder te komen. Het 

enige wat je zelf moet meenemen zijn 
versieringen. Comité Kinderfeesten zorgt voor 

alle andere materialen die we nodig zullen 
hebben. 

 
Tijdens de Heilige Mis op Palmzondag, wat dit 
jaar op zondag 13 april 2025 valt, worden alle 
Palmhöltjes in de St. Martinuskerk gezegend. 

Tevens worden alle palmtakjes voor de 
kerkgangers gezegend. Na de Heilige Mis zal er 
op het Wilhelminaplein een Palmhöltjesoptocht 

beginnen onder begeleiding van DrumBeatz. Lijkt 
het je leuk om ook hieraan mee te doen als 

bijvoorbeeld Jezus of één van zijn volgelingen, 
dan kan dit ook. Jezus mag zelfs op een paard 

meerijden in de Palmhöltjesoptocht! Natuurlijk wel 
onder begeleiding. 

 
Wil je meedoen met het palmhöltjes maken, meld 
je dan aan via parochie-centrum@rkdebestte.nl 
onder de vermelding ‘Palmhöltje 2025’. Je kunt 
ons via deze manier ook aangeven wie er graag 

mee wil doen als Jezus of één van zijn 
volgelingen. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 4 

april 2025! 
 

 
 
 

Doe je mee aan de 
kinderkruisweg? 

De kruisweg van onze Lieve Heer, wat is 
het toch een bijzondere gebeurtenis! Het 

is een gebeurtenis die we niet moeten 
vergeten en doorverteld moet worden. 
Elk jaar spelen kinderen de kruisweg in 
Het Openluchttheater De Doolhof na. 

Ook dit jaar zullen ze de kruisweg voor 
jullie uitbeelden en nodigen zij u graag uit 

om te komen kijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graag willen wij ook alle kinderen 
uitnodigen om mee te spelen aan de 

kruisweg. Er zijn diverse rollen die je kunt 
spelen. Denk bijvoorbeeld aan Jezus, 
Maria of aan de soldaten, maar er zijn 
natuurlijk ook meer rollen die je kunt 

spelen. 
 

Oefenen is natuurlijk belangrijk, daarom 
hebben we twee oefenmomenten 

gepland. Deze oefenmomenten zijn in 
het Openluchttheater De Doolhof (De 
Drink 60 te Tegelen) op: woensdag 16 

april van 16.00 uur tot 17.00 uur en 
vrijdag 18 april van 15.00 uur tot 16.00 

uur. Op vrijdag 18 april wordt het 
toneelstuk om 16.30 uur opgevoerd aan 

alle mensen die komen kijken. 
 

Wil je meedoen? Meld je dan aan via 
parochie-centrum@rkdebestte.nl onder 
vermelding van ‘Kinderkruisweg 2025’. 
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 11 

april 2025. 

 

mailto:parochie-centrum@rkdebestte.nl
mailto:parochie-centrum@rkdebestte.nl
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Vastenactie 2025: Briketten van gft-afval 
 

Vorig jaar hebben we tijdens de vastenactie  
€1.383,27 opgehaald.  

 

Dit jaar willen we met de vastenactie de buitenwijken van 
Kasese in Oeganda helpen. In de buitenwijken van Kasese 
wordt het hout namelijk erg schaars en onbetaalbaar voor 

veel gezinnen, echter moeten de gezinnen wel kunnen 
koken. 

 

Gelukkig heeft Mary Biira een oplossing bedacht, maar heeft 
onze hulp hierbij hard nodig. Mary ontwikkelde briketten van 

gft-afval, waar een gezin gemiddeld ongeveer 2.000 
Oegandese shilling per dag bespaart. Tevens helpt ze de 
gezinnen doordat de briketten verkocht kunnen worden en 

hierdoor extra inkomsten binnenkomen. Met deze extra 
inkomsten en deze uitvinding, kunnen gezinnen nu eten 

kopen en tevens schoolgeld en lesboeken betalen! 
 

U kunt Mary helpen door een bijdrage te leveren aan de 
collecte in de kerk of door rechtstreeks een bijdrage over te 
maken aan de Vastenactie op rekeningnummer NL25RABO 
0150503059 t.a.v. ‘Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld’ 

onder vermelding ‘Vastenactie 2025’. Met uw bijdrage zorgt u 
dat er vergruizers komen om het verkoolde gft-afval fijn te 

maken, grote mixers om de zware massa goed te mengen en 
kleine materialen als grote mengbakken, persoonlijke 

beschermingsmiddelen (handschoenen, laarzen, 
mondmaskers tegen het stof) en jerrycans. Tevens zorgt u 

dat er meer vrouwen aangenomen kunnen worden, om deze 
briketten te maken. 

 

Bedankt voor uw gulle gave! 
 

Psalm 130 
Ik ben wanhopig, Heer! 
Daarom roep ik naar u. 
Heer, hoor mijn stem, 

luister naar mij, hoor hoe 
ik smeek! 

 

Heer, als u steeds op onze 
zonden let, dan zijn wij 
altijd schuldig. Maar u 

vergeeft ons, en daarom 
eren wij u! De Heer 

bevrijdt ons. 
Ik verlang naar de Heer, 

ik wacht op hem, ik 
vertrouw op zijn 

woorden. 
 

Ik verlang naar de Heer, 
meer dan een 

nachtwaker verlangt 
naar de ochtend, naar 
het licht van de nieuwe 

dag. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Verrassende Vertrouwde 
 

Ge ging met ons op weg, en we wisten het niet. We 
waren door verdriet en angst bezwaard en onze 

ogen zagen U niet. We hoorden, maar konden niet 
geloven. We zagen, maar herkenden U niet. 

 

We gingen met bedrukt gemoed naar onze 
Emmaus. Of misschien in deze tijden, lag Emmaus 
daar waar we al verbleven en was de reis er één 

naar binnen. 
 

En daar verrassende vertrouwde, daar liep Gij 
onzichtbaar met ons mee. Daar liep Gij, toch 

tastbaar en heel werkelijk, in vlees en bloed met 
ons mee. Daar sprak Ge, daar brak Ge. Hier en nu 

spreekt Ge en breekt Ge en daar zijt Ge, 
verrassende vertrouwde. Zo dichtbij, zo nabij, zo 
overduidelijk dat we U wel moeten herkennen. 

 

Brandde ons hart niet van verlangen? Ja, het 
brandde toen en het brandt nu. Hier en nu. In het 
breken en delen, in het zien en herkennen, in het 

horen en begrijpen. Onzichtbaar en zichtbaar. 
 

Verrassende Vertrouwde 
(Bron: KU Leuven) 

Het Victorfonds 
 

Wat doet het Victorfonds? 
Het Victorfonds biedt kleinschalige, 

persoonsgerichte en kortdurende hulp bij de 
eerste levensbehoefte.  

 

Voor wie is het Victorfonds? 
Personen en gezinnen in Tegelen, Steyl en 

Belfeld die in moeilijke omstandigheden 
verkeren. 

 

Hoe kunt u ons helpen? 
U kunt ons helpen door een donatie of een gift 

te geven voor het Victorfonds. U mag uw 
gift/donatie storten op rekening: NL23 RABO 

010 41 79 775 t.n.v. Stichting Victorfonds. 
 

Kent u iemand die deze hulp hard nodig 
heeft? 

Meldt deze dan aan via 
hulpaanvraag@victorfonds.nl 

 

Alvast héél hartelijk dank voor uw gulle 
gift/donatie! 
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Gebeden in de Goede Week 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(Bron: Filip Debruyne) 

Palmzondag 
Heer, kom ook naar mij toe. Laat 
ook ik U toejuichen met, in mijn 
gedachten, een palmtak in mijn 

hand. Laat mij U prijzen en loven uit 
volle borst, want U bent mijn Koning! 

Hosanna, Gij die komt in de naam 
des Heren. Amen. 

 
 

Maandag: 
Heer, ik wil me laten drijven door Uw 

Geest, Uw boodschap van liefde 
uitdragen naar mensen die in 

duisternis leven. Ik wil een goed 
mens zijn. Help me hierbij. Amen. 

 
 

Dinsdag: 
Heer, ik wil U volgen waar Gij zijt 

voorgegaan. Ik wil die ene weg, de 
Uwe, steeds bewandelen. Ik 

probeer Uw leerling te zijn zonder U 
te verloochenen. Geef me hiertoe 

de kracht. Amen. 
 

 

Woensdag: 
Heer, het valt niet mee altijd datgene 
te doen wat Gij van mij vraagt. Maar 
blijft Gij Uzelf niet aan mij geven in 

het teken van gebroken brood? Laat 
dit Brood mij sterken om zoals U, 

steeds opnieuw de wil te doen van 
de Vader. Amen. 

 
 

Witte Donderdag: 
Heer, vandaag gaan mijn gedachten 
uit naar allen die in deze barre tijden 
op zoveel wijzen anderen de voeten 

wassen. Laat Uw kracht hen tot 
sterkte zijn. Amen. 

 
 

Goede Vrijdag: 
Heer, nooit hebt Gij voor Uzelf 

geleefd. Altijd zijt Gij de Vader trouw 
gebleven, tot het uiterste toe. Als een 

goede herder hebt Gij Uw leven 
gegeven voor al Uw schapen. Ik dank 
U dat U ook voor mij het kruis op Uw 
schouders hebt genomen. Ook ik wil 

mij tot het uiterste inzetten om de 
weg te volgen die naar U leidt. Mocht 
Uw kruis mij daartoe tot kracht zijn. 

Amen. 
 

 

Stille Zaterdag: 
Heer, echt afscheid nemen van een 
overleden dierbare zit er op vandaag 
niet in. Zo voelen we ons vandaag, 
op deze stille dag na Goede Vrijdag 

ook een beetje onbeholpen en 
verweesd. Kent U de vragen die 

vandaag leven in ons hart? Hebt U 
weet van ons zoeken naar een 
houvast, een uitzicht? Laat ons 
ervaren dat U ons ook nu niet in 

steek laat. Amen. 
 

 

Hoogfeest Pasen: 
Vader, deze dag is voor mij een dag 
van vreugde. Hij vervult mij met het 

licht, de liefde en de vrede die Jezus 
Christus mij brengt. Voor mij is Hij de 
Levende. In Hem zijt Gij aan het licht 

gekomen als een trouwe God. Nu 
weet ik: ik sta nooit meer alleen. Gij 
zijt met mij, voor eeuwig en altijd. 

Alleluia. Amen. 
 

 



8 

8 

 

 

Parochiekantoor: 
 

Geopend: 
- Maandag: 13.30 uur - 16.30 uur 
- Vrijdag: 13.30 uur – 16.30 uur 

 
Adres: Bongerdstraat 2, 5931 NG Tegelen 

Telefoonnummer: 077-3731579 
E-mail: parochie-centrum@rkdebestte.nl 

 
Website: www.rkdebestte.nl 

Bankrekeningnummer: 

NL 25 RABO 01 5050 3059 t.n.v. 

Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld 

 

U kunt thuis de H. Mis volgen op: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEDEDELINGEN 
 

 Gezellig samenzijn na de H. Mis in D’n  
 Ingelbewaarder (Grotestraat 66) met een kopje  
 koffie en een kop soep: 
 

- Zondag 2 maart 2025 
- Zondag 9 maart 2025 
- Zondag 16 maart 2025 
- Zondag 23 maart 2025 
- Zondag 30 maart 2025 (P&O) 
- Zondag 6 april 2025 
- Zondag 13 april 2025 
- Zondag 20 april 2025 
- Zondag 27 april 2025 (P&O) 

 

 Inloopmiddagen in D’n Ingelbewaarder: 
 

- Dinsdag 4 maart 2025: 14.00 uur – 16.30 uur 
- Dinsdag 18 maart 2025: 14.00 uur – 16.30 uur 
- Dinsdag 1 april 2025: 14.00 uur – 16.30 uur 
- Dinsdag 8 april 2025: 14.00 uur – 16.30 uur 
- Dinsdag 22 april 2025: 14.00 uur – 16.30 uur 

 

 Komt u ook gezellig een kopje koffie/thee    
 drinken? U bent van harte uitgenodigd! 

- Elke laatste zaterdag van de maand na de Heilige 
Mis in de St. Urbanuskerk. 

  

 Eerste Heilige Communievieringen 
- St. Urbanuskerk: Donderdag 29 mei om 10.30 uur  
- St. Martinuskerk: Zondag 1 juni om 10.30 uur 

 

 Hemelvaartvieringen 
- St. Urbanuskerk: Woensdag 28 mei om 18.30 uur 
- St. Martinuskerk: Donderdag 29 mei om 10.30 uur 

 

 Rozenkransbidden in de maand mei bij het Kapelke  
 van Geloë te Belfeld: 

- Iedere dinsdagavond en vrijdagavond om 19.30 uur 
 

 Kruiswegbidden in de St. Martinuskerk: 
- Iedere vrijdag om 15.00 uur t/m Goede Vrijdag 

 

 Kinderzegen in de St. Martinuskerk: 
- Zondag 23 maart 2025 om 15.00 uur 

 

 Gezinsviering in de Urbanuskerk: 
- Zaterdag 22 maart om 18.30 uur 

 
 
  

Pastoor Anu persoonlijk spreken? 
 

Of wilt u vragen om een gebed, een 
speciale zegen, enz.? 
Belt u mij gerust voor een afspraak. 
 06 - 343 223 62. 
De koffie staat voor u klaar. 

 

Heeft u een priester nodig en is uw eigen 
parochiepriester niet bereikbaar, dan kunt 
u dag en nacht bellen:  06 - 248 455 66 

Toen Jezus wist… 
 

Toen Jezus wist, nu is gekomen het uur om door 
de nacht te gaan, heeft Hij een linnen doek 
genomen en water in een schaal gedaan. 

 

Hij gaf ons zwijgende een teken en kwam ons 
voet voor voet nabij, Hij deed het water van zich 

spreken, het stort zich uit en reinigt mij. 
 

Zo is de Heer een knecht geworden en tot de 
bodem toegegaan om ons met ootmoed te 
omgorden, Hij doet ons zijn geringheid aan. 

 

Heer van mijn hart, U bent gekomen de nacht 
door naar Uw grote dag, ik heb in eenvoud 
aangenomen dat ik U daarin volgen mag. 

 

(Bron: Jaap Zijlstra uit ‘God in gedichten’) 

 
 

Lichtpuntjes van Liefde 
 
 

We hebben elkaar veel meer nodig dan 
we laten blijken. We hebben elkaar veel 

meer te bieden dan we gewoonlijk 
geven. We hebben elkaar veel meer te 

zeggen dan we meestal uitspreken. 
 

We kunnen elkaar veel meer troosten 
dan we beseffen. We kunnen elkaar veel 

meer danken dan we vermoeden. We 
kunnen elkaar veel meer steunen dan 

we tot nu toe deden. 
 

We kunnen elkaar veel meer nabij zijn in 
het begrijpen. We kunnen elkaar veel 
meer aanmoedigen in het goede. We 
kunnen elkaar veel meer helpen in het 
moeilijke. We kunnen Lichtpuntjes van 

Liefde zijn voor elkaar. 
 

(Bron: M. Vanderkaa) 
 

 

mailto:parochie-centrum@rkdebestte.nl
http://www.rkdebestte.nl/

