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Jaargang 7/2 mei-juni 2023 

Mistijden St. Martinuskerk Tegelen 
Iedere dinsdag 
Iedere donderdag 
Iedere zondag 

10.00 uur vanaf 16 mei 

10.00 uur vanaf 18 mei  
10.30 uur 
 

Mistijden St. Urbanuskerk Belfeld 
Iedere zaterdag 18.30 uur 

 
Verzorgingshuis St. Julia/ De Nieuw 
Munt 
Iedere maandag 10.00 uur 
Iedere zondag 09.15 uur 

 
Verzorgingshuis St. Anna (PavoZorg) 
Iedere vrijdag 19.00 uur 

 
Verzorgingshuis ’t Prônk Eppelke 
Iedere woensdag 10.00 uur 

 
 

Feestelijke afsluiting jubileumjaar ‘450 jaar St. Urbanusparochie’ 

 

Op zondag 23 april was er een feestelijke afsluiting van het jubileumjaar 

‘450 jaar St. Urbanusparochie’. De jubileumviering begon vorig jaar met 

Mgr. Maessen na een mooie processie met de harmonie, het broederschap 

Sint Urbanus, Scouting Belfeld, het koor en andere verenigingen. We waren 

blij en vereerd dat Deken John Dautzenberg hier ook bij aanwezig was. 

 

 

 

 

 

 

 

Het was een jaar waarbij we veel aandacht geschonken hebben aan het 

jubileum, middels diverse leuke activiteiten. Er was een leuke en gezellige 

gezinsfietstocht georganiseerd, waarbij er ook een gezellig samenzijn was in 

t’ Superweike met zowel jong als oud. Ook is er het prachtige boek 

‘Onderweg naar vijf eeuwen Sint Urbanusparochie’ gepubliceerd, waar 

velen veel leesplezier aan beleven. In samenwerking met Basisschool 

KOM.MIJN is er een knutselproject geweest in het thema ‘Glas in lood’ 

waarbij alle kinderen prachtige werkjes hebben gemaakt. De kerk was 

speciaal voor deze dag prachtig versierd met deze mooie werkjes, het gaf de 

kerk een feestelijke uitstraling waar we ontzettend trots op zijn. 

 

Na de Heilige Mis kon iedereen de St. Urbanuskerk bekijken en bewonderen. 

Je kon een kijkje nemen boven op het oksaal, de kogelgaten in het 

hoogaltaar zoeken of in de sacristie de prachtige gewaden van de priesters 

bekijken. Tevens was er een prachtige speurtocht voor kinderen in de kerk 

georganiseerd en was er een foto presentatie waarbij er aandacht is besteed 

aan de historie van de parochie. Zogezegd was er dus genoeg te beleven en 

te bewonderen tijdens deze mooie opendag. 

 

 

 

 

 

 

Het kerkbestuur dankt iedereen die heeft meegeholpen om deze mooie dag en 

dit mooie jaar te realiseren. We waarderen jullie steun en hulp enorm! Ook 

danken we Basisschool KOM.MIJN hartelijk, de prachtige werkjes hebben 

deze dag extra bijzonder gemaakt. Een bijzonder woord van dank aan 

Hoogwaardige heer Mgr. Jos Spee en Zeereerwaarde heer pastoor Theo 

Miedema. Fijn dat u deze dag in deze mooie kerk aanwezig was. Hartelijk 

dank aan alle mensen met wie wij deze mooie afsluiting van het jubileumjaar 

‘450 jaar St. Urbanusparochie’ hebben mogen vieren, fijn dat u er was! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden. En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen” 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een waterbron 
 

Hemelse Vader, help mij U te zoeken met 
heel mijn hart. Geef dat mijn ziel dorst 
heeft naar U en dat Uw goede gaven en 
alle inzichten die Uw Geest mij schenkt, in 
mij een waterbron worden, “opborrelend 
tot eeuwig leven”. 
 
Een bron waar ik altijd uit zal kunnen 
putten, vooral wanneer alles om mij heen 
droog en dor lijkt en mijn ziel door een 
nacht gaat waarin uitzicht ontbreekt. 
  
Voed mijn ziel, Heer, les mijn dorst, niet 
voor even, maar laat in mij een bron 
ontstaan van levend water, waaruit ik kan 
putten altijd en eeuwig. 
 
Amen. 
 
(Bron: Hendriks) 
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Tweede Pinksterdag bijeenkomst  
WJD-deelnemers 

 
Op Tweede Pinksterdag (29 mei 2023) is er in 
Roermond een voorbereidingsbijeenkomst voor 
alle Limburgse jongeren die deelnemen aan de 
Wereldjongerendag in Lissabon. Tijdens deze 
middag wordt er vooruitgeblikt naar de reis die van 
24 juli t/m 9 augustus naar Portugal wordt 
gemaakt. Er is tevens een gezamenlijke maaltijd 
en een gebedsmoment. 
 
Je aanmelden voor de Wereldjongerendagen kan 
nog steeds! Het bisdom van Roermond biedt 
samen met de bisdommen in Breda, Rotterdam en 
Utrecht de gezamenlijke reis aan.  
 
De reis gaat op de heenweg onder meer via Parijs, 
Lourdes, Burgos en Fátima. De terugreis zal via 
Bordeaux gaan en zal plaatsvinden tussen 7 
augustus en 9 augustus. Vanaf 28 juli wordt 
deelgenomen aan het voorprogramma in het 
bisdom Guarda in Portugal. Het hoofdprogramma 
vindt van 1 augustus t/m 6 augustus plaats in 
Lissabon. Zelfs Paus Franciscus zal er zijn!  
 
Dus meld je snel aan als je dit nog niet hebt 
gedaan! 
 
Kijk voor meer informatie op 
www.huisvoordepelgrim.nl of op www.bisdom-
roermond.nl/wjd    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Visatiebezoek Vicaris-Generaal Quaedvlieg 
met de vrijwilligers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat ik doe en wat ik zeg 

 
 Jezus, als wij ons zwak en kwetsbaar voelen 

hebben wij de neiging om in onszelf te keren en 
ons terug te trekken van familie, vrienden en 

collega’s. 
 

We verlangen dan naar iemand van wie we zeker 
weten dat hij open en onbevooroordeeld luistert. 

 
Geef mij de hulp en de genade mij op te richten 
als ik mij tot U wendt. Laat mij sterk, eerlijk en 

betrouwbaar zijn in wat ik doe en wat ik zeg. 
 

(Bron: Van den Hout) 
 
 
 
 

 De steen voor ons hart 
 

 Jezus, stel ons open voor Uw leven 
brengend een boodschap van hoop 

en vergeving. 
 

Rol de steen weg voor ons hart, 
zodat Uw licht kan doorbreken in 

ons leven. 
 

Schenk ons de kracht om op weg te 
gaan, geleid door Uw woorden van 

verlossing. 
 

(Bron: Eijk) Processie voor het jubileumjaar ‘1300 jaar 
Parochie Tegelen’ 

 
De parochie in Tegelen bestaat al 1300 jaar 
en dat moet gevierd worden! Voor deze 
feestelijke gebeurtenis zullen er dit jaar door 
het jubileum comité diverse leuke activiteiten 
worden georganiseerd. Hierbij wordt er 
stilgestaan bij dit speciale en bijzondere 
moment, want dit kroonjaar mogen we niet 
zomaar voorbij laten gaan. 
  
Om het jubileumjaar feestelijk te starten zal er 
op zondag 11 juni 2023 een korte processie 
zijn vanuit de St. Martinuskerk. Na deze 
processie kunt u gezellig een kopje koffie of 
thee komen drinken in D’n Ingelbewaarder.  
 
U bent van harte uitgenodigd! 

http://www.huisvoordepelgrim.nl/
http://www.bisdom-roermond.nl/wjd
http://www.bisdom-roermond.nl/wjd
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Openluchtmis in de tuin van het Missiehuis 
in Steyl op 2e Pinksterdag 
 
Traditiegetrouw wordt er op 2e Pinksterdag door de 

parochiefedratie Tegelen-Belfeld-Steyl in 

samenwerking met Stichting Steyl ’83 en 

Missiehuis St. Michaël een Eucharistieviering 

georganiseerd in de open lucht. Ook dit jaar is er 

een openluchtmis georganiseerd en u ben van harte 

welkom!  
 

 

 

 

 

 

 

 

De openluchtmis zal plaatsvinden in de natuurrijke 

tuin van het Missiehuis in Steyl bij de Lourdesgrot, 

waar een bijzonder sfeer heerst. U kunt de tuin via 

de tuinpoort in de Parkstraat binnengaan. De 

viering is op 29 mei 2023 en zal starten om 10.30 

uur en zal opgedragen worden door Pastoor Anu. 

Na afloop is kunt u onder het genot van een kopje 

koffie nog even na praten in de tuin nabij het 

ketelhuis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bij onverhoopt slecht weer, zal de viering in de 

benedenkerk van het Missiehuis plaatsvinden. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jezus is verrezen 
Nu Jezus is verrezen, staat niemand nog alleen; 
Hij komt ook ons genezen, Hij brengt ons weer 

bijeen. 
 

Nu laat Hij ons verrijzen uit eenzaamheid en 
pijn. Hij komt de richting wijzen waar wij 

geborgen zijn. 
 

Als wij met Hem verbonden op nieuwe wegen 
gaan, dan worden wij gezonden om kleine bij te 
staan. Dan rust op ons zijn zegen en beurt Hij op 

wie vreest, dan houdt geen onrecht tegen: de 
werking van de Geest. 

 
(Bron: F. Weerts) 

 

Getuigen zijn 
Heer Jezus Christus, op de derde dag bent U 

verrezen uit de dood, en mochten de leerlingen 
getuige zijn van het lege graf. 

 
Wij danken U, Heer, voor hun verkondiging van 

Uw paasmysterie, voor de gave van het 
paasgeloof in uw kerk. 

 
Wij bidden U, Heer, dat uw vrede ons 

voortdurend mag vergezellen, om in tijden van 
onrust en oorlog trouw te blijven aan uw liefde 

en met hart en ziel uit te zien naar Uw 
wederkomst. 

 
(Bron: Van den Hende) 

 

Priesterwijding op 3 juni 2023 
 

Op zaterdag 3 juni 2023 worden in de kathedraal 
in Roermond twee nieuwe priesters gewijd. Het 
gaat om José Eduardo Guerrero Hoyos en Andy 
Garcia, die nu als diaken actief zijn in de 
parochies van Sittard en Maastricht-Oost. Beiden 
zijn lid van de Neocatechumenale Weg. Dit is een 
van de nieuwe bewegingen in de katholieke Kerk. 
 
Het is bijzonder dat het bisdom dit jaar zoveel 
nieuwe priesters mag verwelkomen. De zes 
andere neomisten werden eerder dit voorjaar in 
hun thuisbisdommen in India al tot priester gewijd. 
De wijdingsplechtigheid op 3 juni begint om 10.30 
uur in de St. Christoffelkathedraal aan de Markt in 
Roermond.  
 
Iedereen is van harte uitgenodigd en welkom!  

Vormselviering 2023 
Deze kinderen hebben het vormsel ontvangen van 
Mgr. Spee. Van harte gefeliciteerd vormelingen en 

familie! 
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Al 90 jaar bedevaarten naar Banneux 

 
In het voorjaar van 1933 verscheen Maria in 
Banneux aan het meisje Mariette Beco. In 
datzelfde jaar werden vanuit Limburg de 
eerste bedevaarten naar deze bijzonder plek 
in de Belgische Ardennen georganiseerd. 
Precies 90 jaar later doet het Caritas 
Banneux Bisdom Roermond dat nog steeds.  
 
In juni en in september/oktober zijn er weer 
dagtochten en meerdaagse bedevaarten 
vanuit Limburg naar Banneux. De 
dagtochten vinden plaats op 19 juni en 2 
oktober. Vanuit diverse plaatsen in Limburg 
vertrekken er dan bussen naar Banneux. In 
diezelfde periodes vinden van 16 juni t/m 20 
juni en van 29 september t/m 3 oktober ook 
de zogeheten triduüms plaats. Dit zijn 
vijfdaagse volledig verzorgde bedevaarten.  
 
Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers 
zijn deze triduüms ook geschikt voor mensen 
die zorgbehoevend zijn. Deze initiatieven 
worden uitgevoerd door het Huis voor de 
Pelgrim in Maastricht. 
 
U bent van harte welkom! 
 
Kijk voor meer informatie op 
www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/banneux 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Met Maria Meimaand 
 
 
 
 
 

Volg ik U na, Maria, 
dan zal ik van de goede weg niet wijken. 

 
Denk ik aan U, Maria, 

dan zal ik niet verdwalen. 
 

Houdt gij mij bij de hand, Maria, 
dan zal ik niet vallen.  

 
Beschermt gij mij, Maria, 
dan heb ik niets te vrezen. 

 
Gaat gij met mij mee, Maria, 

dan is de weg naar God niet lang. 
 

Helpt gij mij beminnen, Maria, 
dan zal ik in God mijn vreugde vinden. 

 
Bron: Naar H. Bernardus 

 

Pelgrimstocht naar Onze Lieve Vrouw in de 
Kapel in ‘t Zand 

Ieder jaar gaat een groep parochianen 
traditiegetrouw op de eerste zondag van mei te 
voet of fietsend op bedevaart naar Onze Lieve 
Vrouw in de kapel in ’t Zand. 
 
Ook dit jaar zal er op 7 mei 2023 een groep 
parochianen deze bedevaart doen. De 
pelgrimstocht (ofwel de wandeltocht) start op 
zondagochtend 7 mei om 03.45 uur vanaf de St. 
Martinuskerk in Tegelen met pastoor Anu, waar we 
om 03.30 uur verzamelen. In Belfeld start deze 
pelgrimstocht om 04.30 uur met diaken Rick. Om 
04.15 uur verzamelen we ons bij de rotonde van 
de raadhuislaan (bij het oude gemeentehuis). 
 
Er zullen tijdens deze tocht enkele korte 
bezinningsmomenten zijn. De verwachting is dat 
de pelgrims rond 08.00 uur bij de kapel in het Zand 
in Roermond aankomen. Vervolgens zal er een 
mis in de kapel in het Zand zijn. 
 
Wie wil kan daarna teruglopen naar Tegelen en/of 
Belfeld of op eigen gelegenheid of met het 
openbaar vervoer terugreizen.  

Bid voor ons Maria 

 

Bid voor ons Maria wij die onderweg zijn 
met onze zorgen, met zwarte ogen voor wat 

komen gaat. 
 

Bid met ons dat wij een eind met jou 
kunnen meegaan, om de weg van Jezus te 
volgen om God in ons zijn leven te laten 
leiden, dat wij van onze toekomst meer 
feest, meer écht leven kunnen maken. 

 
Meer dan dood en ellende, oorlog en 

gevaar. 
 

(Bron: Van den Berg) 

http://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/banneux


5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soepcafé 

 
Vindt u het ook niet leuk om alleen te eten? 
Kom dan naar het soepcafé in D’n 
Ingelbewaarder (Grotestraat 66 in Tegelen). 
Hier kunt u samen gezellig met andere eten, 
nieuwe mensen ontmoeten en natuurlijk 
gezellig met elkaar kletsen. 
 
Het soepcafé is geopend vanaf 02-07-2023 en 
zal elke zondag na de Heilige Mis 
georganiseerd worden.  
 
Lijkt u dit gezellig, dan bent u van harte 
uitgenodigd. U kunt zich aanmelden via 
parochie-centrum@rkdebestte.nl onder 
vermelding ‘Soepcafé’ of via telefoonnummer: 
077-3731579   

Gebed Hemelvaart 
 

Heer God, U woont daarboven en wij hier 
beneden. 

Dat is een heel verschil. 
Hier beneden lijkt het vaak alsof U er niet bent. 

 
Maar de dag van Uw Hemelvaart herinnert ons 
eraan dat er een verbinding is tussen de hemel 

en de aarde.  
Die verbinding is gelegd door Jezus Christus. 

Hij kwam naar beneden en Hij is weer 
teruggekeerd naar boven. 

Hij is nu bij U en dankzij Hem kunnen wij bij U 
komen. 

 
Geef, God, dat wij daar warm van worden en 
blij van hart en zegen onze collega’s en alle 

mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, 
zodat we merken dat Jezus bij ons is. 

Help ons om de band tussen hemel en aarde te 
mogen voelen en voelbaar maken voor 

anderen en hoor ons gebed om Jezus’ wil. 
 

Amen. 
 

(Bron: Kinderwoorddienst) 

Pinksteren 
 

Een vogel vloog in het begin 
over de eindeloze zee 

zij bracht een klein groen takje mee 
een teken, nieuwe zin. 

 
Zo ook de Geest die leven doet 

in elk van ons steeds weer 
zij geeft de dingen keer op keer 

een nieuwe, felle gloed. 
 

God, zet uw Geest in ons aan ’t werk 
geef adem, steun en kracht, 

zodat uw liefde wordt betracht 
in heel uw mensenkerk. 

 
(Bron: Rieke Mes Uit: Tastbaar spreken over God, Kok-

Kampen 2009) 

 
 

De Heilige Geest met Pinsteren 

 

Wie of wat de heilige Geest is, is moeilijk te 
zeggen. Een geest kan je trouwens zo moeilijk 

vastpakken.  
 

Maar je ziet het wel aan mensen waar iets van 
uitgaat: wat ze zeggen, is gemeend; wat ze doen, 
is echt. Ze stralen iets uit dat met die Geest heeft 

te maken: warmte, goedheid, vrede, geduld, 
begrip, aandacht voor de minsten...  

 

Ook al zijn er velen wiens levenspad niet over 
rozen loopt, toch gaat er kracht van hen uit waar 
je zelf beter van wordt. Zij zijn 'geestige' mensen. 

 

Zij tonen vaak met weinig woorden hoe de Geest 
vandaag aan het werk is. 

 
(Bron: Desoete)  

 

 

Vlam 
Soms als het donker is en leeg in jou.’ 

Ontsteek dan een vlammetje van hoop in je binnenste 
binnen. 

 
Hou het brandend tot Gods vuur je hart weer 

verwarmt en je handen opnieuw vult om dan, als 
nieuw en vol van Gods vuur, een vlam van liefde te 

zijn waaraan anderen zich mogen warmen. 
 

(Bron: Lecocq) 

 

mailto:parochie-centrum@rkdebestte.nl
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Palmpasen 
Palmhöltjes gemaakt, de Palmhöltjes viering gevierd 

en de Palmhöltjesoptocht gehouden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt comité kinderfeesten Tegelen, DrumBeatz 
en alle kinderen, ouders en vrijwilligers! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Paaseieren zoeken 

 
Op de Eerste Paasdag in Tegelen en Tweede 
Paasdag in Belfeld hebben kinderen Pastoor 

Anu geholpen met paaseieren te zoeken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heel erg bedankt kinderen! 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witte Donderdag Samen aan tafel 
 

We zitten vaak samen aan tafel als er iets 
gevierd wordt. Op Witte Donderdag hebben ook 
wij samen met het bestuur en de 12 apostelen 
van de stichting Passiespelengroep Tegelen 
samen aan tafel gezeten. We hebben samen 

de instelling van de Eucharistie en het 
priesterschap gevierd. 

 
 
 
 
 
 

Witte Donderdag is de dag van uiterste 
dienstbaarheid van Christus aan ons allen. Hij 
wast de voeten van zijn leerlingen en vrienden 

(de apostelen), en spreekt "Ik ben niet 
gekomen om gediend te worden, maar om te 

dienen. Vriendschap is iets kostbaars en 
wonderlijks voor ieder mens. 

 
 
 
 
 
 

Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk 
heeft gemaakt. 

Goede Vrijdag Kinderkruisweg 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op Goede Vrijdag 7 april 2023 om 16.30 
uur hebben kinderen samen een prachtige 
Kinderkruisweg uitgebeeld. Hartelijk dank 
aan iedereen (ook de ouders) die hebben 

bijgedragen aan de kinderkruisweg in 
zowel de uitvoering als in de begeleiding 

ervan. Natuurlijk ook hartelijk dank aan het 
bestuur en Stichting De Doolhof, die dit 

allemaal mogelijk hebben gemaakt. 
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Kom Heilige Geest 
 

Kom heilige Geest, als we verdrietig zijn, in de put 
zitten, geef ons zin in het leven, en blij hart en pret 

in onze ogen. 
 

Kom heilige Geest, als we terneergeslagen zijn, er 
niks aan vinden, maak ons nieuwsgierig en 

ondernemend, er is zoveel te zien om ons heen. 
 

Kom heilige Geest, als we bang zijn voor iemand, 
geef ons durf om hem recht in de ogen te zien. 

Waarom zouden we bang zijn? 
 

Kom heilige Geest, als we ons alleen voelen, geef 
ons vrienden en vriendinnen bij wie we ons thuis 

voelen, die ons begrijpen. 
 

Kom heilige Geest, zegen ons met de kracht van 
uw liefde. 

 
Amen. 

 
(Bron: Parochie Heilige Maria Magdalena) 

 

 

 
Stort uw Geest uit… 

 

Stort uw Geest uit over jong en oud, over man en 
vrouw, over hoog en laag, over west en oost. 

 
Stort uw vuur uit in het hart van de mensen, in de 

mond van de mensen, in de handen van de 
mensen. 

 
Zend uw adem neer over hen die geloven, over 

allen die twijfelen, over allen die liefhebben, over 
allen die eenzaam zijn. 

 
Stort uw vuur uit over de woorden van de mensen, 
over het zwijgen van de mensen, over de talen van 

de mensen, over de liederen van de mensen. 
 

Zend uw adem neer over allen die toekomst 
bouwen, over hen die het goede bewaren, over hen 
die het leven behoeden, over allen die schoonheid 

scheppen. 
 

Stort uw Geest uit over de huizen van de mensen, 
over de steden van de mensen, over de wereld van 

de mensen, over alle mensen van goede wil. 
 

Hier en nu, over ons. 
Stort uw Geest uit. 

 
(Bron: Cromphout) 

 
 

Om kracht 
 

God die met uw tomeloze energie ons en onze 
wereld hebt geschapen. 

 
Geef ons van Uw kracht, opdat wij bestand 

zijn tegen ziekte en zorgen, onrecht en 
kwaad, angst en verdriet. 

 
Geef ons kracht om te steunen en steun te 

ontvangen, om vast te houden en los te laten, 
om te genieten van het leven en ons plezier te 

delen. 
 

Geef ons kracht om te blijven geloven in onze 
dromen, om telkens anders te kijken naar de 

mensen om ons heen. 
 

Geef ons kracht om de toekomst met 
vertrouwen tegemoet te treden. 

 
Amen. 

 
(Bron: Slot) 

 

Gaven uit de hemel 
 

God, Gij schenkt uw Kerk gaven uit de 
hemel, bewaar in haar de genade die 

Gij gegeven hebt. 
 

Geef dat de Heilige Geest die over ons is 
gekomen zich steeds sterker in ons doet 
gevoelen, en laat dit geestelijk voedsel 

ons ten goede komen bij onze 
voortgang op de weg der verlossing. 

 
Door onze Heer Jezus Christus, uw 

Zoon, die met U leeft en heerst in de 
eenheid van de Heilige Geest, God, door 

alle eeuwen der eeuwen. 
 

Amen. 
 

(Bron: Elisabeth)  
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(Kerkbestuur parochiefederatie Tegelen, Belfeld en 

Steyl), Van rechts naar links op de foto Bram Ewals, 

Huub Brouwers, Pastoor Anu Antony Kalarickal, Kim 

Schouwenberg en Harry Schmitz. 

 
 

 
U kunt thuis de H. Mis volgen op: 

 

MEDEDELINGEN: 

- Inloopmiddagen in D’n Ingelbewaarder: 
o Dinsdag 2 mei om 14.00 uur 
o Dinsdag 16 mei om 14.00 uur 
o Dinsdag 30 mei om 14.00 uur 
o Dinsdag 13 juni om 14.00 uur 
o Dinsdag 27 juni om 14.00 uur 

 
- De Eerste Communie Vieringen 

o Zondag 4 juni om 10.30 uur in Belfeld 
o Zondag 18 juni om 10.30 uur in 

Tegelen. 
 
- Hemelvaartvieringen:  

o Vooravondviering woensdag 17 mei 
om 18.30 uur in St. Urbanuskerk 

o Donderdag 18 mei om 10.30 uur in de 
St. Martinuskerk 

 
- Pinkster vieringen 

o Vooravondviering 27 mei om 18.30 
uur in de St. Urbanuskerk 

o Zondag 28 mei om 10.30 uur in de St. 
Martinuskerk 

 
- Tweede Pinksterdag Openluchtmis bij de 

Lourdesgrot in de tuin van het Missiehuis 
in Steyl om 10.30 uur 
 

- In de winter hadden wij vanwege de 
bezuinigingen de Heilige Mis verplaatst 
naar het kapel van St. Julia. De mis van 
dinsdag en donderdag zullen vanaf 16 mei 
om 10.00 uur weer plaatvinden in de St. 
Martinuskerk. De andere vieringen zullen 
zoals gebruikelijk blijven plaatsvinden.   
 

Pastoor Anu persoonlijk spreken? 
 

Of wilt u vragen om een gebed, een 
speciale zegen, enz.? 
Belt u mij gerust voor een afspraak. 
 06 - 343 223 62. 
De koffie staat voor u klaar. 

 
Heeft u een priester nodig en is uw eigen 
parochiepriester niet bereikbaar, dan kunt 
u dag en nacht bellen:  06 - 248 455 66 

KAPELLEN 

Onderstaande kapellen zijn voor gebed en het aansteken 

van (noveen) kaarsen. Iedere dag geopend vanaf circa 

8.00 uur tot zonsondergang. 

 

1) Mariakapel St. Martinuskerk Tegelen 

 

2) Mariakapel bij H. Hartkerk Tegelen 

 

3) Kapelke van Geloë Belfeld 

 

4) Benedenkerk Missiehuis St. Michaël Steyl 

St. Michaëlstraat 7 

 

5) Kloosterkapel Roze Zusters 

Kloosterstraat 19, Steyl 

Aanbiddingskapel dagelijks open 

 

6) Kloosterkapel Blauwe Zusters 

Zusterstraat 20, Steyl 

 
7) Oude Munt 

Van Wevelickhovenstraat 1, Tegelen 

Aanbiddingskapel dagelijks open 

 

8) Mariakapekapel in het Limburgs Schutterij Museum 

 

Bankrekeningnummer: 
NL 25 RABO 01 5050 3059 

t.n.v. Parochiefederatie 

Tegelen-Steyl-Belfeld 

 

Telefoonnummer: 077-3731579 

E-mail: parochie-centrum@rkdebestte.nl 

Website: www.rkdebestte.nl 
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