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Wij hebben een zoon/dochter gekregen; ons gezin is  
verrijkt en gezegend met een kindje. Wij hebben een 
hemelkind. Zo horen wij vaak bij de geboorte van 
een kind. Kinderen zijn een geschenk van God.  Een 
kind groeit op in een gezin en krijgt vandaar uit 
heel veel mee, bewust en onbewust. Het gezin is de 
eerste kerk. 
Aanwezigheid van een kindje zegt ons gewoon 
veel, zonder woorden.  Het Kindje in de kribbe 
nodigt ons uit om een persoonlijke relatie met 
Hem op te bouwen en Hij wil met jou veel delen.  
Spontaan denken wij dat God ver weg is, hoog in de 
hemel, Maar Hij is met ons. 
Het woord is vlees geworden en heeft onder ons 
gewoond. (Joh. 1,14) 
Het ware licht dat iedere mens verlicht kwam in de 
wereld. (Joh. 1,9)  
God ziet ons als het zijne. Wij vormen samen met 
God, Vader, Zoon en Geest één huisgemeenschap 
waarin de mensen één familie, één van hart en één 
ziel met elkaar zijn.  
Laten wij het nieuwe hart van het Kerstkind 
ontvangen om blijvend geluk en vrede te stichten 
in ons gezin en in onze gemeenschap. 
Ik wens u allen mede namens het pastorale team 
en het kerkbestuur een Zalig Kerstfeest, en een 
gelukkig Nieuwjaar met de woorden van de zegen 
uit het boek  
Numeri (6, 24 - 26): 
Moge de Heer u zegenen en 
behoeden, Moge de Heer de 
glans van zijn gelaat over u 
spreiden en u genadig zijn. 
Moge de Heer zijn gelaat naar 
u keren en u vrede schenken.  
 
Hoop op vrede en geborgenheid voor iedereen in 
                                          2022 !! 
 

Pastoor Anu Antony Kalarickal            

 

 

 

 

 

Vieringen Martinuskerk Tegelen 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vieringen Urbanuskerk Belfeld 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             KERSTGEDACHTE 

Jaargang 5/6 * dec. 2021 en jan. 2022 

Vrijdag 24 december    21.00 uur  

Kerstnachtmis via livestream 

Zaterdag 25 december    11.30 uur dagmis 

Eerste Kerstdag (met publiek) 

Zondag 26 december    9.30 uur dagmis 

Tweede Kerstdag (met publiek) 

Vrijdag 24 december 17.00 uur via livestream 

vanuit Belfeld     Kinderkerstspel 
parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld 

Alle vieringen in Tegelen en Belfeld kunt u thuis 
volgen op  
 
Alle avondvieringen zijn ZONDER publiek. 
 
 
 

Zaterdag 25 december    9.30 uur dagmis 

Eerste Kerstdag (met publiek) 

Zondag 26 december    11.30 uur dagmis 

Tweede Kerstdag (met publiek) 

met Harmonie Kunst na Arbeid 

Zaterdag 1 januari 2022    10.30 uur dagmis 

Nieuwjaar (met publiek) 

Zondag 2 januari 2022    10.30 uur dagmis 
(met publiek) 
000 

Viering op Oudejaarsavond vervalt! 

Zaterdag 1 januari 2022    12.00 uur dagmis 

Nieuwjaar (met publiek) 

Zondag 2 januari 2022    12.00 uur dagmis 
(met publiek) 
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Gebed voor de synodale weg 

 

Het proces Voor een synodale Kerk; gemeenschap, 
participatie, zending dat afgelopen najaar 
begonnen is en tot oktober 2023 duurt.  
 
Wij staan voor U, Heilige Geest, 
terwijl wij bijeenkomen in uw naam. 
U alleen hebben wij om ons te geleiden, 
maak dat U thuis bent in ons hart; 
leer ons de weg die wij moeten volgen 
en hoe wij deze moeten gaan. 
Wij zijn zwakke mensen en zondaars; 
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen. 
 
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg 
brengen, 
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden. 
Maak dat wij in U onze eenheid vinden, 
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige 
leven 
en ons niet verwijderen van de weg van de 
waarheid 
en van wat juist is. 
 
Dat alles vragen wij U, 
die overal en in iedere tijd werkzaam bent, 
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, 
in de eeuwen der eeuwen, 
Amen. 

 
Maria Lichtmis en 
Blasiuszegen 
Maria-Lichtmis en het feest 
van de heilige Blasius zijn 
onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Niet alleen omdat 
ze op twee achtereenvolgende 
dagen gevierd worden (2 en 3 
februari), maar vooral omdat 
gewijde kaarsen op beide 
dagen een belangrijke rol 
spelen. 

Met Maria-Lichtmis vieren we de Opdracht van de 
Heer in de tempel. Op de 40e dag na zijn geboorte 
brengen Jozef en Maria naar joods gebruik de 
kleine Jezus voor de eerste keer naar de tempel in  

 

 

 
Jeruzalem. Vroeger was dit het einde van de 
Kersttijd. In de 10e eeuw ontstond de traditie om 
op deze feestdag de kaarsen te wijden die in de 
liturgie gebruikt worden en die gelovigen 
eventueel mee naar huis kunnen nemen voor 
bijzondere gelegenheden.  
Later werd aan het wijden van de kaarsen ook een 
kaarsenprocessie door kerk toegevoegd. Vandaar 
ook de naam Lichtmis. 

Een dag later eert de Kerk de heilige bisschop 
Blasius. Omdat hij een jongen redde van een 
verstikkingsdood, wordt hij speciaal aangeroepen 
tegen keelziektes. Tot op de dag van vandaag is het 
in veel parochies gebruik om op of rond 3 februari 
de Blasiuszegen te geven. Dit gebeurt doorgaans 
met twee kaarsen, die met Maria-Lichtmis 
gezegend zijn. 

 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2022 is van start!  
 
De kerk staat letterlijk en figuurlijk midden in het 
dorp of onze wijk. De parochie is er om samen met 
u lief en leed te beleven. Bij doopsels, eerste 
communies of huwelijken staat de kerk open, maar 
evengoed bij de uitvaart van een dierbare. Vanuit 
onze parochiefederatie zijn we op veel meer 
plekken aanwezig om catechese te geven, mensen 
die het moeilijk hebben een hart onder de riem te 
steken of om gewoon aanwezig te zijn bij 
activiteiten als onderdeel van de gemeenschap. 

De parochie doet dit al vele jaren en hoopt dit ook 
nog heel lang vol te kunnen houden, maar daarbij 
is wel uw steun nodig. Zonder uw financiële 
bijdrage kan de parochie haar belangrijke rol in de 
gemeenschap niet blijven vervullen. Doe mee aan 
de Actie Kerkbalans en betaal vandaag uw bijdrage 
voor de Kerk van morgen. 

St. Martinusparochie  NL 49 RABO 0150501269 
H. Hart van Jezus  NL 80 RABO 0150501293 
St. Rochusparochie  NL 24 RABO 0150501331 
St. Josephparochie  NL 05 RABO 0150501285 
St. Urbanusparochie  NL 25 RABO 0105405140 
 

BEZOEK AAN DE KERSTALLEN van TEGELEN EN BELFELD 
Aansluitend aan de mis ➔ 12.30 - 16.30 uur 
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MET EEN VADERHART  
De paus heeft op 8 december 2020 een  
St. Jozefjaar afgekondigd. 
 
Hij heeft hierbij een speciale brief geschreven -- 
Patris Corde (Met een vaderhart) -- getiteld.  
Met deze brief wil de paus de eenvoudige mensen 
overal ter wereld huldigen en waarderen. 

In 7 kenmerken schetst de Paus de wezenlijke rol 
die Jozef heeft vervuld bij de geschiedenis van de 
verlossing en zijn betekenis als heilige 
beschermer van de universele Kerk. 
 

Kenmerk 7 

Jozef: Een vader in de 
schaduw 

Paus Franciscus haalt bij 
de Poolse schrijver Jan 
Dobraczynski, die het 
leven van Sint Jozef in 
romanvorm vertelt 
(1977), de uitdrukking: 
“de schaduw van de 
Vader”. Voor Jezus was 
de figuur van Jozef de 
aardse schaduw van de 
hemelse Vader. Jozef 
behoedt en beschermt 
Hem en hij laat Hem niet in de steek als Hij zijn 
eigen weg gaat. 
In de huidige maatschappij lijken kinderen 
vandaag wel vaderloos. Zelfs de Kerk heeft 
vandaag vaders nodig, zoals Sint Paulus die aan 
de Galaten zegt: “Mijn kinderen, ik moet opnieuw 
weeën doorstaan vanwege u, totdat u de gestalte 
van Christus hebt aangenomen (4, 19)”. 

Vader zijn betekent kinderen kennis laten maken 
met de ervaring van het leven. Niet om hen 
overbeschermend of bezitterig vast te houden, 
maar wel om hen in staat te stellen zelf keuzes te 
maken, vrij te zijn en nieuwe mogelijkheden te 
verkennen. Dit is misschien de reden waarom de 
traditie Jozef als vader aanspreekt en hem ook 
typeert als een “erg kuise” vader. Dit is geen 
louter affectieve typering, maar de synthese van 
een houding die het tegenovergestelde van 
bezitsdrang is. Kuisheid is zich op alle 
levensdomeinen vrijmaken van bezit. Alleen 
wanneer liefde kuis is, is het echte liefde.  

 

 

Vrije zelfgave in kuise liefde 
God zelf heeft ons liefgehad met een kuise liefde. 
Hij heeft ons zelfs vrijgelaten om fouten te maken 
of ons tegen Hem te keren. De logica van de liefde 
is altijd de logica van de vrijheid, en Jozef wist hoe 
hij op een buitengewone vrije manier kon 
liefhebben. Hij wist hoe hij zichzelf kon 
wegcijferen om Maria en Jezus in het middelpunt 
van zijn leven te plaatsen. 
Jozef vond het geluk niet in een dynamiek van 
zelfopoffering, maar van zelfgave. In hem vinden 
we geen frustratie, alleen maar vertrouwen. Zijn 
geduldige stilzwijgen is geen klacht of 
onderwerping, maar de opmaat van vertrouwen. 
Onze wereld heeft zulke vaders nodig… 
Elke ware roeping wordt geboren uit de vrije 
gave van zichzelf, wat de meer volwassen vorm 
van zelfopoffering is. Ook het priesterschap en 
het godgewijde leven hebben nood aan dergelijke 
volwassenheid. 

Elk kind is de drager van een uniek mysterie dat 
alleen aan het licht kan komen met de hulp van 
een vader die de vrijheid van dat kind 
respecteert. Een vader die zich realiseert dat hij 
ten volste vader en opvoeder is op het moment 
dat hij ‘overbodig’ wordt, omdat hij ziet dat zijn 
kind onafhankelijk is geworden en de paden van 
het leven kan bewandelen, wordt dan zoals Jozef, 
die altijd wist dat zijn kind niet van hem was, 

maar alleen aan zijn vaderlijke zorg was 
toevertrouwd. Uiteindelijk is dit wat Jezus ons wil 
laten begrijpen als Hij zegt: “Noem ook niemand 
van u op aarde ‘vader’, want gij hebt maar één 
Vader, de hemelse” (Matteüs 23, 9). 
In zekere zin zijn we allemaal als Jozef: een 
schaduw van de ene Vader in de hemel “die zijn 
zon laat opgaan over slechten en goeden en het 
laat regenen over rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen” (Mt. 5, 45) en een schaduw die 
de Zoon volgt. 

Doel van deze brief “Patris corde” is: onze liefde 
voor deze grote heilige vergroten, ons 
aanmoedigen zijn voorspraak af te smeken en 
hem navolgen in zijn deugden en bezieling. 
Heiligen helpen alle gelovigen om de heiligheid en 
volmaaktheid van hun eigen levensstaat na te 
streven. 

 

 

St. Jozefjaar 2021 



4 
 
 

 

 
 

Wat Wat vieren we deze maand? 
Een hoogfeest, een gedenkdag voor een heilige of 
een dag om te vasten. In de liturgie van de 
katholieke kerk is elke dag wat te vieren. Sommige 
feesten hebben een duidelijke relatie met onze 
eigen regio. Wat vieren we deze maand in 
Limburg? 

15 Januari bid- en wandeltocht naar  
het graf van de H. Arnold Janssen  
Belfeld: Om 14.50 uur is er het verzamelen op het 
kerkplein in Belfeld. Vertrek om 15:00 uur met diaken 
Rick.  
Tegelen: Om 14.50 uur is er het verzamelen bij de St. 
Martinuskerk. Vertrek om 15:00 uur met Pastoor Anu.  
 
Beide groepen komen rond 15:30 uur samen bij 
Kapelke van Geloë en pelgrimeren samen naar de 
tombe van de H. Arnold Janssen. 

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

Deze man is gek of heilig moet bisschop Paredis 
ooit hem hebben gezegd. De Duitse priester Arnold 
Janssen uit Goch vluchtte eind 19e eeuw naar 
Nederland om in Steyl zijn ideaal vorm te geven. 
Hij stichtte maar liefst drie missiecongregaties, die 
tot op de dag vandaag in Steyl hun moederhuizen 
hebben: de missionarissen van Steyl (S.V.D.), de 
zusters dienaressen van de Heilige Geest (blauwe 
zusters) en de dienaressen van de Heilige Geest 
van de Altijddurende Aanbidding (roze zusters). 
De heilige Arnold Janssen overleed in 1909. Hij ligt 
in het Missiehuis in Steyl begraven. 

 

Lees het bisdomblad De Sleutel 
De Sleutel is het kleurrijke magazine over geloof en 
leven in Limburg. Het bisdomblad verschijnt vier 
keer per jaar met interviews, 
achtergrondinformatie, fotoreportages en nog veel 
meer. Het nieuwe winternummer van  
De Sleutel is net uit. 
 

 
Wie een abonnement neemt, krijgt naast het 
magazine ook elke vrijdag gratis de digitale 
nieuwsbrief van het bisdom in z’n mailbox.  
Zo blijf je op de hoogte van het kerkelijke nieuws 
uit Limburg én verdiep je je in de religieuze 
achtergronden. 

 

Een abonnement op De Sleutel kost € 29 per jaar. 

Vraag gratis proefnummer aan of neem direct een 
abonnement via  
www.bisdom-roermond.nl/desleutel  

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► 

 

Kom naar het 
jongerenweekend  
op Ameland ➔ 
WJD@home  
 
 

 

Sta op en kom in beweging. Onder dat motto zijn 
jongeren die met leeftijdgenoten over het geloof 
willen praten van harte welkom tijdens het 
landelijke jongerenweekend WJD@home. Dit 
wordt van 14 tot en met 16 januari 2022 gehouden 
op het Waddeneiland Ameland. Het weekend staat 
open voor jongeren van 15 – 30 jaar. De 
WJD@Home is de perfecte opstap naar de 
Wereldjongerendagen in 2023 in Portugal, omdat 
je er nieuwe vrienden kunt maken en oude 
bekenden weerziet. Er is een catechese van de 
bisschoppen, er zijn eucharistievieringen, een 
avond van barmhartigheid en het programma 
heeft allerlei inhoudelijke en creatieve workshops. 
Deelname aan het weekend kost € 85. 
Meer info www.wjd.jongkatholiek.nl 

http://www.bisdom-roermond.nl/desleutel
http://www.wjd.jongkatholiek.nl/
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Bezinning op het Woord 

Als kerk zijn we een gemeenschap van biddende 
mensen. De liturgie lijkt voor buitenstaanders 
misschien elke dag hetzelfde, maar is steeds nieuw 
en anders. ‘Bezinning op het Woord’ is een uitgave 
van het bisdom Roermond voor iedereen die zich 
wil verdiepen in de liturgie van de dagelijkse 
eucharistie. ‘Bezinning op het Woord’ – ook 
bekend als het blauwe boekje – biedt voor elke dag 
een inleiding, een korte bezinning, voorbeden en 
verwijzingen naar de teksten van de dagelijkse 
liturgie. ‘Bezinning op het Woord’ verschijnt elke 
maand als handzame brochure. Voor €27 bent u 
abonnee en krijgt u de teksten elke maand thuis 
gestuurd. 
www.bisdom-roermond.nl/bezinningophetwoord 

Oude kerkhof Belfeld 
 
Het oude kerkhof, een gemeentelijk monument, 
herinnert aan de tijd dat Belfeld echt aan de Maas lag. 
Het kerkhof werd in gebruik genomen in 1571. De 
laatste begrafenis vond plaats in de jaren ’80 van de 
vorige eeuw. Het oude kerkhof toont dat de 
Belfeldenaren van die tijd het niet breed hadden; het 
herbergt eenvoudige graven. Verschillende 
oorlogsslachtoffers liggen er begraven: 3 tieners die 
omkwamen bij een ongeluk met een bom en 5 
slachtoffers van de veerramp. Het veer tussen Reuver 
en Kessel werd door de Duitse bezetter, ondanks 
afraden van de veerman ingezet voor vervoer van 
karren met graan. Het veer sloeg om en 13 mensen 
vonden de dood. 7 Hiervan waren Belfeldenaren. Van 
de slachtoffers zijn er 5 begraven op het oude kerkhof; 
2 lichamen werden nooit teruggevonden.  

 
Zomaar een deel van een geschreven tekst die je 
kunt vinden op het internet als je zoekt naar oud 
kerkhof Belfeld.  
Een gemeentelijk monument dat nog steeds 
regelmatig wordt bezocht door families van  
overledenen die er liggen begraven.  
 

Om ervoor te zorgen dat dit gemeentelijke moment 
er fraai en waardig verzorgd blijft uitzien, zijn we 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zorgen voor 
het tuinonderhoud. Ervaring leert dat wanneer er 
met enkelen vrijwilligers één ochtend in de week 
wordt gewerkt we ervoor kunnen zorgen dat het 
oude kerkhof goed onderhouden blijft.  
 
Wilt u meer informatie kunt U contact opnemen 
met het parochiekantoor; 
parochie-centrum@rkdebestte.nl 
tel 077-3731579 
ma. en vrijdag van 13.30-16.30 (ingang achterom) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanmelden kan: 
-- ma. en vr. 13.30 tot 16.30 uur op het 
    parochiekantoor of 
--  077 - 373 15 79  
    op -- ma. en vr. 13.30 tot 16.30  
-- per mail: parochie-centrum@rkdebestte.nl 
 
Hierbij krijgt de kerk een goede 
beurt zodat alles glimt en blinkt 
met de Kerst.  
Gezellig samen bezig zijn in plaats 

van naar de sportschool.        
 
Daarna gezellig samenzijn met 
koffie/ thee en vlaai. 
 
 

Wij zoeken 4 bomen van 5 m hoog EN ook 

kleinere bomen.  

Wij zijn op zoek naar 4 bomen van ongeveer 5 
meter EN ook kleinere bomen. De bomen komen 
bij de kerststal en aan beide kanten van het altaar. 
Heeft u een boom over in de tuin of wilt u er één of 
meerdere schenken? Neem dan graag zo spoedig 
mogelijk contact op met onze koster  
Bram Ewals:  b_j_ewals@hotmail.com 

 06-14008960 
De bomen komen bij de kerststal en aan beide 
kanten van het altaar.  

grote KERKSCHOONMAAK  
St. Urbanuskerk 
zaterdag 11 december 

9.30 - 12.00 uur 

http://www.bisdom-roermond.nl/bezinningophetwoord
mailto:parochie-centrum@rkdebestte.nl
mailto:parochie-centrum@rkdebestte.nl
mailto:b_j_ewals@hotmail.com
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St. Urbanuskoor Zang en 
Vriendschap.  
Jubilarissen:  
Mevrouw. Riet Linssen is 40 jaar lid. 
De heer Math Vaassen is 40 jaar lid. 
Mevrouw. Mia Meder is 40 jaar lid maar niet meer 
actief lid van het koor. 

 

Van     gefeliciteerd met jullie jarenlange trouw en 
het opluisteren van zovele vieringen in onze kerk! 

 
Interparochieel kerkkoor  
Jubilarissen: 
Mevouw Ger Sijbers is 60 jaar lid. 
Mevrouw Wil Beurskens is 50 jaar lid. 
De heer Jan van Ginkel is 25 jaar organist. 

Van     gefeliciteerd met jullie jarenlange trouw en 
het opluisteren van zovele vieringen in onze kerk! 

Kerstspel  
Aan alle  kinderen en hun ouders/verzorgers, 
 
Het is bijna Kerstmis. Thuis en op school wordt 
alles mooi versierd en komt alles in de kerstsfeer. 
Maar ook in de kerk zijn we volop bezig met de 
voorbereidingen. 
 
We gaan met de kinderen in Tegelen en Belfeld het 
kerstspel opvoeren.  
In het Kerstspel spelen mee:  Jozef en Maria, 
engelen, 3 koningen, een soldaat,  de herbergier, 
keizer Augustus, een ster en heel veel herdertjes. 
We verloten op een eerlijke manier de rollen onder 
de kinderen.  
 
Wie wil er een rol spelen in het kerstspel? 
 
Om een mooi kerstspel op te kunnen voeren zal er 
vooraf goed geoefend moeten worden. We komen 
daarvoor 2x naar de kerk om te oefenen.  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alvast bedankt voor jullie aandacht, en hopelijk tot 
ziens bij het Kerstspel. 
In verband met de privacywetgeving zullen de 
ouders een brief moeten onderteken ter 
goedkeuring voor de opnames en de uitzending.  
 
Met vriendelijke groeten: 
familievieringwerkgroep  
pastorale team  
Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld. 
 
  

Je kunt je tot donderdag 16 december 
aanmelden voor het kerstspel bij:   
Belfeld: Elianne van den Heuvel 
ehavandenheuvel@gmail.com  
Tegelen: Jeanne van Dijk 
jeannevandijk@hetnet.nl 

mailto:ehavandenheuvel@gmail.com
mailto:jeannevandijk@hetnet.nl
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Sint Urbanuskerk, Belfeld 
14.00 - 15.30 uur 

Sint Martinuskerk, Tegelen 
16.00 - 18.00 uur 

 

Victorfonds  
 
www.victorfonds.nl 

 

Juist NU zijn er veel 

mensen in onze 

parochiefederatie die 

aankloppen voor steun. 

U laat hen toch niet in de kou staan? 

 

U kunt ons fonds helpen door een donatie of  
gift op rekening: 
 
               NL23 RABO 010 41 79 775  

               t.n.v. Stichting Victorfonds 

Mistijden Tegelen (gewijzigd ivm corona) 

Zondag  10.30 uur 

Dinsdag  10.30 uur 

Donderdag  10.00 uur -- AANBIDDING 

Donderdag  10.30 uur 
 
 

Mistijden Belfeld (gewijzigd ivm corona) 
Woensdag  10.30 uur 

Zondag  12.00 uur 
 

 

Verzorgingshuis Julia/Nieuwe Munt 
Iedere zondag    9.15 uur 
 

Verzorgingshuis St. Anna 
Iedere vrijdag  10.30 uur 

Onderstaande kapellen zijn voor gebed en het 
aansteken van (noveen)kaarsen IEDERE dag 
geopend 
vanaf circa 8.00 uur tot zonsondergang: 

1) Mariakapel St. Martinuskerk Tegelen 

2) Mariakapel bij H. Hartkerk Tegelen 

3) Kapelke van Geloë Belfeld 

4) Benedenkerk Missiehuis St. Michaël Steyl 
    St. Michaëlstraat 7 

5) Kloosterkapel Roze Zusters 
 Kloosterstraat 19, Steyl 
 Aanbiddingskapel dagelijks open 
 www. sspsap-motherhouse.nl  

6) Kloosterkapel Blauwe Zusters 
 Zusterstraat 20, Steyl 

7) Oude Munt 
 Van Wevelickhovenstraat 1 Tegelen 
 aanbiddingskapel dagelijks open
 www.oudemunt.nl 

Pastoor Anu persoonlijk spreken? 
Of wilt u vragen om een gebed, een speciale zegen, 
enz.? 
Belt u mij gerust voor een afspraak. 
 06 - 343 223 62.  
De koffie staat voor u klaar. 
 
Heeft u een priester nodig en  
is uw eigen parochiepriester niet bereikbaar, dan kunt 
u dag en nacht bellen:  06 - 248 455 66 
 

          
                IEDERE VRIJDAG 
 

    == pastoor Anu ==  
 

U kunt thuis LIVE iedere zaterdag om 18.30 uur vanuit Belfeld en zondag om 10.30 
uur vanuit de MARTINUSKERK de h. mis volgen op: 

 

 
 

Parochiekantoor geopend:  

ma. en vr. 13.30 tot 16.30 uur 
Bongerdstraat 2    ➔ingang achterom  
5931 NG  Tegelen  

 parochie-centrum@rkdebestte.nl  

 077 - 373 15 79        
 
 

 

 
bankrekeningnummer:  
NL 25 RABO 01 5050 3059  
 t.n.v. Parochiefederatie  
Tegelen-Steyl-Belfeld 
 

www.rkdebestte.nl 
Wist u trouwens dat er op onze website 
nog veel meer informatie en nieuws te 
vinden is? 
Laat u verrassen !! 
 

http://www.victorfonds.nl/
http://sspsap-motherhouse.nl/
http://www.oudemunt.nl/
http://www.rkdebestte.nl/
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Mochten vanwege Corona de vieringen van Kerst in de 
kerk niet doorgaan, dan kunt u deze thuis volgen op:  
 
U kunt ook thuis een persoonlijke Kerstviering houden. Hiervoor enkele gebeden en liederen.

 
** We beginnen met het aansteken van een kaars en 

een kruisteken.  

** Goede God, Op deze avond bent U in Uw Zoon 
Jezus Christus dicht bij ons gekomen. Wij danken U 
voor uw liefde voor ons in het Kind Jezus en vragen 
U: Geef ons en alle mensen uw Licht en uw Vrede. 
Maak ons sterk in geloof, hoop en liefde. Zegen ons 
met uw goede gaven.  
Door Christus onze Heer. Amen 

** Zing/luister een of meer kerstliedjes. 

** We bidden het Onzevader 

** Hemelse Vader, In Uw zoon Jezus Christus bent U 
dicht bij ons, op deze avond en op alle dagen van 
ons leven, We danken U voor dit bijzondere 
geschenk en vragen U: Geef ons en alle mensen Uw 
Licht en Uw Vrede. Maak onze hoop en ons geloof 
sterk, dat bij U de wereld en ons leven in goede 
handen is. Vergezel ons met Uw zegeningen, 
vandaag en alle dagen van het Nieuwe Jaar. Amen. 

** Een bijbellezing van hoop en vertrouwen:  
Jesaja Jes. 9,1.5-6 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons 
gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders; 
men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, 
Goddelijke Held, eeuwige Vader, Vredevorst. Een 
grote macht en een onbeperkte welvaart zullen 
toevallen aan Davids troon en aan zijn koninkrijk, 
zodat het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op 
recht en gerechtigheid van nu af tot in eeuwigheid. 
De ijver van de Heer der hemelse machten brengt het 
tot stand.  
Woord van de Heer. Wij danken God.  

** Zing/luister een of meer kerstliedjes. 

** Evangelielezing volgens Lucas. 2, 1-14  

In die tijd kwam er een besluit van keizer Augustus. 
Er moest een volkstelling gehouden worden in heel 
zijn rijk. Alle mensen gingen op reis. Ieder ging naar 
de stad waar hij vandaan kwam, om zich daar te 
laten inschrijven. Zo ging ook Jozef op weg. Hij 
woonde in Nazareth. Maar, omdat hij kwam uit de 
familie van koning David, moest hij naar Bethlehem 
gaan, naar de stad van David. Hij wilde zich laten 
inschrijven, samen met Maria, die haar kind 
verwachtte. Toen ze in Bethlehem aankwamen, 
kwam het ogenblik dat Maria moeder zou worden. Zij 
bracht een zoon ter wereld, wikkelde Hem in doeken 
en legde Hem in een kribbe. Want in de herberg was 
er geen plaats voor hen. In de buurt waren herders. 
Zij bewaakten 's nachts in het open veld hun kudden.  
Plotseling stond er een engel van God voor hen. Zij 
werden omstraald door een groot licht. Zij schrokken 

 

ervan, maar een engel sprak tot hen: Wees maar niet 
bang, want zie, ik verkondig jullie een blijde 
boodschap, die bedoeld is voor heel het volk. 

Vandaag is in de stad van David de Redder geboren: 
Christus, de Heer. Dit is voor jullie het teken: Jullie 
zullen een pasgeboren Kind vinden dat in doeken is 
gewikkeld en in een kribbe ligt. Opeens kwam er bij 
de engel een grote groep andere engelen uit de 
hemel. Zij loofden God en één van hen sprak de 
woorden: Eer aan God in den hoge en vrede op 
aarde onder de mensen die God liefheeft. Toen de 
engelen naar de hemel waren vertrokken, zeiden de 
herders tegen elkaar: Kom, laten we naar Bethlehem 
gaan om te zien wat er gebeurd is en wat de Heer 
ons heeft bekend gemaakt. Haastig gingen zij 
erheen. Zij vonden Maria en Jozef en het pasgeboren 
kind dat in de kribbe lag. Woord van de Heer. Wij 
danken God. 

** Zing het lied: Eer zij God in onze dagen 

Geloofsbelijdenis 

** VOORBEDEN  
Wij bidden in deze Heilige nacht voor alles wat ons 
ter harte gaat, waar het echt op aan komt in het 
leven. Heer onze God wij bidden U verhoor ons.  

Wij bidden voor hen, die geen blij Kerstfeest kunnen 
vieren, omdat ze in armoede of oorlog moeten leven. 
Dat ook aan hen zoals aan de herders de goede 
boodschap van de vrede gegeven mag worden.  
Heer onze God wij bidden U verhoor ons.  

Wij bidden om zegen over alle gezinnen en families, 
om Gods zegen over dit huis. Dat de kinderen en 
jongeren een goede toekomst tegemoet mogen gaan.  
Heer onze God wij bidden U verhoor ons.  

Bidden wij tot God voor zijn Heilige Kerk, voor paus 
Franciscus, onze bisschop Harrie en onze parochie-
gemeenschap. Dat wij allen mogen groeien in 
eenheid van geloof en liefde, uitziend naar de Heer.  
Heer onze God wij bidden U verhoor ons.  

Bidden wij voor allen die we voorgoed moeten 
missen, met name voor onze dierbare overledenen, 
vrienden en parochianen en alle mensen die 
gestorven zijn aan de pandemie. Dat zij bij de 
verrezen Heer hun vreugde en geluk mogen vinden. 
Heer onze God wij bidden U verhoor ons. 

Bidden wij nu enige ogenblikken voor onze 
persoonlijk intenties. Goede Vader, dit alles vragen 
wij U in de naam van Uw Zoon die opgroeide tot ons 
voorbeeld van leven en die ons voorgaat naar U, die 
leeft tot in de eeuwen der eeuwen.  
Amen  
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Donderdag 2 dec. 18.00 uur ➔AANBIDDING 

18.30 uur H. Mis 
 
Zondag 5 dec. 10.30 uur H. Mis 2e advent 
M.m.v. Seniorenkapel Festina Lente 

 

Voor het 60-jarig diamanten bruidspaar  
Piet en Nellie Hendriks-Rutten 
 

José Coopmans-Berden; André Aarts; Mia Zwart en 
overleden ouders. 
Dinsdag 7 dec. 10.30 uur H. Mis 
Donderdag 9 dec. 10.00 uur ➔AANBIDDING 

10.30 uur H. Mis 
 
Zondag 12 dec. 10.30 uur H. Mis 3e advent  
Karel Hinskens en zoon Rob;  
Jan Thijssen en Gré Thijssen-Tebarts;  
Jan v.d. Heijden, Agnes v.d. Heijden-Schreurs, 
Maria v.d. Heijden; Fien Hagens-Hamakers. 
 
 Doopviering 13.30 uur 
 Sofie Ewals 
 
Dinsdag 14 dec. 10.30 uur H. Mis 
Donderdag 16 dec. 10.00 uur ➔AANBIDDING 

10.30 uur H. Mis 
 
 
 
 
 
Zondag 19 dec. 10.30 uur H. Mis 4e advent  
Henricus en Elisabeth Hamans-Dings en overl. fam.; 
overl. Fam. Teeuwen-Smeets;  
overl. ouders Aarts-Eiteneuer; Stef Beurskens (jrd) 
 
 Doopviering 13.30 uur 
 Floris en Renier van Bakel 
 
Dinsdag 21 dec. 10.30 uur H. Mis 
Donderdag 23 dec. 10.00 uur ➔AANBIDDING 

10.30 uur H. Mis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 28 dec. 10.30 uur H. Mis 
Donderdag 30 dec. 10.00 uur ➔AANBIDDING 

10.30 uur H. Mis 

2022 
Ook dit jaar géén nieuwjaarsreceptie 
in de Ingelbewaarder  i.v.m.corona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 4 januari  10.30 uur H. Mis 
Donderdag 6 jan. 10.00 uur ➔AANBIDDING 
   10.30 uur H. Mis 
 

Zondag 9 januari  10.30 uur Familieviering 
m.m.v. Hetty Gommans 
Harie Denessen,  Nellie Denessen-Konings en  
Mia Denessen; 
Tonny Faassen en overl. leden van de  
fam. Faassen-Schoeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 11 januari 10.30 uur H. Mis 
Donderdag 13 jan. 10.00 uur ➔AANBIDDING 
    10.30 uur H. Mis 

St. Martinuskerk 

MISINTENTIES 

Vrijdag 24 december    21.00 uur (zonder publiek)  

Kerstnachtmis via livestream 

 

Huub van Wetten en Mirèse van Wetten-Tans; Maria 
Geurts-Hekkens en Sjaak Geurts; Lambert en Elise 
Gitmans-Franssen; overl. fam. Op het Veld-Sijbers; 
overl. fam. Schouwenberg-Inderhees en John 
Schouwenberg.  

Zaterdag 25 december    11.30 uur dagmis 

Eerste Kerstdag (met publiek) 
 
Jan en Fieni Willems-Corneth; Jan Janssen; 
Truus Kuijpers-v.d. Zanden; Maria Jacobs-
Bloemers; Harry Janssen en overleden 
familieleden; Chris Hovens en overige fam.leden; 
Karel Hinskens en zoon Rob; overl. ouders Pas-
Feijen en overl. fam.; Sjraar van Kooten, Maria 
van Kooten-Denessen, Annie van Hagen-van 
Kooten, Jan van Hagen en Frans Willems; 
. 
 

Kinderzegen  15.00 uur   

Voor alle dopelingen van 
afgelopen jaar van de 
parochiefederatie 
 
 

Zondag 26 december    9.30 uur dagmis 

Tweede Kerstdag (met publiek) 

 

Toon Bouwman 

Zaterdag 1 januari 2022    10.30 uur dagmis 

Nieuwjaar (met publiek) 

 

Mia Boonen-Janssen; Karel Hinskens en zn. Rob. 

 

Zondag 2 januari 2022      10.30 uur dagmis 
(met publiek) 
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Zondag 16 januari 10.30 uur H. Mis 
Jo, Trees en Paula Teeuwen en ouders Teeuwen-
Smeets; Gonda en Greta Geurts. 
Dinsdag 18 januari  10.30 uur H. Mis 
Donderdag 20 jan. 10.00 uur ➔AANBIDDING 
   10.30 uur H. Mis 
 
Zondag 23 januari  10.30 uur H. Mis 
Jan Thijssen (jrd); Arie en Nellie Groenendijk-Smits; 
Tine Ververgaart; Sjeng en Nel Beurskens-Konings. 
Dinsdag 25 januari  10.30 uur H. Mis 
Donderdag 20 jan. 10.00 uur ➔AANBIDDING 
   10.30 uur H. Mis 
 
Zondag 30 januari  10.30 uur H. Mis 
Jan Janssen; overl. van de fam. Dings. 
 
 
 
 
 
Woensdag 1 dec. 10.30 uur H. Mis 
 
Zaterdag 4 dec. 18.30 uur H. Mis 2e advent 
Woensdag 8 dec. 10.30 uur H. Mis 
 
Zondag 12 dec. 12.00 uur H. Mis 3e advent 
Elisabeth Brands-Janssen. 
Woensdag 15 december 10.30 uur 
 
Zondag 19 dec. 12.00 uur H. Mis 4e advent 
Wiel Schols 
Woensdag 22 dec.  10.30 uur H. Mis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 29 dec.  10.30 uur H. Mis 

2022 
 
 
 
 

➔➔ I.v.m. corona in januari een zondagmis om 

12.00 uur i.p.v. de zaterdagavondmis  

 
 
 
 
Woensdag 5 januari 10.30 uur H. Mis 
 

Zondag 9 januari 12.00 uur Familieviering 
m.m.v. Hetty Gommans 
Jeanne Erdkamp-Schouwenberg (6-wkd); ouders 
Dings-Gielen, Chris en Jet Dings-Pijnenburg; Berb en 
Ton Pouls-Dings; Bèr Dings, Anny Dings-aan de 
Boom, Frans Kurstjens en Toon Peeters.  
 
 
 
 
 
 
Woensdag 12 jan. 10.30 uur H. Mis 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 16 januari  12.00 uur H. Mis 
 

 Doopviering  13.30 uur 
Yfke Schollaardt 

 
Woensdag 19 jan. 10.30 uur H. Mis 
 
Zondag 23 januari 12.00 uur H. Mis 
Woensdag 26 jan. 10.30 uur H. Mis 
 
Zondag 30 januari 12.00 uur H. Mis 
 
 
 
 
Vrijdag 3 dec. 10.30 uur H. Mis  
Vrijdag 10 dec. 10.30 uur H. Mis 
Ouders Schreurs-Timmermans en kind.  
Vrijdag 17 dec. 10.30 uur H. Mis 
 

2022 
Vrijdag 7 januari  10.30 uur H. Mis 
Vrijdag 14 januari  10.30 uur H. Mis 
Vrijdag 21 januari  10.30 uur H. Mis 
Vrijdag 28 januari  10.30 uur H. Mis 

St. Urbanuskerk   

Bid- en wandeltocht naar het 
graf van de H. Arnold Janssen 
Zaterdag 15 januari om 15.30 uur  
Start vanuit Kapel van Geloë. 

 

Vrijdag 24 december 17.00 uur via livestream 

Kinderkerstspel  
 
 

Zondag 26 december    11.30 uur dagmis 

Tweede Kerstdag (met publiek) 
m.m.v. Harmonie Kunst na Arbeid 
 
Harrie Ummenthum en Hannie Ummenthum-
Peeters; Henk Sloesen; overleden familieleden 
Heinrich-Schols; Mien Hoezen-van Zoest, Graad 
en Wies Hoezen-Kuntzelaers, Piet en Alda 
Hoezen-Derks 
 
 
 

Kinderzegen  15.00 uur   

Voor alle dopelingen van afgelopen jaar                                                                             
van de parochiefederatie. 
In de St. Martinuskerk in Tegelen. 
 
 

Bid- en wandeltocht naar het 
graf van de H. Arnold Janssen 
Zaterdag 15 januari om 15.30 uur  
Start vanuit Kapel van Geloë. 

 

St. Anna verzorgingshuis 

Zaterdag 25 december    9.30 uur dagmis 

Eerste Kerstdag (met publiek) 

Voor alle overledenen van de parochiefederatie. 

 

 

Zaterdag 1 januari    12.00 uur dagmis 

Nieuwjaar (met publiek) 

 

 

Zondag 2 januari       12.00 uur dagmis 
(met publiek) 
000000000000 
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Koning David 
Koning David zag zijn koninklijk paleis en 

dacht: “Gods huis mag toch niet minder 

mooi zijn dan mijn eigen huis. De glorie 

van Gods koningschap mag toch niet 

minder zijn dan de glorie van mijn 

koningschap. Ik bouw voor God een huis 

dat God waardig is”.  

Een mooi begin ook voor een 

gewetensonderzoek voor de Kerst. David 

zag helder dat in zijn werken als koning 

ook veel eer en genoegen, veel aanzien en 

glorie voor hemzelf lag. Hij werd zich 

bewust dat hij aan God aparte eer en 

aandacht verschuldigd was. 

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► 

 

 

WEES NIET BANG 
Wees niet bang om Ja te zeggen 
Ja te zeggen zoals Maria 
Mij geschiede naar uw woord. 
 
Ja, ik wil het leven in mij dragen 
Een nieuwe mens laten geboren worden. 
 
Ja, ik wil het geluk in mij dragen 
Een nieuwe toekomst 
met hoop voor rechtelozen. 
 
Ja, ik wil het geloof in mij dragen 
een vernieuwd geloof in God 
die mensen liefheeft. 
 
Wees ook jij niet bang om 
Ja te zeggen! 
 
(Antoon Vandeputte) 

 
GEEF ME EEN PLAATS 
Geef me een plaats 
in jouw wereld. 
 
Ja, een zichtbare plaats 
zodat mensen zien dat jij gelooft 
in een nieuwe wereld. 
 
Zodat mensen voelen 
dat jij hoopt 
op een goede wereld. 
 
Zodat mensen ervaren  
dat jij getuigt 
van een leefbare wereld. 
 
(Antoon Vandeputte) 
 
 
 
 
DE WEG VAN NAZARETH NAAR BETHLEHEM 
De weg van Nazareth naar Bethlehem 
loopt langs de hobbelige weg van de HOOP 
soms de moed weer samenrapen 
dat het deze keer lukken zal. 
 
De holle weg van de LIEFDE 
die naast het verlangen en het krijgen 
ook oproept om te geven en te vertrouwen. 
 
De kronkelende weg van het BEROUW 
het verleden kunnen afsluiten 
en elkaar weer kansen geven. 
 
De steile weg van het GELOOF 
zich durven overgeven aan het ongekende  
en kracht halen uit de stilte. 
 
4 Weken lang gaat God deze weg 
op zoek naar mensen die Hem 
een thuis aanbieden. 
 
(Antoon Vandeputte) 
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DRINGEND GEZOCHT 
God is dringend op zoek 
naar een huis op aarde. 
Het hoeft niet volmaakt te zijn 
als het maar een thuisgevoel geeft. 
 
Liefst is het een open huis. 
Deuren en ramen hoeven niet 
beveiligd te zijn 
als ieder die er aanklopt 
maar binnen kan 
en voelt dat hij welkom is. 
 
Als het kan graag een warm huis, 
bewoond door hartelijke mensen 
die vrij van vooroordelen 
het leven willen delen met velen. 
 
Zalig zou het zijn als het huis 
ook een thuis zou kunnen zijn 
waar niemand zich vreemdeling voelt 
en klein en groot, arm of rij 
er samen kunnen leven. 
 
God hoopt met Kerstmis 
zo’n huis gevonden te hebben 
waar zijn Zoon 
thuis mag komen op aarde. 
 
(Antoon Vandeputte) 
 
 
 
EEN NACHT 
van stilte en verwondering. 
Een ster 
die als een teken 
aan de hemel staat. 
Een kind 
dat in zijn weerloosheid 
mensen ontwapent. 
Het is zowaar ondenkbaar 
in deze wereld. 
En toch. 
 
Nog steeds zijn er 
eenvoudigen van hart 
die voorrang geven  
aan het kleine en geringe. 
Ja, er zijn herbergen van hoop 
toegankelijk voor ieder 
die naar vrede tracht. 
En dan diegenen die 
een ketting vormen tegen onrecht. 

Zo voltrekt zich het wonder 
van de menswording 
waar God zich telkens weer 
kan laten zien in mensen. 
 
(Kris Gelaude 
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►) 
 
 
 
 
Vredeslicht 

 
 
Wat klein begon is 

vandaag de dag 

uitgegroeid tot een grote 

internationale actie door de 

scouts. Die vanuit geboorteplaats 

van Jezus, Bethlehem naar 

Wenen, van Wenen naar 

Nederland en van daaruit naar 

onze parochiefederatie Belfeld, 

Steyl en Tegelen, dankzij de 

scouting van Belfeld.   

 

Het Vredeslicht is geen magisch 

symbool, dat vrede tovert. Het 

herinnert ons aan onze plicht ons 

voor de vrede in te zetten. De 

vrede moet je maken; je moet 

vrede doen.  Miljoenen mensen 

komen in aanraking met het 

Vredeslicht. U bent het licht der 

wereld zegt Jezus in het evangelie. 

Wij mogen licht zijn voor de 

mensen om ons  heen.  

In ieder mens brandt het 

goddelijk licht want Hij is onze 

oorsprong. 

Laten we juist in deze tijd van 

voorbereiding op het Kerstfeest 

anderen delen in dit licht van 

liefde voor alle mensen. Laten we 

omzien naar elkaar. In kleine 

gebaren van liefde kunnen we al 

zoveel betekenen voor anderen. 


