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De vakantietijd breekt weer aan, lekker 
ontspannen, even geen afspraken, even de boog 
niet gespannen. Zoals we vaker horen: even de 
accu opladen en je kunt er weer een tijdje tegen. 
Vakantie is ontspanning, loskomen van het 
gewone ritme van werk en thuis, nieuwe 
uitdagingen en nieuwe dingen zien. Daarnaast 
laten we ook elke dag redenen vinden om 
dankbaar te zijn tegenover de schepper.  
 
Het is ook goed om eens laten verrassen door 
wat er ons overkomt. De onverwachte dingen op 
vakantie zijn vaak het leukst, die onthouden we 
het langst. En als we met een open houding op 
vakantie gaan, kunnen we ook de anderen 
ontmoeten, de mensen van de streek of het land 
waar we naar toe gaan, en kunnen we ook de 
Anderen ontmoeten, je Schepper ontmoeten.  
 
Het is ook fijn om in de vakantie een tijd van 
bezinning inbouwen in ons leven.  Wat houdt dat 
nu in? Dat wil zeggen, dat je enige tijd neemt (kan 
elke dag , tien minuten, een uur, een dag, of 
meerdere dagen zijn enz…) om even “af te 
schakelen”, even een moment van bezinning, een 
Bijbeltekst lezen of een geestelijke boek lezen die 
je moed inspreekt, en je tot rust brengt, even 
alles van de afgelopen periode op een rijtje 
zetten, de plus- en minpunten, en vooral de 
minpunten en moeilijkheden bij Jezus 
neerleggen, Hem vragen die voor en met ons te 
dragen. Hij kan je rust en verlichting schenken. 
 
Jezus zegt ons in het Evangelie: Komt allen tot Mij 
die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u 
rust en verlichting schenken. (Matt. 11, 28) 
 
 

 
 
 
We kunnen ook uitrusten bij Hem, bij Hem 
kunnen we onze zorgen kwijt, onze stress. Want 
je kunt wel ver weggaan op vakantie, maar als je 
je zorgen en problemen meeneemt op vakantie, 
kom je niet echt tot rust, en kom je thuis met nog 
steeds de last op je schouders.  
Wij kunnen onze zorgen bij Hem neerleggen. Hij 
kan je rust en verlichting schenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als we gedwongen in en rondom huis de vakantie 
door moeten brengen, kunnen we denken aan het 
volgende citaat van Godfried Bomans: De kunst 
van te leven is thuis te zijn alsof men op reis is. 
Want wanneer we op reis zijn, staat ons leven in 
het teken van dagelijkse verwondering. Deze 
verwondering kan ook thuis; stilstaan bij de 
gewone dingen, een moment van bezinning, ons 
leven door een andere bril bekijken en ons 
verwonderen over het ogenschijnlijk gewone. 
 
Ik wens u allen een 
ontspannen vakantie toe !! 
 

Pastoor Anu Antony 
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Op zaterdag 14 en zondag 15 augustus 

Wie door Limburg rijdt, fietst of wandelt, komt ze 
overal tegen: kruisen en kapellen die als kleine 
monumenten van vroomheid in het landschap 
staan. Meer dan drieduizend zijn het er in heel 
Limburg. Allemaal hebben ze hun eigen verhaal 
en vaak ook eigen tradities. In het kader van de 
Limburgse erfgoedweekeinden biedt de Stichting 
Kruisen en Kapellen in Limburg op 14 en 15 
augustus wandelingen en fietsroutes langs het 
klein-religieus erfgoed aan. Tijdens dit 
weekeinde wordt ook het feest van Maria 
Tenhemelopneming gevierd en zijn er in veel 
kapellen sowieso vieringen gepland. Wandelen of 
fietsen langs kruisen en kapellen in de eigen 
regio is een mooi coronaproof zomeruitje.  

Kijk voor de routes op 
 www.kruisenenkapellenlimburg.nl  

 
 

In dit jaar, waarin er bijzondere aandacht is voor 
Sint-Jozef en de familie, heeft paus Franciscus 
ook aan opa’s en oma’s gedacht. Hij heeft er zelfs 
een nieuwe gebedsdag voor in het leven 
geroepen.  

Voortaan is de vierde zondag van juli 
‘Werelddag van grootouders en ouderen’.  

Dit eerste jaar is dat op zondag 25 juli. Die datum 
is niet willekeurig gekozen, maar valt in de buurt 
van 26 juli: de feestdag van Joachim en Anna, de 
grootouders van Jezus. 

Volgens de paus is er te weinig aandacht voor 
ouderen en grootouders en vergeten we wel eens  

de rijkdom van hun bijdrage aan het bewaren en 
doorgeven van onze wortels. “Ouderen 
herinneren ons eraan dat ouderdom een 
geschenk is en dat grootouders de band zijn die 
verschillende generaties met elkaar verbindt 
door de ervaring van het leven en het geloof door 
te geven,” aldus paus Franciscus. Volgens hem 
wekt de Heilige Geest ook vandaag in oudere 
mensen gedachten en woorden van wijsheid. 

 

 

 

Vermoeide reiziger, welkom in dit huis. 
Hier is een stoel voor wie moe is 
Hier is hoop voor wie verdwaald is 
Hier is liefde voor wie vol wrok is 
Hier is geloof  voor wie twijfelt 
Hier ben je thuis 
Hier ben je verwacht zoals je bent 
Want zo dikwijls 
heeft God naar jou gezocht 
zo dikwijls heeft hij op jou gewacht 
 
Sta even stil, bewonder 
de schoonheid van deze kerk 
Adem het verleden van dit huis, 
je eigen nieuw begin 
Sluit even je ogen, word even stil 
Want in de stilte hoor je  
de echo van Gods woord 
Ga even zitten, 
hol ook hier jezelf niet voorbij 
Vouw je handen, open je hart, bid 
En als je dat niet kunt, 
als je niet geloven kunt 
omdat je pijn hebt, 
ga dan tóch naar je eigen huis 
met de zegen: 
Sjaloom’, ‘Vrede en alle goeds’ 
 
Tekst gevonden in een kapel 

http://www.kruisenenkapellenlimburg.nl/
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MET EEN VADERHART  

De paus heeft op 8 december 2020 een  
St. Jozefjaar afgekondigd. 
 
Hij heeft hierbij een speciale brief geschreven -- 
Patris Corde (Met een vaderhart) -- getiteld.  
Met deze brief wil de paus de eenvoudige mensen 
overal ter wereld huldigen en waarderen. 

In 7 kenmerken schetst de Paus de wezenlijke rol 
die Jozef heeft vervuld bij de geschiedenis van de 
verlossing en zijn betekenis als heilige 
beschermer van de universele Kerk. 

 

 

Jozef: een gehoorzame 
vader 

Jozef droomt, hoort en 
gehoorzaamt 

Paus Franciscus 
illustreert de 
gehoorzaamheid van Jozef 
door te verwijzen naar 4 
dromen, in het evangelie volgens Matteüs. In de 
Bijbel komen dromen vaak voor als teken van 
Gods leiding en voorzienigheid. 
“Jozef maakte zich grote zorgen over de 
mysterieuze zwangerschap van Maria. Hij wilde 
haar niet “aan openbare schande blootstellen”, 
dus besloot hij haar “stilletjes weg te sturen” (Mt 
1:19). In de eerste droom helpt een engel hem 
zijn ernstige dilemma op te lossen: “Wees niet 
bang om Maria tot je vrouw te nemen, want het 
kind dat in haar verwekt wordt, is van de Heilige 
Geest. Zij zal een zoon baren, en u moet hem 
Jezus noemen, want Hij zal zijn volk redden van 
hun zonden ”(Mt 1: 20-21). Jozef reageerde 
onmiddellijk: ‘Toen Jozef uit zijn slaap 
ontwaakte, deed hij wat de engel des Heren hem 
geboden had’ (Mt 1:24). Door gehoorzaamheid 
kon hij zijn moeilijkheden overwinnen en Maria 
sparen. 

In de tweede droom zegt de engel tegen Jozef: 
“Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en 
vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het je 
vertel; want Herodes staat op het punt het kind 
te zoeken, om het te vernietigen ”(Mt 2:13). Jozef 
aarzelde niet om te gehoorzamen, ongeacht de 
ontberingen die ermee gepaard gingen: “Hij 
stond op, nam het kind en zijn moeder ‘s nachts, 

en ging naar Egypte, en bleef daar tot de dood 
van Herodes” (Mt 2: 14-15). 
In Egypte wachtte Jozef met geduldig vertrouwen 
op de mededeling van de engel dat hij veilig naar 
huis kon terugkeren. In een derde droom 
vertelde de engel hem dat degenen die het kind 
wilden doden dood waren en beval hem op te 
staan, het kind en zijn moeder te nemen en terug 
te keren naar het land Israël (vgl. Mt 2: 19-20). 
Opnieuw gehoorzaamde Joseph prompt. “Hij 
stond op, nam het kind en zijn moeder mee en 
ging naar het land Israël” (Mt 2:21). 
Tijdens de terugreis ‘toen Joseph hoorde dat 
Archelaüs over Judea regeerde in plaats van zijn 
vader Herodes, was hij bang om daarheen te 
gaan. Nadat hij in een droom was gewaarschuwd 

‘- nu voor de vierde keer -‘ ging hij 
weg naar het district Galilea. Daar 
vestigde hij zich in de stad 
Nazareth ”(Mt 2: 22-23). 

Jozef leert Jezus gehoorzaam te 
zijn aan de Vader 

De evangelist Lucas is vooral 
bezorgd om ons te vertellen dat de 
ouders van Jezus alle voorschriften 
van de wet in acht hebben 
genomen: de riten van de 

besnijdenis van Jezus, de reiniging van Maria na de 
bevalling, het offeren van de eerstgeborene aan 
God (vgl. 2: 21-24). In elke situatie gaf Jozef zijn 
eigen “fiat” (“Uw wil geschiede”), zoals dat van 
Maria bij de Aankondiging en dat van Jezus in de 
hof van Gethsemane. 
In zijn rol als hoofd van een gezin leerde Jozef 
Jezus gehoorzaam te zijn aan zijn ouders (vgl. Lc. 
2:51), in overeenstemming met Gods gebod (vgl. 
Ex 20:12). 
Tijdens de verborgen jaren in Nazareth leerde 
Jezus in de school van Jozef de wil van de Vader te 
doen. Die wil zou zijn dagelijks voedsel zijn (vgl. 
Joh 4, 34). Zelfs op het moeilijkste moment van 
zijn leven, in Getsemane, koos Jezus ervoor om de 
wil van de Vader te doen in plaats van de zijne, en 
werd Hij ‘gehoorzaam tot de dood toe, zelfs de 
dood aan het kruis’ (Fil. 2: 8). 
De auteur van de Brief aan de Hebreeën 
concludeert dat Jezus “gehoorzaamheid heeft 
geleerd door wat Hij heeft geleden” (5: 8). Dit alles 
maakt duidelijk dat ‘de heilige Jozef door God 
werd geroepen om de persoon en de zending van 
Jezus rechtstreeks te dienen door de uitoefening 
van zijn vaderschap’ en dat hij zo meewerkte aan 
het grote mysterie van het heil en echt een dienaar 
van redding is. ” 
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Kerkdiensten live bekijken 
Sinds zaterdag 10 april 2021 kunt u de 
kerkdiensten die plaatsvinden op de 
zaterdagavonden en feestdagen in onze St 
Urbanuskerk te Belfeld (aanvang om 18.30 uur) 
thuis volgen via Live-stream.  

 
Ook kunt u begrafenismissen en  
huwelijksmissen live volgen.  
U kunt de diensten live volgen, of later 
terugkijken op uw tablet, smartphone of 
computer. 
Ga hiervoor naar www. kerkdienstgemist.nl 
Uw vult bij de vraag Vind uw kerk en kijk of luister 
mee als plaats Tegelen/Belfeld in. 
Hier vindt uw alle kerkdiensten van de 
Parochiefederatie Tegelen Steyl en Belfeld. 
Het gebruik van kerkdienstgemist.nl is gratis 
voor de kijker. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de uitzending wordt alleen het 
priesterkoor in beeld gebracht en bezoekers 
blijven buiten beeld. Kerk TV is een middel om 
mensen die niet in staat zijn om in de kerk 
aanwezig te zijn toch te betrekken bij de 
kerkdiensten. 
 

Mocht het niet lukken om de kerkdiensten te 
volgen op uw tablet, smartphone of computer 
dan kunt u zich melden op het parochiekantoor 
te Tegelen. Onze vrijwilligers zullen u dan, indien 
gewenst, bezoeken en u helpen om te kijken of 
het mogelijk is om de diensten te volgen op uw 
tablet, smartphone of computer. 
 
Parochiekantoor geopend:  
ma. en vr. 13.30 tot 16.30 uur 
Bongerdstraat 2    ➔ingang achterom 
5931 NG  Tegelen 
 parochie-centrum@rkdebestte.nl 
 077 - 373 15 79        
www.rkdebestte.nl 
 
bankrekeningnummer: 
NL 25 RABO 01 5050 3059 
t.n.v. Parochiefederatie 
 
Kerkradio 
Op dit moment worden de kerkdiensten die 
plaats vinden in de St Urbanuskerk ook 
uitgezonden via de kerkradio maar aangezien we 
nu de mogelijkheid hebben om de kerkdiensten 
live uit te zenden gaan we in overleg met de 
gebruikers van de kerkradio om via een andere 
manier de H. Mis thuis  
te kunnen volgen.  
 
 
 
 
 
 
  

          

        
 

  == pastoor Anu ==    
Sint Urbanuskerk, Belfeld 

14.00 - 15.30 uur 
Sint Martinuskerk, Tegelen 

16.00 - 18.00 uur 
 

mailto:parochie-centrum@rkdebestte.nl
http://www.rkdebestte.nl/
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De Hoogmis van de St. Martinus kerk op 
zondag 4 juli om 10.30u VERVALT.  
Op zondag 4 juli wordt de h. mis live uitgezonden 
door de KRO-tv.  

 
Openluchtmis is, exact van 10.00 - 11.00 uur in 
verband met in verband met TV-uitzending.De tv-
mis wordt opgedragen door hulpbisschop Everard 
de Jong van Roermond. Concelebrant pastoor Anu 
Antony Kalarickal geassisteerd door diakens Rick 
van den Heuvel en Arjan Langen.  
 

Aanmelden: 
Vanwege de nog geldende maatregelen zullen er 
plaatsen gereserveerd moeten worden.  
 
 
 
 
 
 
Van maandag 28 juni t/m vrijdag 2 juli  
kunt u een plek voor de viering reserveren. 

 
 
 
 

De Hoogmis van de St. Martinus kerk op 
zondag 15augustus om 10.30u VERVALT
Op 15 augustus viert de Kerk het feest van Maria-
Ten-Hemel-Opneming. Het grootste Mariafeest 
van het jaar waarop wordt herdacht dat Maria na 
haar dood met lichaam en ziel in de hemel werd 
opgenomen. Als moeder van Jezus is zij in feite de 
moeder van alle gelovigen. Maria vervult in de 
kerk een belangrijke taak: ze is de weg naar de 
kern van het christelijke geloof, naar Jezus. Daar-
naast helpt ze de gelovigen om trouw te zijn aan 
wat het geloof van ze vraagt en tenslotte schenkt 
ze troost in het lijden. Maria deelt in de glorie van 
haar Zoon, Jezus Christus.  

Van maandag 9 augustus t/m vrijdag 
13augustus  
kunt u een plek voor de viering reserveren.  
 
 
 
 
 

 
Kroedwusj 
Volgens de traditie troffen de apostelen zeven 
kruiden aan in het graf van Maria, omdat zij ten 
hemel was opgenomen. Het zegenen van de 
kroedwusj, een bosje (wusj) van zeven kruiden 
(kroed) gebeurt in vele Limburgse Kerken.  
De kroedwusj is ook een teken van dankbaarheid 
voor de gewassen die de Schepper ons schenkt in 
de natuur.

 
 
 
 
 
 
 
 

. 

RESERVEREN 
 06 - 576 807 16 ➔ (werkdagen van 10 - 12 uur) 
 077 - 373  15 79 ➔ (werkdagen van 19 - 20 uur) 
 

 

De televisiemis in Openluchttheater De 
Doolhof in Tegelen wordt om 9.45 uur 
voorafgegaan door het programma 
Geloofsgesprek. Daarin praat Leo Fijen deze 
keer met een van de medewerkers van de 
Passiespelen. 
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Donderdag 1 juli   18.00 ➔ AANBIDDING 

 18.30 uur H. Mis 
Vrijdag 2 juli  18.30 uur H. Mis 
 
 

Zondag 4 juli   

b.g.v. première Passiespelen.  
 
Overleden ouders Cuijpers-Damen; Jan Thijssen. 
 
Dinsdag 6 juli  18.30 uur H. Mis 
Donderdag 8 juli  18.00 uur ➔ AANBIDDING
 18.30 uur H. Mis 
Vrijdag 9 juli  18.30 uur H. Mis 
 
 
Zondag 11 juli  10.30 uur H. Mis 
Gertrud Gubbels-Haronski; 
Trieny Stoffels-Schouenberg; 
Dinsdag 13 juli  18.30 uur H. Mis 
Donderdag 15 juli  18.00 uur ➔ AANBIDDING  
 18.30 uur H. Mis 
Vrijdag 16 juli  18.30 uur H. Mis 
 
 
Zondag 18 juli  10.30 uur H. Mis 
Karel Hinskens en zoon Rob; 
Marietje Wissink. 

    12.00 uur: Gilana Netten  
    13.00 uur: Amalia Carmen Dos Santos 

 
Dinsdag 20 juli  18.30 uur H. Mis 
Donderdag 22 juli  18.00 uur ➔ AANBIDDING 
 18.30 uur H. Mis 
Vrijdag 23 juli  18.30 uur H. Mis 
 
 
Zondag 25 juli  10.30 uur H. Mis 
Han Broekman; 
Gerdie Denessen-Maeghs; Jan Willems en Fieni 
Willems-Corneth; Tiel Doumen; 

Wilma Opheij (6-wkd.). 
Dinsdag 27 juli  18.30 uur H. Mis 
Donderdag 29 juli  18.00 uur ➔ AANBIDDING 

 18.30 uur H. Mis 
Vrijdag 30 juli  18.30 uur H. Mis 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zondag 1 augustus  10.30 uur H. Mis 
Dinsdag 3 augustus  18.30 uur H. Mis 
Donderdag 5 aug. 18.00 uur ➔ AANBIDDING 
 18.30 uur H. Mis 
Vrijdag 6 augustus  18.30 uur H. Mis 
 
 
 
Zondag 8 augustus  10.30 uur H. Mis 
Karel Hinskens en zoon Rob; 
Overleden ouders Maria en Ewald; 
Jan Willems en Fieni Willems-Corneth; 
 

    12.00 uur: Xaya ter Horst  
 
 
Dinsdag 10 augustus  18.30 uur H. Mis 
Donderdag 12 aug. 18.00 uur ➔ AANBIDDING 
 18.30 uur H. Mis 
Vrijdag 13 augustus  18.30 uur H. Mis 
 
 
Zondag 15 augustus  

Kapelaan Dennis Teurlings en pastoor Amting; 
Jo Wilms, To Wilms-Peeters en overleden 
familieleden; 
Jo Holtackers; 
Alle levende en overleden leden van KBO H.Hart 
Tegelen 
Dinsdag 17 augustus  18.30 uur H. Mis 
Donderdag 19 aug. 18.00 uur ➔ AANBIDDING 
 18.30 uur H. Mis 
Vrijdag 20 augustus  18.30 uur H. Mis 
 
 
Zondag 22 augustus  10.30 uur H. Mis 
Karel Hinskens ( jaardienst ); 
Mia Coonen-Denessen. 
Dinsdag 24 augustus  18.30 uur H. Mis 
Donderdag 26 aug. 18.00 uur ➔ AANBIDDING 
 18.30 uur H. Mis 
Vrijdag 27 augustus  18.30 uur H. Mis 
 
 
Zondag 29 augustus  10.30 uur H. Mis 
José Coopmans-Berden; 
Miep Verhaag-Berden en Hans Verhaag; 
Jan Willems en Fieni Willems-Corneth;  

Gerty Jacobs.  
Dinsdag 31 augustus  18.30 uur H. Mis 
 
 
 
  

St. Martinuskerk 



7 
 

 
 
 

 
 

 
Zaterdag 3 juli 18.30 uur 
Jan Dings en Annie Dings-Jetten en overleden 
familieleden; 
Mia Boonen-Janssen;     
Anna Hodselmans-Thissen en Ron Kiefer  (jrd.)  
Woensdag 7 juli 18.30 uur 
 
 
Zaterdag 10 juli 18.30 uur 
Mien Oostlander-Bellemakers 
 

Zondag 11 juli 

12.00 uur:  Zane Helmink. 
 
 

Woensdag 14 juli 18.30 uur 
 
Zaterdag 17 juli 18.30 uur 
Jacobus Hodselmans en Ron Kiefer; 
Woensdag 21 juli 18.30 uur 
 
Zaterdag 24 juli 18.30 uur 
Gon van Wylick-van den Beuken en Haar van Wylick. 
Woensdag 28 juli 18.30 uur 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Isabeau Schoeren 
Noa van Horck 
Jenayo van Lier 
Max Houwers 
Siem Thijssen 
Dauke van Leipsig 
Jasper van Moorsel 

 
 

 
 
 
Zaterdag 31 juli 18.30 uur 
Broer en Ciel Jole – Tilmanns 
Woensdag 4 augustus 18.30 uur 
 
 
Zaterdag 7 augustus 18.30 uur 
 
Zondag 8 augustus 14:00 uur 

    14.00 uur: Bente Faessen 
 
Woensdag 11 augustus 18.30 uur 
Zaterdag 14 augustus 18.30 uur 
Lambertus van Cleef en Maria van Cleef-Bovee. 
Woensdag 18 augustus 18.30 uur 
 
Zaterdag 21 augustus 18.30 uur 
Ouders Dings-Gielen, Chris en Jet Dings-Pijnenburg, 
Berb en Ton Pouls-Dings,  
Bèr Dings, Annie Dings-a.d. Boom, Frans Kurstjens 
en Toon Peeters 
Joannes Bos en Anna Bos-van Thulden 
Woensdag 25 augustus 18.30 uur H. Mis 
 
Zaterdag 28 augustus 18.30 uur H. Mis 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovanni Wilmsen 
Bentley Wilmsen 
Sanne Wilmsen 
Mirthe van der Goor 
Fenna Caquelein 
Aniek Coumanns 
Dylana Litjens 
 
 

St. Urbanuskerk 
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Zaterdag 3 juli is groot tuin 
onderhoud rondom de St. 
Marinuskerk en  de pastorie  
Wanneer: 9:30 uur tot 12:00 uur.  
Daarna gezellig samenzijn met 
koffie/thee en vlaai.  
 
 
 
 
 
Zaterdag 31 juli grote schoonmaak St. 
Martinuskerk  
Wanneer: 9:30 uur tot 12:00 uur.  
Daarna gezellig samenzijn met koffie/ thee en 
vlaai. 
 
    

 
 
 
 
Zaterdag 28 augustus 
grote schoonmaak St. Urbanuskerk  
Wanneer: 9:30 uur tot 12:00 uur.  
Daarna gezellig samenzijn met koffie/ thee en 
vlaai. 
 
 

 
 
 
U kunt gerust eigen tuingereedschap 
meebrengen als: heggenschaar, snoeischaar, 
elektrische heggenschaar, tuinhandschoenen, etc. 
Wij stellen ook gereedschap en poetsgerei ter 
beschikking. 

         ➔➔ 

 

 
 
Wie kent niet het verhaal 
van de barmhartige 
Samaritaan? Een man uit een volk dat in de tijd 
van Jezus door de Joden geminacht. Juist hij helpt 
het slachtoffer dat gewond langs de weg 
ligt,terwijl anderen gewoon doorlopen. Zij 
worden niet geraakt in hun hart. Zij laten zich 
niet in met de problemen van de ander.  
  
Toen ik zeven jaar geleden als diaken werd 
aangesteld, vertelde onze vorige pastoor 
Dautzenberg mij over het Victorfonds, genoemd 
naar zijn toenmalige bordercollie. Dit fonds helpt 
mensen in financiële problemen die het die het 
echt nodig hebben. Mensen die tussen wal en 
schip geraakt zijn. 
Vaker kreeg ik van mensen de opmerking dat 
armoede in Nederland niet bestond. Dat als 
mensen hulp nodig hadden, ze het er zelf wel 
naar gemaakt hadden. 
 
Vaak heb ik geluisterd naar mensen die echt in 
nood zijn en die elke maand geld tekort komen. 
Die geholpen zijn met de voedselbonnen van het 
Victorfonds of kledingbonnen voor De Kleierkas 
(mooie 2e hands kleding) zodat ze weer een 
periode vooruit kunnen. Zo worden ze op weg 
geholpen hun leven weer in eigen hand te nemen. 
 
Tijdens een van onze vergaderingen werd het 
gedicht voorgelezen van Waar was u God? 
Dit gedicht stond in ons blad van juni. Leest u het 
nog maar eens door.  
 
Als vrijwilliger werken bij het Victorfonds is 
proberen te doen wat God van ons vraagt. 
 
diaken Rick van den Heuvel 
 
 
 

Op de Grotestraat 86B In Tegelen. 
We zijn we  iedere zaterdag geopend van  
11.00 uur tot 14.00 uur.  
Kijk voor al onze openingstijden op onze website: 
www.kleierkas.nl 

 
 

 
 
 

SAMEN STERK ➔ Wie helpt er mee? 
 

AANMELDEN bij: 
parochiecentrum 
 :  077 - 373 15 79 

 : parochie-centrum@rkdebestte.nl 
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