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Mistijden St. Martinuskerk Tegelen 
Iedere dinsdag 10.00 uur 
Iedere donderdag 10.00 uur 
Iedere zondag 10.30 uur 
 
Mistijden St. Urbanuskerk Belfeld 
Iedere zaterdag  18.30 uur 
 
Verzorgingshuis St. Julia/ De Nieuwe Munt 
Iedere maandag 10.00 uur 
Iedere zondag 09.15 uur 
 
Verzorgingshuis St. Anna (PavoZorg) 
Iedere vrijdag 19.00 uur 
 
Verzorgingshuis ’t Prônk Eppelke 
Iedere woensdag 10.uur uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De engel van de Heer zei: “Sta op en eet; anders gaat de reis uw krachten te boven.”  
(cfr. 1 Kon. 19,7) 

 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang 7/5 september – oktober 2023 

Zoveel is er niet nodig 
 

Zoveel is er niet nodig om gelukkig te zijn: 
Een paar woorden van troost, een paar 

worden van trouw. 
 

Zoveel is er niet nodig om gelukkig te zijn 
en met God verbonden te leven, een hand 

op het hoofd van wie lijdt en de andere 
hand leeggegeven. 

 
Zoveel is er niet nodig om gelukkig te zijn 
en met blijdschap naar morgen te kijken, 

een weg te gaan, God weet waarheen. 
 

Hij is lief en begaan met ons lot als geen 
een. Hij geneest alle pijn in dat andere 

land dat de hemel zal zijn.  
 

Zoveel is er niet nodig om heilig te zijn. 
 

Bron: KU Leuven 

 

125 jaar bestaan van De Kapel der Aartsengelen Michaël, 
Raphaël en Gabriël in Steyl 

 
In 1898 werd in Steyl de Kapel der Aartsengelen Michaël, Raphaël 

en Gabriël gesticht. Dit jaar bestaat de kapel dus al 125 jaar! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Om dit te vieren zal er een openluchtmis zijn op vrijdag 29 
september om 17.00 uur bij de kapel die gelegen is op de 

Waterloostraat in Steyl. We nodigen u dan ook graag uit om naar 
deze openluchtmis te komen en met onze deze speciale dag te 

vieren. 

  
 
 
 
 

Gelukkig zijn 
 

Gelukkig ben je als het leven je blik verscherpt zonder 
wantrouwig te worden. 

 
Gelukkig ben je als je dwaasheden trotseert zonder hard te 

worden. 
 

Gelukkig ben je als je het klagen kunt laten zonder bitter te 
worden. 

 
Gelukkig ben je als je van je zonen houdt zonder je 

schoondochters te kort te doen. 
 

Gelukkig ben je als je erin slaagt kinderen en kleinkinderen 
over God en geloof te spreken zonder dreiging en dwang. 

 
Gelukkig ben je als je leert het verleden mee te nemen om 

vandaag en morgen te leven. 
 

Gelukkig ben je als je leert te leven met het deel dat je is 
toebedeeld. 

 

Bron: naar de tekst van G. Eberts 
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Wereldjongerendagen 2023 
 

Wat waren het geweldige dagen in Lissabon. Er 
kwamen maar liefst 1,5 miljoen jongeren, samen 

voor de Wereldjongerendagen! 
 
 

 
 
 
 
 
 

Paus Franciscus sloot de Wereldjongerendag af 
met een massale eucharistieviering. “Kerk en 

wereld hebben behoefte aan jongeren die strijden 
voor gerechtigheid en vrede, zoals de aarde dorst 

naar regen.” aldus Paus Franciscus. 

 
De volgende Wereldjongerendagen zullen in 2027 
zijn en plaatsvinden in Seoel (Zuid-Korea). Wilt u 

genieten van nog meer foto’s? Kijk dan op 
https://www.wjd.nl/wjd-in-beeld/  

Landelijke Jongerendag 4 november 2023 
 

Wanneer de Nederlandse jongeren die 
meegegaan zijn met de Wereldjongerendagen 
terug zijn in eigen land, na een ongetwijfelde 
intense ervaringen, dragen zij het vuur verder 
in eigen land. Dit doen zij door de landelijke 
Katholieke Jongerendag te bezoeken die 
georganiseerd worden op 4 november 2023 in 
Veenendaal. Het thema is dan ook heel 
toepasselijk ‘Welkom Thuis’.  
 
Jongeren tussen de 16 en 30 jaar zijn welkom 
om hun geloof te beleven en andere jongeren 
te ontmoeten. Het thema ‘Welkom Thuis’ is 
bedoeld om de katholieke jongeren te laten 
ervaren dat de kerk in Nederland leeft! Het 
doel is om de jongeren de kans te bieden om 
aan een persoonlijke relatie met God te 
bouwen. Het programma bevat daarnaast ook 
sprekers, muziek, een Heilige Mis en 
workshops. Er is ook ruimte voor ontspanning 
en ontmoeting.  
 
Tieners tussen de 12 en 15 jaar met een 
tiener- of vormselgroep zijn tevens van harte 
welkom om aan te sluiten bij het programma 
van deze dag. 
 
Dus kom vooral naar de Katholieke 
Jongerendag, dan maken we er samen iets 
moois van!    
 

Wereldgebedsdag voor het behoud van de 
schepping 

 
‘Alles wat ademt en leeft’, dat is het thema dat de 

Laudato-Si’-alliantie dit jaar heeft meegegeven aan 
de periode van de schepping die wordt 

georganiseerd van 1 september t/m 4 oktober. 
Paus Franciscus heeft 1 september ingesteld als 

Wereldgebedsdag voor het behoud van de 
schepping. Op 4 oktober is de feestdag van Sint-
Franciscus. De periode daartussen wordt in de 

katholieke kerken aandacht besteed aan de 
schepping. 

 
Met het thema ‘Alles wat ademt en leeft’ wordt dit 

jaar gefocust op de rijke biodiversiteit van de 
wereld, die op sommige plaatsen bedreigd is door 
het toedoen van de mens. Het herinnert ons eraan 

dat alles wat bestaat een geschenk is van God. 
Samen met alle andere levende wezens vormen wij 

een koor dat de lof zingt van de Schepper. In de 
encycliek Laudato Si’ (pauselijke brief) van Paus 
Franciscus, wijst hij ons erop dat de aarde ‘ons 
gemeenschappelijke huis is en dat we met alle 

wezens ‘door onzichtbare banden verbonden zijn 
en een soort universele familie vormen, een 

schitterende gemeenschap die ons aanzet tot een 
heilig, teder en nederig respect. 

 

 

De Schepper 
 

Barmhartige Vader, Schepper van alles wat 
leeft, Gij hebt ons in het leven geroepen opdat 
wij leven zouden vinden in overvloed. Daarom 

bidden wij U: 
 

‘Vernieuw ons hart, en sterk in ons het 
vertrouwen dat ons leven betekenis heeft, dat 

Gij uw schepping nooit loslaat.’ 
 

Kom onze onmacht te hulp, om mee zorg te 
dragen voor uw schepping, om mee te 

bouwen aan een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde, zoals Gij die hebt voorzien.  

 
Gij die liefde zijt, in de eeuwen der eeuwen. 

 
Bron: L. Geijlvoet 

https://www.wjd.nl/wjd-in-beeld/
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Midzomer BBQ KBO St. Martinus/ St. Joseph 
 

Op 8 augustus 2023 was er een gezellige midzomer 
barbecue in D’n Ingelbewaarder georganiseerd door 
KBO St. Martinus/St. Joseph Tegelen. Die middag 
werd er ook vrolijk meegezongen met Stef Kupers! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt KBO St. Martinus/ St. Joseph voor de fijn 
georganiseerde middag, het was erg gezellig!  

Vrouw, wordt wat je bent! 
 

Tussen zaterdag 9 september 2023 en zaterdag 20 
april 2024 wordt in Sittard een reeks van 6 
bijeenkomsten gehouden rond het thema 
‘Waardigheid van de vrouw’. Elke bijeenkomst is er 
een spreker die vanuit een andere invalshoek op de 
positie en de rol van vrouwen ingaat. Zo komen er de 
volgende sprekers: 
 
- Zaterdag 9 sept 2023: De vrouwelijke ziel door 

Zuster Mary Amata 
 

- Zaterdag 28 okt 2023: Biologie van de vrouw door 
Mw. Marion Verwij-Didden (gynaecoloog) 

 

- Zaterdag 2 dec 2023: Vrouwen uit de Bijbel door 
Pastoor Martin Otto 

 

- Zaterdag 13 jan 2024: De vrouw en haar decorum 
door Mw. Gabriëlle Buirma-Rieu 

 

- Zaterdag 24 feb 2024: De vrouw in de 
antropologie I door hulpbisschop Mgr. Everard de 
Jong 

 

- Zaterdag 20 apr 2024: De vrouw in de 
antropologie II door hulpbisschop Mgr. Everard de 
Jong 

 
Het programma duurt steeds van 10.30 uur tot circa 
15.30 uur met de viering van de H. Mis, een lezing en 
gesprekken daarover. De kosten zijn €17,50 all-in, dit 
houdt in dat er elke bijeenkomst koffie, thee, vlaai en 
een lunch is. De bijeenkomsten worden gehouden in 
het Bezinningscentrum Regina Carmeli op Kollenberg 
2 te Sittard. U kunt zich aanmelden via 06- 45033643 
of via katholieklimburg@gmail.com, via deze manier 
kunt u ook extra informatie krijgen.  
 
Vormen de kosten een obstakel? Neem dan ook 
gerust contact op via het bovenstaande nummer of 
mailadres. 

Onze aarde 
 

Almachtige God, u bent overal aanwezig, in de 
uitgestrektheid van het heelal en in het kleinste 
van Uw schepselen. Teder omarmt u alles wat 

bestaat. Stort over ons kracht van uw liefde uit, 
zodat wij het leven en de schoonheid beschermen. 

Vervul ons met vrede, zodat wij als broeders en 
zusters leven en niemand kwaad doen.  

 
God van de armen, help ons te redden wat op 
aarde in de steek gelaten en vergeten is, maar 

wat in Uw ogen zo kostbaar is. Genees ons, zodat 
wij de wereld beschermen en niet uitbuiten, zodat 

wij schoonheid zaaien en geen vervuiling of 
vernietiging. Raak de harten aan van hen die 

alleen winst zoeken ten koste van de aarde en de 
armen. Leer ons de waarde van ieder ding te zien, 
zodat wij vol verwondering tot bezinning komen 

en gaan inzien dat wij, op onze weg naar Uw 
oneindig licht, diepgaand verbonden zijn met alle 

schepselen. 
 

Dank U dat U alle dagen met ons bent. Bemoedig 
ons alstublieft in onze strijd voor gerechtigheid, 

liefde en vrede. 
 

Bron: A. Vreugdenhil 

Bondsschuttersfeest Broederschap 
St. Martinus Tegelen 
 
Graag willen wij u uitnodigen om op 
zondag 3 september 2023 naar het 
Bondsschuttersfeest van Broederschap 
St. Martinus Tegelen te komen. 
 
Om 13.00 uur begint het feest waarbij er 
een historische optocht bij 
openluchttheater De Doolhof is. Vanaf 
15.00 uur is er livemuziek en zullen er 
bijwedstrijden zijn, waarna er om 16.00 
uur de schietwedstrijden zijn. 
 
Heeft u kinderen/kleinkinderen? Dan 
neem ze gezellig mee! Voor hen zal er 
een ballonnenclown zijn en een 
schminker. 
 
Het Bondsschuttersfeest is bij Windhond 
237 in Tegelen.  

mailto:katholieklimburg@gmail.com
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 Nieuwe benoeming Mgr. René Maessen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 10 augustus heeft het kathedraal kapittel van het 
Bisdom Roermond, Mgr. René Maessen gekozen tot 

diocesaan administrator. Dat houdt in dat hij met 
onmiddellijke ingang het Bisdom bestuurt tot aan het 
moment waarop de Paus een nieuwe bisschop voor 
Roermond benoemt. Mgr. René Maessen was de 

afgelopen jaren vicaris-generaal van het Bisdom. In 
zijn nieuwe taak zal Mgr. René Maessen echter niet 

alle besluiten kunnen nemen die een diocesane 
bisschop wel mag nemen. Dit zal per situatie bekeken 
samen bekeken worden, waarna er gehandeld wordt. 

 

We wensen Mgr. René, veel kracht en wijsheid toe! 

Dankjewel 
 

In de vakantie ruim ik mijn kamer op, dan maak ik een reis door de afgelopen maanden.  
Dat vervult me vaak met weemoed. Zeker toen ik tussen alle stapels een boekje (In het  
voetspoor van Jezus naar Jeruzalem) aantrof dat we samen met de Ridders van het  
Heilige Graf hebben uitgegeven. Op de cover een prachtige foto van Harrie Smeets, het  
binnenwerk bevat zijn mooie overwegingen tijdens pelgrimages in het Heilig Land. 
 
Nog maar acht maanden geleden is dit boekje gepresenteerd in Laren. Harrie Smeets  
was er zelf bij. In het boekje heb ik een brief van Harrie bewaard. De brief is gedateerd op 20 december 2018, 
een persoonlijke dankbrief voor alles wat de mensen van de KRO hebben gedaan om de bisschopswijding 
rechtstreeks uit te zenden. ‘Voor mij was zaterdag 8 december 2018 een dag die ik me zal blijven herinneren 
als een van de bijzonderste dagen van mijn leven.’ Schreef hij mij. Nog geen vijf jaar later was alles anders, 
want vorige week werd bekend dat de ernstig zieke Harrie Smeets geen bisschop meer is. Paus Franciscus 
heeft zijn ontslag aanvaard. Zijn dankbrief bewaar ik in het boekje met overwegingen in het Heilig Land. 

 
Nu Harrie Smeets geen residerend bisschop van Roermond meer is, wil ik hem bedanken, bij leven. Vooral om 
dat wat hij ons gegeven heeft in de periode van zijn ziekte. Misschien wel meer dan alle bestuursbesluiten in 
de eerste jaren, staat op mijn netvlies dat Harrie Smeets ons heeft geleerd dat een mens van grote waarde kan 
zijn juist als hij tot niets meer in staat is. Onvergetelijk is de rondgang langs vele parochiekerken op zondag. 
Met zijn ernstig zieke lichaam zegende Harrie Smeets velen en gaf hun zo mee dat niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten. 
 
‘Blijf bij ons Heer, want het wordt avond en de dag loopt ten einde.’, gaf hij lezers van de Limburger mee. Dat 
wens ik Harrie zelf ook toe: dat de Heer bij hem is, ook op dat laatste stuk. Daarnaast wil ik hem danken dat 
hij in blessuretijd het mooiste van zichzelf heeft gegeven en zo velen getroost heeft. Mij ook, in Rome, in de 
kerk van het Duitse kerkhof. Zoals hij daar op een zaterdag zijn leven toevertrouwede aan God en getuigde 
van zijn geloof, dat was onvergetelijk.  
 
Dank je wel, Beste Harrie. 
 
(Bron: Leo Fijen) 
 

 

Synodemaand oktober 
 

Gedurende de hele maand oktober vindt er dit 
jaar een bijzondere bijeenkomst plaats in 
Rome. Er zal dan een algemene 
bisschoppensynode gehouden worden vanaf 
4 oktober t/m 29 oktober. Honderden 
adviseurs en bisschoppen over de gehele 
wereld komen dan naar Rome om samen met 
de Paus te praten over de toekomst van de 
kerk. 
 
Het thema van de synode is ‘synodaliteit’. Op 
initiatief van Paus Franciscus wordt er dan 
gesproken over de vraag hoe allerlei 
geledingen binnen de kerk meer betrokken 
kunnen worden bij het uitdragen van het 
geloof.  
 
Namens Nederland neemt hulpbisschop Mgr. 
Ted Hoogenboom van Utrecht hieraan deel. 
Waarbij volgend jaar oktober het vervolg op 
deze synode plaatsvindt. 
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Het feest van Kruisverheffing 
De meeste kerkelijke feesten draaien om een heilige, 
waarbij het een enkele keer om een voorwerp of 
gebeurtenis gaat. Het feest van Kruisverheffing op 14 
september is zo’n feest, waarop het kruis centraal. De 
naam ‘Kruisverheffing’ komt van vroeger waarbij de 
kruisbeelden letterlijk omhoog werden gehouden om 
deze te tonen aan het volk.   
 
Het feest gaat terug tot de zogeheten Helenalegende. 
Deze legende beschrijft hoe de heilige keizerin 
Helena, rond het jaar 325 in een visioen de opdracht 
kreeg om naar Jeruzalem te gaan en daar het kruis te 
vinden waaraan Christus gestorven is. Haar reis werd 
een ware triomftocht, waarbij ze diverse kerken 
stichtte, de relieken van de Drie Koningen vond en 
het graf van Christus. Doordat 13 september de 
Wijdingsdag van de Heilige Grafkerk was, is 14 
september gekozen waarbij het Heilig Kruis vereerd 
wordt als teken van de van de mensheid. 

Mariaviering Openluchttheater De Doolhof 
 

“Verbonden met onze Lieve Heer blijft Maria ook 
verbonden met ons. Ze is een voorbeeld voor ons, 

maar ook een schitterend teken van hoop.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 13 augustus is er een mooie en bijzondere 
Mariaviering geweest in het openluchttheater De 

Doolhof, waarbij genoten is van de prachtige zang 
van het Interparochieel Kerkkoor uit Tegelen en het 
Sint Martinuskoor Venlo. Ook hebben de kinderen 
een gebed opgeschreven en vastgemaakt aan het 

kruidwis/veldboeket die gezegend werd. 

 
Graag bedanken we iedereen die zich, op welke 

manier dan ook, in hebben gezet voor deze 
bijzondere dag. Heel hartelijk dank! Daarnaast ook 

een bijzonder dankwoord voor Stichting Stijlvol 
Steyl en Stichting Doolhof die deze dag mogelijk 
hebben gemaakt. Natuurlijk danken wij ook alle 

aanwezige, fijn dat u er was! 

Allerheiligenviering en de Allerzielenviering 
 

Eén keer per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die gestorven zijn, met name de afgelopen 

periode. Natuurlijk zijn er zeswekendiensten en jaardiensten, maar het is goed om één keer per jaar gezamenlijk stil te 

staan bij al die mensen die ons zijn voorgegaan het afgelopen jaar en vele jaren geleden. Deze gedenkdag heet heel 

toepasselijk: ‘Allerzielen’. Mensen besteden dan extra aandacht aan de graven van hun dierbaren en zorgen voor 

mooie bloemen. Na een herdenkingsdienst in de kerk, zegent de pastoor of de diaken graven. Samen stil staan bij het 

overlijden van dierbare kan troost en kracht bieden. Verdriet delen we samen, mensen worden niet vergeten en blijven 

een plek houden in ons hart. Als parochiegemeenschap willen we elkaar tot steun zijn. Dit doen we door samen te 

herdenken en te bidden voor wie ons voorgingen naar God. 
 

Belfeld: De lichtprocessie en de grafzegening 

We zullen op zaterdag 28 oktober om 18.30 uur in de St. Urbanuskerk speciaal aandacht hebben voor de mensen uit 

onze parochie van wie we afscheid moesten nemen. Aan het einde van de eucharistieviering zullen ter nagedachtenis 

van alle overledenen uit Belfeld van het afgelopen jaar de namen worden genoemd en zal voor ieder van hen een 

kaarsje worden aangestoken. Aansluitend aan de Heilige Mis is er een lichtprocessie naar de algemene begraafplaats 

aan de Schoolstraat. Op de begraafplaats volgt een kort gebed en muziek waarna de graven worden gezegend.  
 

Tegelen: De grafzegening, Allerheiligenviering en de Allerzielenviering 

 Op zondag 29 oktober om 10.30 uur zal er in de St. Martinuskerk de Hoogmis zijn, waarna er op de algemene 

begraafplaats in Tegelen de graven worden gezegend. Op woensdag 1 november zal er in de St. Martinuskerk om 

18.30 uur een Allerheiligenviering worden gehouden. Op donderdag 2 november zal er om 18.30 uur een Allerzielen 

viering zijn in de St. Martinuskerk, waarin tevens alle overledenen bij naam worden genoemd en er voor ieder van hen 

een kaarsje wordt aangestoken. Aan het eind van de viering zullen de kruisjes aan de nabestaande worden uitgedeeld. 
 

We willen u en uw familieleden van harte uitnodigen om deze vieringen bij te wonen en hopen dat het u troost en 

steun biedt in deze periode. Uit ervaring van de afgelopen jaren weten we hoe goed het kan doen om als 

parochiegemeenschap samen te bidden, te zingen, samen stil te zijn en de eucharistie te vieren.  
 

U bent van harte welkom! Pastoor Anu Antony Kalarickal 
   

 
  

Het feest van de Heilige Theresia 
 

Zondag 1 oktober vieren we de gedachtenis van Heilige 
Theresia van Lisieux. Tijdens de Hoogmis worden rozen 
gezegend. Iedere kerkganger mag een roos meenemen 
en aanbieden aan een zieke of een eenzaam persoon. 
Ook wordt een bos rozen naar de Theresiakapel op de 

Ulingsheide gebracht. 
 

U bent van harte uitgenodigd! 
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Van harte gefeliciteerd! 

Dhr. en mevr. Janssen-Tosserams zijn 65 
jaar getrouwd! 

Dhr. en mevr. Verdonk-Beerse zijn 60 jaar 
getrouwd! 

Dhr. en mevr. Wilms-Stoffels zijn 60 jaar 
getrouwd! 

De kracht van de liefde 
 

Ik geloof in de kracht van de liefde. Liefde die 
een weerloos mens waardeert. Liefde die 

onvoorwaardelijk is. 
 

Ik geloof in de kracht van de liefde. Liefde die 
een mens vertrouwt. Liefde die een mens in 

liefde omvormt. 
 

Ik geloof in de kracht van de liefde. Liefde die 
mensen samenbrengt. Liefde die vreemden tot 

naasten maakt. 
 

Ik geloof in de kracht van liefde. Liefde die de 
Ander in de ander ziet. Liefde die hoop in 

wanhoop geeft. 
 

Ik geloof in de kracht van de liefde. Liefde die 
geen tijd kent. Liefde die last verlicht. 

 
Ik geloof in de kracht van de liefde. Liefde die 
niet zal doven. Liefde die kille harten verwarmt 

 
Bron: M. van den Berg. 

 

Wie komt ons helpen met de 
felicitatiedienst? 

 
Sinds jaar en dag is de felicitatiedienst actief 
binnen onze parochiefederatie. Echter heeft 

een van onze medewerkers te kennen 
gegeven te willen stoppen. Dat vinden we 

erg jammer en willen deze persoon dan ook 
hartelijk danken voor alle geleverde inzet en 

enthousiasme. Echter zijn we nu op zoek 
naar een nieuwe vrijwilliger/ster. 

 
Werkzaamheden: 

Elke 3 maanden ontvangt u een lijst met 
namen van parochianen die in die 3 

maanden 75 jaar of ouder worden, met 
hierbij een stapeltje felicitatiekaarten. Het is 
de bedoeling om deze felicitatiekaart (het 

liefst persoonlijk) aan de jarige te geven. Het 
betreft een 50-tal kaarten per jaar die 

bezorgd worden in de H. Hartparochie (De 
Drink, Calvariestraat, Doolhofstraat en een 

stukje Nachtegaalstraat). 
 

Heeft u interesse om ons te komen helpen? 
Dan kunt u contact opnemen met het 

parochiekantoor via 077-3731579 of via 
parochie-centrum@rkdebestte.nl of Yvonne 
Wibbeke benaderen via 077-3734267 of via 

yvonnewibbeke@hotmail.com 

Dhr. en mevr. Cleophas-Peeters zijn 60 jaar 
getrouwd! 

Dhr. en mevr. Konings-Timmermans zijn 50 
jaar getrouwd! 

mailto:parochie-centrum@rkdebestte.nl
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Gebed met de schepping 
 

Wij loven U, Vader met al uw schepselen, die 
uit Uw machtige hand zijn voortgekomen. Zij 
zijn van U en vol van Uw aanwezigheid en uw 

tederheid. U zij de lof! 
 

Zoon van God, Jezus, door U is alles geschapen. 
Gij hebt een menselijke gestalte aangenomen 

in de moederschoot van Maria, Gij zijt deel 
geworden van deze aarde, en hebt naar deze 

aarde gekeken met menselijke ogen. Vandaag 
zijt Gij levend in ieder schepsel met Uw 
heerlijkheid als Opgestane. U zij de lof! 

 
Heilige Geest, die met Uw licht deze wereld 

richt op de liefde van de Vader, en de 
weeklacht van de schepping begeleidt, ook Gij 
leeft in onze harten om ons aan te zetten tot 

het goede. U zij de lof! 
 

Heer God, Een en Drievuldig, kostbare 
gemeenschap van oneindige liefde, leer ons U 

te aanschouwen in de schoonheid van het 
heelal, waar alles spreekt van U. Wek onze 

lofprijzing en dankbaarheid om ieder wezen 
dat Gij hebt geschapen. Geef ons de genade 

ons ten diepste verenigd te voelen met al het 
bestaande. 

 
God van liefde, toon ons onze plaats in deze 
wereld als instrumenten van Uw liefde voor 

alle wezens van deze aarde, want geen enkel 
van hen wordt door U vergeten. Verlicht hen 
die macht en geld bezitten, opdat zij worden 

behoed voor de zonde van de 
onverschilligheid, het algemeen welzijn 

liefhebben, de zwakken ondersteunen, en zorg 
dragen voor deze wereld, die wij bewonen. De 

armen en de aarde schreeuwen: ‘Heer, 
doordring ons met Uw macht en Uw licht, om 

ieder leven te beschermen, om een betere 
toekomst te bereiden, opdat Uw Rijk kome het 

Rijk van gerechtigheid, vrede, liefde en 
schoonheid. U zij de lof! 

 
Amen.  

 
Bron: Paus Franciscus uit het Laudato Si 

Ik wens je 
 

Ik wens je wat licht in momenten van 
zorgen; ik wens je wat hoop en wat uitzicht 

op morgen. 
 

Ik wens je wat warmt in kil-grijze dagen; ik 
wens je een antwoord bij twijfels en 

vragen. 
 

Ik wens je wat zachtheid als worden te 
hard zijn, wat vreugde en vrede als 

gedachte te zwart zijn. 
 

Ik wens je een hand die je verder geleidt, 
een stralende glimlach die je vrienden 

verblijdt. 
 

Ik wens je een plaats om bij regen te 
schuilen; ik wens je een mens die niet 

schrikt van je huilen. 
 

Bron: Theonaldus Parochie 

  
 
 
 

Het Victorfonds 
 
 
 
 
 
 
 

Het Victorfonds biedt kleinschalige, 
kortdurend en persoonsgerichte hulp, 

uitsluitend voor de eerste levensbehoefte 
aan personen of gezinnen die in moeilijke 

omstandigheden verkeren in zowel 
Tegelen, Steyl als Belfeld. 

 
Om zoveel mogelijk mensen te kunnen 

helpen, hebben we u hulp en 
ondersteuning nodig. U kunt ons helpen 

door een donatie of een gift te geven voor 
het Victorfonds. 

 
U mag u gift/donatie storten op rekening: 

NL23 RABO 010 41 79 775 
t.n.v. Stichting Victorfonds. 

 
Alvast héél hartelijk dank voor uw gulle 

gift/donatie! Mocht u mensen kennen die 
deze hulp goed kunnen gebruiken, meldt 

deze dan aan via 
hulpaanvraag@victorfonds.nl   

mailto:hulpaanvraag@victorfonds.nl
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(Kerkbestuur parochiefederatie Tegelen, Belfeld en Steyl), 

Van rechts naar links op de foto Bram Ewals, Huub Brouwers, 

Pastoor Anu Antony Kalarickal, Kim Schouwenberg en Harry 

Schmitz.) 

 
 

 
U kunt thuis de H. Mis volgen op: 

 
 

MEDEDELINGEN: 

Inloopmiddagen in D’n Ingelbewaarder: 
 

- Dinsdag 29 augustus 14.00-16.30 uur 
- Dinsdag 12 september 14.00-16.30 uur 
- Dinsdag 26 september 14.00-16.30 uur 
- Dinsdag 10 oktober 14.00-16.30 uur 
- Dinsdag 17 oktober 14.00-16.30 uur 
- Dinsdag 24 oktober 14.00-16.30 uur 

 
Soepcafé in D’n Ingelbewaarder na de H. Mis: 
 

- Zondag 27 augustus 
- Zondag 3 september 
- Zondag 10 september 
- Zondag 17 september 
- Zondag 24 september 
- Zondag 1 oktober 
- Zondag 8 oktober 
- Zondag 15 oktober 
- Zondag 22 oktober 
- Zondag 29 oktober 

 
Ouderavond voor de communicantjes 
 

- Dinsdag 26 september om 20.00 uur 

 
Allerheiligenvieringen en de Allerzielenviering: 
 

- Hoogmis Belfeld: Zaterdag 28 oktober om 
18.30 uur in de St. Urbanuskerk 
(Gedachtenis van alle overleden gelovigen + 
lichtprocessie naar het kerkhof) 

-  
- Hoogmis Tegelen: Zondag 29 oktober om 

10.30 uur in de St. Martinuskerk (Graven 
worden gezegend) 
 

- Allerheiligenviering: Woensdag 1 november 
om 18.30 uur in de St. Martinuskerk  
 

- Allerzielenviering: Donderdag 2 november om 
18.30 uur in de St. Martinuskerk 
 

 

Pastoor Anu persoonlijk spreken? 
 

Of wilt u vragen om een gebed, een 
speciale zegen, enz.? 
Belt u mij gerust voor een afspraak. 
 06 - 343 223 62. 
De koffie staat voor u klaar. 

 
Heeft u een priester nodig en is uw eigen 
parochiepriester niet bereikbaar, dan kunt 
u dag en nacht bellen:  06 - 248 455 66 

 

Mariakapel 

 

De Mariakapel van de St. Martinuskerk is, zoals u 

wellicht weet, weer dagelijks overdag geopend voor 

bezoek en gebed. 

 

Zoals u misschien gemerkt heeft, is de kapel enkele 

weken gesloten geweest. Helaas is het kerkbestuur 

door recente overlast en vernielingen, genoodzaakt 

hier camerabewaking in te stellen. 

 

U zult zich wellicht afvragen “Hoe zit het dan met 

onze privacy?!” Natuurlijk zullen we ons strikt aan de 

geldende privacywetgeving en regels houden met 

betrekking tot het gebruik en het bewaren van beelden. 

Uw privacy zullen we natuurlijk respecteren! Zo 

zullen de beelden alleen bekeken en gebruikt worden 

indien er iets voorgevallen is.  

 

Inzien nodig, zullen we ook op andere locaties 

maatregelen treffen. Echter hopen we dat deze 

maatregel voldoende zal zijn en er geen vandalisme 

meer zal plaatsvinden.  

 

Bankrekeningnummer: 
NL 25 RABO 01 5050 3059 
t.n.v. Parochiefederatie 

Tegelen-Steyl-Belfeld 

 

Telefoonnummer: 077-3731579 

E-mail: parochie-centrum@rkdebestte.nl 

Website: www.rkdebestte.nl 

Ik wens je een bloem om je te dagen te kleuren en een 
vriendelijk gebaar om weer bij op te fleuren. 

 
Ik wens je Gods zegen over de komende jaren, dat Hij je 

steeds in zijn liefde mag blijven bewaren. 

 
(Bron: F. Weerts)  

 

mailto:parochie-centrum@rkdebestte.nl
http://www.rkdebestte.nl/

